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Voorzang (9:25 uur):  
Lied 978: 2 en 4  
2. Gij roept het jonge leven wakker,  
 een tuin bloeit rond het open graf.  
 Er ruisen halmen op de akker  
 waar zich het zaad verloren gaf.  
 En vele korrels vormen saam  
 een kostbaar brood in uwe naam.  
 
4 . Laat dan mijn hart U toebehoren  
 en laat mij door de wereld gaan  
 met open ogen, open oren  
 om al uw tekens te verstaan.  
 Dan is het aardse leven goed,  
 omdat de hemel mij begroet.   
 
Voorzang: Lied 600  
1. Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood, 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied 287: 1, 2 en 5 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest, is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht, straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.  
 
Votum en groet 
 
Samenzang: Lied 619 
1. Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
2. Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
4. Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 



5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot,- halleluja, 
halleluja, halleluja!  
 
6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Toelichting bij de liturgische schikking 
 
Koor: ‘Ik kom naar je toe’ 
 
Moment met de kinderen & projectlied: 
 
 Wij haasten ons en rennen – 
 God maakt een nieuw begin. 
 En wie Hem mag herkennen 
 slaat nieuwe wegen in. 
 
 Wij zoeken en wij bidden 
 om vrede voor elkaar. 
 Want God is in ons midden, 
 Hij maakt zijn toekomst waar. 
 
Gebed  
 
Evangelielezing: Johannes 20: 11-18 
 
Koor: ‘Holy, holy, holy’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Koor:   ‘Ik bouw op U’ 
  ‘Aan het kruis volbracht’  
 
Paasgedicht 
 
Kinderlied: Van donker naar licht 
https://www.youtube.com/watch?v=D6LiRTqdmzY 
 
Samenzang: Lied 624 
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  
 
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  
Eng’len juublen Hem ter eer, halleluja! 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed  
en Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: 634 
1. U zij de glorie, opgestane Heer,                                 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan  
Om ons te bevrijden  
tot een nieuw bestaan  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer 
is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven  
dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Koor: ‘A Blessing’ 
 
Zegen, beantwoord met:  
 
Psalm 150 
1. Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ‘t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 


