Orde van dienst kerkdienst zondag 19 april 2026
Grote Kerk Harlingen
Aanvang 09:30 uur

Voorganger:  ds. R. Reitsma
Ouderling: Eerde de Vries

Lector: Jan de Jong
Organist: Otto Roelofsen
Orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 286: 1 en 2

1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,

zie de mens die ieder mens verlicht.

refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Refrein
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Bemoediging en gebed om toenadering
Groet

Aansteken van de vredeskaars

Zingen lied bij de vredeskaars: Lied 286: 3

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt

dat de vrede sterker is dan strijd.

refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Kyrie en Gloria, zingen: Lied 299e
(ingeleid, in wisselzang)

I:  Heer, ontferm u,

II:  Heer, ontferm u,

I:  Christus, ontferm u,

II:  Christus, ontferm u,

I:  Heer, ontferm u over ons,
Il:  Heer, ontferm u over ons.

I+1l: Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Aandacht voor de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Gebed van de zondag
Profetenlezing: Micha4:1-5
Zingen: Lied 447: 1,2 en 3

1. Het zal zijn in het laatste der tijden

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden

en de volken der aarde op weg zullen gaan

om de rechten des Heren te leren,

zich tot God en elkaar te bekeren.



2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken

en beschamen der bergen en heuvelen trots,

zal van Sion uit blijde weerklinken

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.

Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van ‘t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar,
de speer tot een zicht.

Niemand zal meer een wapen hanteren;

maar zij groeten elkaar in het heldere licht

van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Epistellezing: 1 Johannes1: 1 -7
Acclamatie: Lied 333 (2 maal)
Kom, Geest van God,

maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.

Evangelielezing: Johannes 21: 15 - 19

Acclamatie: Lied 339f

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;

wij danken U.

Prediking

Orgelspel

Zingen: Lied 649: 1 t/m 7 (in wisselzang)

1. (samen) O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,

dat ik geen kruis wil dragen,

niet gaan waarheen Gij gaat.

O Heer, blijf toch niet vragen.

2. (samen) O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet

dat ik U steeds verloochen,

dat ik U steeds vergeet.

O Heer, heb mededogen.

3. (mannen) Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht

van schapen die verdwalen

en kermen in de nacht.

Gij vraagt ten tweede male.

4. (vrouwen) Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,

als ik een zwaard mocht voeren;

maar dit is mij te zwaar.

Heer, blijf mij niet ontroeren.

5. (mannen) Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.

Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.

Ten derde male vraagt Gij.

6. (vrouwen) Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:

liefde zal mij verteren,

zelfs als ik U vergeet.

Gij weet toch alles, Here.

7. (samen) O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.

Huurlingen worden herder.

Het offerlam regeert.

O Heer, vraag altijd verder.

Gebeden
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Gebed des Heren

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 23c: 1 en 2

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom -

en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

Zegen, zingen: Lied 426
(voorganger 1x daarna gemeente 1x)

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,

vriend in het duister en gids naar het licht.

Orgelspel



