
Grote Kerk, zondag 12 april 
Voorganger:  Ds. J. van Twist 
Ouderling:  Bauke van der Pol 
Lector:  Neeltje Hiemstra 
Organist:  Hielke Zandberg 
 
Thema: ”pasgeboren kinderen” (1 Ptr. 2)  
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Intochtslied Ps. 111: 1 en 2 
1. Van ganser harte loof ik Hem 
in ‘t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ‘t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Ps. 111:3 en 6 
3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 
6. Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Aansteken van de vredeskaars 
Tekst bij de kaars door de voorganger 
 
 
 

Gebed om ontferming 
 
Glorialied:302:1 
God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
Zondags gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: kinderlied Lied 923:3 
Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
Lezing uit het OT: Jesaja 2:1-5 
 
Zingen: Lied 637 
1. O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
2. De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond  
het loopt als vuur de wereld rond.  
 
3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.  
 
4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan  
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Lezing uit de brieven: 1 Petrus 1: 3-7 
 
Zingen: Lied 659:1,2,3 
1. Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 



 
2. Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 
3. Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 
Evangelielezing: Marcus 16: 9-15 
 
Zingen: Lied 659: 4 , 5 en 6 
4. Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
5. Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
6. daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 1014 
1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
3.Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

 
4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed en Onze vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 642:1,2,3, 7 en 8 
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ‘t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 
7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 
8. ‘t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Zending en zegen 
 


