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A Protestantse Gemeente

"

Wekelijkse Zondagsbrief
9¢ JAARGANG - NR. 8/ Zondag 22 februari 2026
Bij deze dienst (webversie zonder adressen; zijn op te vragen bij de redactie)

Vandaag vieren wij de eerste zondag in de Veertigdagentijd, de periode in het kerkelijk jaar waarin we ons op
de weg van hoop, richting het komende Paasfeest begeven. Jezus begint zijn weg in de wildernis: in de
woestijn, waarin eens het godsvolk zich bevond en zich aan God verbond. De geloofsbelijdenis van Israél uit
Deut. 6 speelt ook mee in de uitleg en de verkondiging deze morgen, over de beginverzen van Mattheus 4.
De kinderen maken op hun eigen manier kennis met de weg van hoop en met reisbureau Warboel, waar flink
wat misverstanden heersen... De cantorij zingt in Almenum vanmorgen; verder hopen we elkaar weer te zien
en met elkaar te bidden en te zingen, en de richting van de Geest te volgen.

Van harte wensen we ook een goede dienst wie via beeld en geluid meeleven!

Zondag 22 februari 2026 — 9.30 uur - ALMENUM - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
Liturgische kleur: PAARS

Voorganger: ds. Teunard van der Linden / Organist: Kees Schout

Ouderling: Eerde de Vries / Diaconie : Elly de Wind en Evelien de Boer
Lector: Jan de Jong / Schriftlezingen: Deut 8 : 2t/m 6 / Matth. 4 : 1 - 11
Kindernevendienst: Sonja Berstra / Oppas : Boukje Bruinsma

Koster : Joop Puite / Techniek: Christiaan Wijbenga en André Miedema

Collectes: de 1e collecte (de pong) is zondag 22 februari voor: Alle kinderen naar school in Guatemala
De schaalcollecte is voor de kerk: bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse
Gemeente Harlingen-Midlum. De QR-code voor de kerk staat op de achterkant van deze brief.

Informatie bij de 1¢ collecte: Guatemala is een bergachtig land in Midden Amerika, waar nog veel mensen in
armoede leven. Veel kinderen die in afgelopen dorpen wonen gaan alleen 's morgens naar school. 's Middags
moeten ze hun ouders helpen op de markt, op het land of om brandhoud te verzamelen. Velen verlaten de
basisschool zonder goed te kunnen lezen en schrijven. Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid
wil stoppen en die scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles geeft. Ouders
gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. Dat helpt allermaal om lesuitval te voorkomen, zodat
kinderen kunnen schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om verder te leren. Dat
vergroot hun kans op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het werk
van organisaties in Guatemala en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. Doet u mee ?
Geef via de collecte of maak uw bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG-Harlingen-
Midlum o.v.v. Guatemala. ( zie ook de QR- code op de achterzijde van deze brief) Alvast hartelijk dank!

Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 22 februari als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. Ali Switijnk- Schurink, ( het is een jaar geleden dat haar man Rienk is overleden)

Dhr. Sjouke Bruining, (i.v.m. zijn gezondheid )

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen.

Mogen we ook op u/ op jou rekenen?

Na de dienst zorgt de diaconie ervoor dat de bloemen ingepakt voor u klaar liggen. Alvast hartelijk dank.

Overlijdensbericht

Op donderdag 19 februari is overleden dhr. Jan Anema, op de leeftijd van 90 jaar. De afscheidsdienst
zal zijn op vrijdag 27 februari in besloten familiekring.

Wij wensen de familie en vrienden een liefdevolle gedachtenis aan Jan.

Kerkrijden: Zondag 22 februari heeft dhr. Doede Onnes autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr 06 376 529 47

Meeleven

Deze keer een algemene bemoediging voor gemeenteleden die zorg dragen vanwege hun gezondheid. Voor
gemeenteleden die vanwege hun gezondheid niet meer in hun vertrouwde omgeving konden blijven. Voor
gemeenteleden die mantelzorger(s) is/zijn. Maar ook voor hen die met een verlies moeten leven, die nog maar
kort geleden afscheid moesten nemen van een geliefd mensenkind, maar ook denken we aan hen voor wie het
al langer is geleden, Het gemis is er en het lijkt wel of wordt het steeds moeilijker. Lieve mensen ook voor u /
voor jou bidden we om Nabijheid en heel veel liefde en trouw van mensen om jullie heen.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de (eind)redacteur van de
zondagsbrief, mevr. A. van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2—-28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl



PG Harlingen — Midlum wekelijkse Zondagsbrief

Meditatie ‘Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op,

genadig, barmhartig en rechtvaardig.” Psalm 112:4
Door de weinig courante melodie van de Geneefse Psalm 112 staat dit lied wat verder van ons af, en wordt er
weinig uit geleefd en geciteerd; wat jammer is, want het is een lied op de rechtvaardige, en dat zijn mensen
waarop je kunt bouwen. Mensen, die in de omgang met God, zichzelf en de ander blijk geven van trouw en
rechtvaardigheid. Het slotvers maakt melding van de goddeloze, die zich eraan ergert dat de weg van de
rechtvaardige, ook in zijn hulp aan minderbedeelden, door God bevestigd wordt. Het is de ergernis van Kain,
die naklinkt. Waarom hij wel en ik niet? Dergelijke vragen houden de rechtvaardige niet bezig.
Hij doet wat zijn hand vindt om te doen en leeft in het licht. De inzet van de Psalm is bij de vrees voor de Heer
en het van harte houden van de geboden. Het licht waarvan sprake is in ons tekstvers, is het licht van de Thora.
Jezus weerstond de Boze en boze machten met het schild van het geloof en het zwaard van Gods woord (Ef.
6). Wij mogen leven in zijn licht en rechtvaardigheid oefenen, in verzet tegen de machten die de wereld en
Gods goede schepping bedreigen en mensen ten onder houden.
Ook Psalm 112 staat ons op die weg ter beschikking:

God zij geloofd en hoog geprezen. Zijn goede naam wordt nooit te schande,
Welzalig die de Here vrezen. zijn recht is veilig in Gods handen.

Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, Zelfs in de nacht ziet hij het dagen,

zijn nageslacht is groot op aarde. een glans van liefde en welbehagen.
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, Gods waarheid zal voor al de zijnen
beérft een overvlioed van zegen. als zonlicht in het duister schijnen.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden
VOEDSELBANKACTIE
Op zaterdag 21 februari houdt de Diaconie weer een inzamelingsactie voor producten voor voedselbank ‘de
Helpende Hand’. U kunt de producten tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven in de Hoeksteen.
De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten:

Zakjes mix voor nasi/macaroni / Knéckebréd/ontbijtkoek  / Havermout/muesli

Pakjes tomatensaus / Koffie/ koffiemelk cups / Aardappelpuree / Zoet broodbeleg
Soep in blik/ cup a soup / Houdbare melk / Shampoo

Groente in blik (klein en groot) / Tandenborstel / tandpasta

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om spullen naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage leveren
aan de voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL79 RABO 0325 5603 15
t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbankactie. Namens de Diaconie alvast hartelijk dank

Zondag 22 februari dienst in de Spiker om 10.30 uur
Voorganger Mevrouw Kuypers, m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk o.l.v Janny de Groot

GAMBIA

Afgelopen zondag vertelde kosterKees ons dat hij met behulp van de Avondmaalcollecte en diverse giften €
2400,- mee kan nemen naar Gambia. A.s. zaterdag (morgen) vertrekt Kees en omdat hij de afgelopen dagen
nog een paar giften mocht ontvangen is het bedrag inmiddels € 2500,- geworden. Namens KosterKees
nogmaals héél hartelijk dank allemaal. Het geld zal goed worden besteed en later zullen we vast wel horen
waaraan. Kees een goede reis gewenst, een prettig verblijf in Gambia en hopelijk gezond weer thuis.
Warme groet namens ons allemaal !!

Agenda
- Zaterdag 21 februari - van 10-12 uur Voedselbank in de Hoeksteen
- Zaterdag 21 februari - 19.30 uur 1e Vesper Nicolaaskerk. Liturg ds. v.d. Linden / pianist Bauke v.d. Meer
- Zondag 22 februari - 19.00 uur Catechesegroep 12-16 jaar — de Hoeksteen.
Onderstaand QR codes horen bij de kerkcollectes (let op er is een nieuwe code voor de kerk
Diaconie QR-code (1¢ collecte pong) QR code voor de kerk (2¢ collecte schaal)
Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven.
2 Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur - de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst bij de

(eind)redacteur van de zondagsbrief: Annie van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2-28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl



