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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de (eind)redacteur van de 

zondagsbrief, mevr. A. van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2–28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

 

9e JAARGANG  – NR. 7 / Zondag 15 februari 2026 

"webversie zonder adressen; zijn op te vragen bij de redactie"

Bij deze dienst 
Het is de vandaag de laatste zondag voor de aanvang van de Veertigdagentijd.  
Voorganger vanmorgen is ds. Ulbe Tjallingii, die aansluitend nog een dienst met Tafelviering in De Batting heeft. 
Wij herdenken vanmorgen twee dierbare gemeenteleden en ontsteken een licht van hen beiden, als teken van 
hoop en redding. Zo vieren we ook deze morgen Gods trouw met jong en oud.  
We wensen elkaar een goede dienst en weten ons verbonden met thuis of elders de dienst meevieren. 
 
Zondag 15 februari 2026 – 9.30 uur – ALMENUM –  de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Liturgische kleur: GROEN   / m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk 
Voorganger:  ds. U. Tjallingii   / organist  : Otto Roelofsen 
Ouderling :  Bauke van der Pol  / Diaconie : Sissy de Boer en Tia Ammeraal 
Lector:   Syds Keuning   / Schriftlezingen: Deut. 30: 15-20 / Matth. 5 : 17-26 
Kindernevendienst: Anne van Eijck                       / Oppas : Boukje Bruinsma 
Koster :  Joop Puite   / Techniek: Christiaan Wijbenga en André Miedema 
 
Collectes: de 1e collecte (de pong) is zondag 15 februari voor Omzien naar gevangenen in Nederland.  
De schaalcollecte is voor de kerk: bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse 
Gemeente Harlingen-Midlum. De QR-code voor de kerk staat op de achterkant van deze brief. 
Informatie bij de 1e collecte: Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht 
voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te 
oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om te 
werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen. Hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie, het werk voor gevangenen 
en geef in de collecte, of maak uw bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-
Midlum o.v.v. diaconaat binnenland.       Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 15 februari als groet en ter bemoediging naar:  
Elly en Jan de Wind, ( ter bemoediging ) en  
naar dhr. Jan Anema, ( ter bemoediging ) 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen.  
Mogen we ook op u/ op jou rekenen? Na de dienst zorgt de diaconie ervoor dat de bloemen ingepakt voor u 
klaar liggen. Alvast hartelijk dank.  

 
Meeleven  

- dhr. Jan Anema is gaan wonen in de Spiker, we wensen hem moed en liefde toe. 
- Van de familie Dirk en Anneke Alberda-Keegstra ontvingen we bericht dat hun gezondheid meer rust en 

zorg vraagt en zij nu een passend thuis hebben gevonden in zorgcentrum De Spiker.  
Wij leven mee met Dirk en Anneke en wensen hen Gods Zegen op hun verdere levenspad. 

- Dhr. Siegfried Kingma is tijdens zijn vakantie in Oostenrijk in het ziekenhuis opgenomen met ernstige 
gezondheidsklachten; wij bidden voor hem en zijn gezin, ook komende zondag in de dienst, evenals de 
Schipperskerk. 

-  Dhr. Cor Sijtsma is vrijdagmiddag weer thuisgekomen met een nieuwe hartklep. Wij wensen hem en zijn 
vrouw Janny van harte een voorspoedig herstel en alle goeds. 

 
Overlijdensbericht 
Op 9 februari overleed in het FMCL ons gemeentelid Margriet Keuning, ze was 77 jaar.  
De afscheidsbijeenkomst is maandag 16 februari om 14:30 uur in Andringastate.  
Na de plechtigheid is er gelegenheid de naaste familie te condoleren. 
 
Kerkrijden: Zondag 15 februari heeft dhr. Cees Faasse autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr is 413187 
 
Heilig Avondmaal viering in de Batting 
Zondag 15 februari dienst in de Batting om 10.30 uur. Voorganger is ds. U. Tjallingii. Viering Heilig Avondmaal 
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Meditatie  : ‘Toen Hij de scharen zag, werd hij met innerlijke ontferming over heb bewogen,  
   daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen zonder herder. Matt. 9:36a’ 
In dit pastorale vers uit het Evangelie naar Mattheus krijgen we iets te zien van de ‘binnenkant’ van Jezus 
ontferming en medelijden. Schapen zijn gewillige dieren, maar hebben een herder nodig die hen leidt en 
beschermt. Die dienst leveren de Schriftgeleerden en Farizeeën niet, in hun ijver voor wetgetrouwe zuiverheid 
en cultische reinheid. In onze dagen zijn er andere misleidende herders, die hun volk in het ongeluk storten, 
afmatten en opzwepen. Autocratische leiders, die democratische en evangelische waarden te grabbel gooien 
met hun populistische en narcistische wijze van doen. Wie zorgt er echt, is de vraag? Wie ziet wat de kudde 
nodig heeft en ontbreekt? De vermoeidheid van soms nog jonge mensen ook, overvoerd en misleid door druk 
verkeer op social media? Dezer dagen is pastorale zorg en aandacht meer nodig en gewenst dan ooit.  
Van ons allen wordt gevraagd, herderlijk om te zien naar elkaar en naar wie aan onze zorg werden 
toevertrouwt. De innerlijke ontferming van Jezus zet ons daartoe aan. Zij wordt verder gedragen, overal waar 
liefde wordt gegeven, wij uit zijn liefde leven.     (Lied 653:6) 
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, Verdwaalt in deze wereld niet.  Hartelijke groet, ds. T.G. v.d. Linden 
 
Agenda 
- Dinsdag 17 febr.  -   14.30 uur gesprekskring rondom de Tafel – Marnehiem 42 
-  Komende woensdag 18 februari is met de gezamenlijke kerken de Aswoensdagviering in Franeker,  

die het begin van de 40-dagentijd inluidt. Meer hierover leest u in het Kerkblad. 
-  Zaterdag 21 februari is de eerste vesper in de Veertigdagentijd in de Nicolaaskerk in Midlum, aanvang 

19.30 uur. Liturg is Teunard van der Linden, pianist Bauke van der Meer. 
- Zaterdag 21 februari  -  van 10-12 uur Voedselbank in de Hoeksteen 
- Zaterdag 21 febr. -  19.30 uur 1e Vesper – Nicolaaskerk. Liturg ds. v.d. Linden / pianist Bauke v.d. Meer 
- Zondag 22 februari  -  19.00 uur  Catechesegroep 12-16 jaar – de Hoeksteen. 
 
Steiger uit de kerk !!!   >>>>>>  ( HULP GEVRAAGD ) 
Het stukadoorwerk in de Grote Kerk is zo goed als klaar, dat betekent dat de steiger kan worden afgebroken. 
A.s. dinsdag komt het bedrijf met 3 personen de steiger afbreken en om de kosten zo laag mogelijk te houden 
zullen een aantal getrouwe gemeenteleden, die wel vaker klussen in en voor onze kerk doen, mee helpen. 
Maar…… om het steiger materiaal naar buiten te brengen hebben we eigenlijk nog minimaal 5 mensen nodig 
om het materiaal in de bestaande rekken te leggen. Komt u ook meehelpen? U hoeft niet te klauteren noch te 
klimmen, alleen mee helpen sjouwen. We hopen dat hier positief op gereageerd wordt?  
We beginnen dinsdagmorgen 17/2 om 8.00 uur en… rond het middaguur wordt er voor een lekker ‘broodje 
gezond van Homminga’ gezorgd. Uiteraard met, zoals u gewend bent, een lekker bakje koffie. Laten we 
afspreken: tot dinsdag! U mag zo komen, maar u kunt zich zondagmorgen ook opgeven bij Joop Puite. 
 
VOEDSELBANKACTIE 
Op zaterdag 21 februari a.s. houdt de Diaconie weer een inzamelingsactie voor producten voor voedselbank 
‘de Helpende Hand’. U kunt de producten tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven in de Hoeksteen. 
De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten: 
Zakjes mix voor nasi/macaroni  /  Knäckebröd/ontbijtkoek   /  Havermout/muesli 
Pakjes tomatensaus           / Koffie/ koffiemelk cups      /  Aardappelpuree  /  Zoet broodbeleg 
Soep in blik/ cup a soup  / Houdbare melk                    / Shampoo                                                                       
Groente in blik (klein en groot)         / Tandenborstel  / tandpasta 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om spullen naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage leveren 
aan de voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL79 RABO 0325 5603 15 
t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbankactie. Namens de Diaconie alvast hartelijk dank 
 

Onderstaand QR codes horen bij de kerkcollectes  
Diaconie QR-code (1e collecte pong)   

 QR code voor de kerk (2e collecte schaal)  
 

     


