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Orde van dienst kerkdienst zondag 15 februari 2026 
Wooncentrum Almenum 
Aanvang 09:30 uur 
 

Voorganger:  ds. Ulbe Tjalingii 
Ouderling:  Bauke v.d. Pol 
Lector:   Syds Keuning 
Organist:  Otto Roelofsen 
Met medewerking van Cantorij Grote Kerk 
o.l.v. Jannie de Groot 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Lied 107: 1 en 10 
 

1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

10. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 
 

Votum en groet 
 

Psalm 107: 18 
 

18. Hij doet hen goed en zegent 
hun aantal ongeteld, 
en als hun ‘t lot bejegent 
met kommer en geweld, 
Hij is het die verlaagt 
wie hoog zich had verheven, 
geweldenaars verjaagt 
en ‘t volk weer op doet leven. 
 

Aansteken van de vredeskaars 
Tekst bij de vredeskaars 
 

Kyriëgebed, zingen Lied 538: 1 en 2 cantorij, 
3 en 4 allen    
 

 
 

 
 
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ‘t ons heeft voorgedaan. 
 
2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 

Lofprijzing, lezen Psalm 93 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
 

Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht. 
 

Wij geven Gods verhalen door,  
En wie zich open stelt,  
Ervaart misschien een beetje licht,  
Door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op,  
En elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,  
Het is voor allemaal. 
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Gebed 
 

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15 – 20 
 

Zingen: Lied 838: 1 cantorij, 3 allen 
 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

Evangelielezing: Mattheüs 5: 17 – 26 
 

Zingen: Lied 333 
 

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Prediking 
 

Orgelspel 
 

Credo, zingen: Lied 601: 1 cantorij, 2 en 3 allen 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

 
 

 
 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Moment van gedenken 
- Aansteken kaarsen 
- In memoriam - Stilte 
- Gedachtenissteentjes worden naar de  

gedachtenistafel gebracht 
 

Zingen: Psalm 43: 4 
 

4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt 
 

Dankgebed, voorbeden, acclamatie Lied 368-g 
Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
Stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: Lied 556: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan. 
 

Zegen (met gezongen amen) 
 

Orgelspel 


