
Orde van dienst zondag 1 maart 
Grote zaal Almenum, 9.30 uur 
Reminiscere , 2e zondag in de 40-dagentijd 
gezinsdienst 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Jet Twijnstra 
Lector:  Annemarie Bloemhof 
Organist:  Hielke Zandberg 
 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 121 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 542 
1. God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ‘t land dat Ik u wijs.’ 
 

2. Het volk van God was veertig jaar- een 
mensenleven lang  
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
4. Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
 
Aandacht liturgische schikking van de zondag 
 
Zingen: Lied 688: 1, 2, 3 en 4 
1. Heilige Geest, Gij zijt als de wind, 
kom dan, waai door onze harten,  
reinig ons. 
 
2. Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, 
kom dan, vuur ons aan tot liefde, 
beziel ons. 
 
3. Heilige Geest, Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons. 
 
4. Heilige Geest, Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven, 
herschep ons. 
 
Aansteken vredeskaars door de kinderen 
 
Zingen: Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.  
 
2. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn.  
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied 8b 
1. Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 



Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
Voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Projectlied 40-dagen melodie Lied 311 
Wij reizen veertig dagen: 
een weg van hoop en licht. 
En ook een weg van vragen 
en van een goed bericht. 
 
Daarboven in de bergen 
beleef je zoveel meer. 
Daar kun je zomaar merken: 
dichtbij ons is de Heer.  
 
Gebed bij  het openen van de Schrift  
 
Lezing: Exodus 24:12-18  
 
Zingen: Psalm 111: 5 en 6 
5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 
 
6. Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
 Lezing: Mattheüs 17:1-9 
 
Acclamatie: Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Uitleg en verkondiging  
Orgelspel 
 
Antwoordlied: Lied 543 
1. Gij zijt in glans verschenen,   
verschenen voor altijd.  
Hoe ook in dood verdwenen,  
ons straalt uw heerlijkheid.  
Hoe bitter ook de pijnen 
door ons U aangedaan,  
Gij blijft in glans verschijnen,  
ziet ons in glorie aan.  
 
2. Uw marteling, uw lijden,  
in aller wereldnood,  
uw kruisgang door de tijden,  
uw dagelijkse dood,  
het straalt voor onze ogen,  
het glanst uit alle pijn,  
aan haat en hoon onttogen,  
blijft Gij onze glorie zijn.  
 
3. Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd.  
Gij wilt uw kruis ons lenen,  
als licht van eeuwigheid.  
Geen ondergang kan dreigen,  
of heerlijk rijst uw beeld  
en doet ons mee ontstijgen  
in glans die alles heelt. 
 
Dankgebed, voorbeden 
stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied: 534 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Zegen /  Orgelspel  


