
 

Wekelijkse Zondagsbrief 
 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de (eind)redacteur van de 

zondagsbrief, mevr. A. van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2–28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

 

9e JAARGANG  – NR. 3 / Zondag 18 januari 2026
Bij deze dienst 
We kerken deze zondag opnieuw in de grote zaal van Almenum en vieren het Heilig Avondmaal in de tijd van 
Epifanie, waarin de bekende verhalen klinken van Jezus’ doop in de Jordaan, de roeping van de discipelen en 
de bruiloft te Kana.  
Voorganger deze morgen is ds. Cees Glashouwer. Kana ligt ook maar zo in Friesland (‘wij zijn op het 
bruiloftsfeest genood met Jezus en met Maria’ – Lied 525). De toon van de viering wordt gezet door Psalm 34 
(‘Komt nader, ziet en proeft’). De kinderen horen het verhaal van Kana-zondag op hun eigen manier en we 
denken ook aan wie thuis de dienst volgen, via beeld en geluid, met de mogelijkheid om ook thuis brood en wijn 
klaar te zetten en het Avondmaal mee te vieren. Nabij of ver, wij zijn verbonden! 
 
Zondag 18 januari 2026 – 9.30 uur – ALMENUM – VIERING Heilig Avondmaal 
Voorganger:  ds. Cees Glashouwer  / organist:  Eeuwe Zijlstra 
Ouderling :  Jet Twijnstra   / Diaconie : Tryntsje-Sissy-Evelien en Rintse 
Lector:   Wibbina Schaap   / schriftlezing: Joh. 2 : 1 - 12 
Kindernevendienst: Saïda Smilde   / Oppas : Grietje Holwerda 
Koster :  KosterKees   / Techniek: EleHenk Wouda en Kees v.d. Nieuwenhuizen 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de 2e, de schaalcollecte is voor de kerk.  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. 
Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
 
De Avondmaalscollecte is vanmorgen bestemd voor Gambia. 
Koster Kees gaat binnenkort weer naar Gambia. Daar heeft hij een onderkomen op de compund van Astrid in 
het dorpje Tanji. Zoals we weten helpen zij daar de lokale bevolking die in armoede leven. Die hulp bestaat uit 
levensmiddelen, maar ook voor kleine reparaties aan huizen of eigenlijk golfplaten hutten.  
In de flyer die we vorige week bij de zondagsbrief mee stuurden vertelde Kees ons dat er ook geld is besteed 
aan opnames in het ziekenhuis en medische middelen. Dit betreft dan korte opnames i.v.m. malaria, maar ook 
voor kinderen die medisch onderzocht moeten worden op bijv, Sikkelcel. Dat is een erfelijke aandoening van de 
rode bloedcellen die lijdt tot chronische bloedarmoede. Ook hebben ze uit de ‘pot’ een pittige operatie betaald 
voor een jongen die zijn been had gebroken.  De medische pot is daardoor nagenoeg leeg. Met Kees hopen we  
dat deze pot weer aangevuld mag worden. Helpt u ook mee? Dit kan door te geven in de (Avondmaals)collecte 
van deze zondag of door een gift over te maken op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie o.v.v. 
Gambia. Een donatie kan eventueel ook rechtstreeks worden gestort op het bankrekeningnr van C.P.van den 
Nieuwenhuizen.  Namens Koster Kees, Astrid en de kinderen op de compound, alvast hartelijk dank. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 18 januari als groet en ter bemoediging naar:  
Dhr. Klaas v.d. Ploeg en dhr. Tamme Wouda. 
Beide mannen hebben in het ziekenhuis een ablatie ondergaan. (Dit i.v.m. hartklachten) 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet willen wegbrengen. Mogen we ook 
op u/ op jou rekenen? Na de dienst liggen ze klaar, of in de consistorie of op de Avondmaalstafel.  

 
Meeleven 
-  Cor Sijtsma verbleef vorige week in MC Frisius ivm een dotterbehandeling. Helaas lukte de ingreep toen 

niet en kwam Cor weer naar huis. Aankomende maandag zal hij opnieuw worden opgenomen en via 
een andere methode zal de ingreep nu (hopelijk) wel plaats kunnen vinden.  Wij wensen hem en zijn 
vrouw Janny van harte sterkte en bidden om Gods Zegen 

-  Ingrid Bijleveld worstelt met aanhoudende gezondheidsklachten. Wij leven met haar mee en wensen 
haar en haar man Geert wijsheid en inzicht bij het zoeken naar een begaanbare weg. 

-  Ds Tjallingii is herstellende van een lichte hersen-schudding na een val (ijzel) en hopelijk snel weer op 
de been. 

Er zijn meerdere zieken in onze gemeente, maar niet iedereen wil dit via de zondagsbrief laten weten.  
De namen zijn bij de predikanten bekend. Wij wensen hen en zij die voor hen zorgdragen, sterkte en kracht. 

 
 
Heilig Avondmaalsviering zondag 18 januari in de Spiker om 15.30 uur.   
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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven.  

Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur - de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst bij de  

(eind)redacteur van de zondagsbrief: Annie van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2-28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

Voorganger ds. Douwe Visser / organist Eeuwe Zijlstra / Ouderling: Eerde de Vries / diaken Elly de Wind 
 
Kerkrijden:  
Zondag 18/1 heeft mevr. B. Switijnk  autodienst. Wilt u meerijden? Haar tel nummer is 06 536595 20 
 
Meditatie              ‘Vijf broden en twee vissen’ 

 
‘Delen is vermenigvuldigen’. Dat is een belangrijke kern in het bekende verhaal over de vijf broden en twee 
vissen, dat zich afspeelt op de oever, waar een grote mensenmassa gespijzigd wordt.  
Het leest als een gelijkenis over de groei van Gods Koninkrijk. Er blijven twaalf manden met brood over: het 
getal van de profeten en de apostelen, van Gods kerk uit Israël en de volken.  
Leven wordt pas leven, als je deelt met elkaar en verantwoordelijkheid toont, in het groot en in het klein, in een 
zelfzuchtige en onbarmhartige wereld vol eigenbelang en in een samenleving waarin menig deur op slot blijven. 
De deur van het hart…  Jezus stelt een kind in het midden. Zijn heit en mem gaven hem een vol trommeltje 
mee voor onderweg. Die zorg komt nu van pas. De vraag is, wat hier en nu delen inhoudt.  
Onze tijd, onze talenten, onze zorg en aandacht – als we daarvan delen in de naam van Jezus,  
die alles gaf, vinden we de weg terug naar een gezegend menszijn, samen op de aarde (Lied 993). 

 
Samen op de aarde,   wat Hij heeft geschapen  om zijn naam te prijzen 
dat beloofde land,   met zijn hand, zijn woord.  gaf Hij zon en maan, 
God zal ons bewaren,  Hij zal niet verlaten   wijzen en onwijzen 
want Hij houdt in stand  wat Hem toebehoort.   gunt Hij één bestaan. 

                                                                        (Deze tekst verscheen eerder in het Friesch Dagblad) 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Agenda 
-  Maandag 19 januari tot 18.00 uur : inleveren kopij kerkblad voor Getijdenstroom van februari 
-  Maandagavond 19 januari :   meezingen en - spreken rond liederen van Ad den Besten,  

De Hoeksteen, 19.30 uur 
-  Dinsdag 20 januari:    gesprekskring Rondom de Tafel, 14.30 uur in de pastorie. 

 
Nieuws van de Eetgroep Samen aan Tafel: 
Op woensdag 28 januari organiseren wij weer een gezellig samen zijn. Vanaf 11 januari liggen de 
intekenlijsten weer in ‘Almenum’ en in ‘De Haven’.  Inlooptijd vanaf 17.15 uur.    
Kosten € 8,50 per persoon. Met een hartelijke groet van Anneke Raven namens de commissie. 

 
Belangrijk bericht: 
De geplande avond : een ‘dementie-vriendelijke kerk’ met ds. Ulbe Tjallingii op dinsdag 27 januari a.s.  
verschuift naar een later tijdstip en dan bij voorkeur op een middag, gezien het onderwerp en de mogelijkheid 
voor (meer) ouderen om mee te doen.  
Zodra ds. Tjallingii weer is hersteld, zal hij zeker een nieuwe datum en tijd bekend maken.  

 
Nieuwe lezers: 
Afgelopen week kreeg ik weer een aantal nieuwe mailadressen binnen met het verzoek om ook aan deze 
(nieuwe) gemeenteleden een zondagsbrief te willen sturen. Dat doe ik heel graag. Bij deze van harte welkom 
en veel leesplezier. Ter info: iedere vrijdagavond, bij uitzondering wordt het een enkele keer  op de 
zaterdagmorgen, krijgt u de zondagsbrief + de liturgie voor de zondagse eredienst via de mail binnen.  
Heeft u vragen of wilt u zelf iets via de zondagsbrief met anderen delen, dan kan dat via  
avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch :  0517 851995.   Hartelijke groet, Annie v.d.Kooi-Zegel 

 
Onderstaande QR codes behorende bij de collecte tijdens de erediensten  
(let op de QR code van de diaconie is gewijzigd). 
 
 
 
 
         diaconie pong            kerk schaal 
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