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Thema: Ghana – Kerk in actie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 72: 2, 4 en 6 
2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
  
4. Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 

Begroeting op Afrikaanse wijze 
Zingen – vrouwen, mannen, allen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videofragment met kaars 
 
Aansteken vredeskaars 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: ‘Als alles duister is’, Lied 598 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  

 
Gedicht: Eén ster 
 
Basisfilmpje Ghana 
 
Zingen: Lied 969 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 



 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Lied 923: 2 en 3 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
Gebed bij  het openen van de Schrift  
 
Lezing: Mattheus 5:1-10 
 
Zingen: Lied 1001 ‘Deze wereld omgekeerd’ 
1. De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt, maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt  
die zal zijn ogen niet geloven. 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Gedicht ‘Gij hebt ons doen dromen’ 
 
 

 
Antwoordlied: ‘Handen heb je om te geven’ 
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet,     
 
Refrein:  

Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 

 
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt   Refrein 
 
Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan  Refrein 
 
Voeten heb je om te lopen 
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is  Refrein 
 
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is  Refrein 
 
Dankgebed, voorbeden 
stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied: La Paz de Senor 
1. De frede fan God, genede fan God, 
De leafde fan God sil die liede. 
Ja, Hy hâldt dy fêst, jout útsjoch en rést. 
Gjin kwea kin dy fan Him skiede. 
 
2. Fertrou dan syn Geast en wol alderearst 
de striid foar gerjochtichheid stride. 
Dan rinst yn it ljocht op wegen fan rjocht, 
op wegen fan hielens en frede. 
 
3. De frede fan God, genede fan God, 
de leafde fan God sil ús liede. 
Ja, Hy hâldt ús fêst, jout útsjoch en rêst. 
Gjin kwea kin ús fan Him skiede. 
 
Zegen 
 
Orgelspel  


