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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de (eind)redacteur van de 

zondagsbrief, mevr. A. van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2–28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

 

8e JAARGANG  – NR. 51-52 / Zondagsbrief voor  zondag  21 december en 28 december 2025
 
LET OP:  deze keer is de zondagsbrief voor 2 zondagen. Op vrijdag 2 januari krijgt u nr. 1 - 2026  
 
Bij de diensten 
A.s. zondag, de vierde Adventszondag, gaat Dirk Kamminga voor als gastvoorganger. We luisteren naar 
diverse lezingen en zang en muziek, en zingen Lied 466 als bijzonder Adventslied. De geluksbezorger brengt 
weer iets voor de kinderen mee.  
Zondag 28 december zal ds Ulbe Tjallingii de dienst leiden, op de schakelzondag tussen Kerst en de Oud- en 
Nieuwjaarsvieringen. We hopen weer op mooie diensten en weten ons verbonden met wie thuis of elders 
meeleven, ook tijdens de twee tussenliggende Kerstdiensten, waarover u een toelichting vindt in het Kerkblad. 
 
Zondag 21 december – 9.30 uur – Grote Kerk voorganger ds. Dirk Kamminga 4e Advent 
Liturgische kleur:    PAARS  - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Eerde de Vries / diaconie: Tia Ammeraal en Evelien de Boer 
Organist    Hielke Zandberg  
Lector :    Wibbina Schaap /  Schriftlezingen:  
Kindernevendienst:  Anne van Eijck  /  kinderoppas  : Grietje Holwerda 
Koster(s)   Koster Kees   /  techniek: EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de 2e, de schaalcollecte is voor de kerk.  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. 
Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
De 1e collecte is voor India: alle kinderen naar school. In de Zuid-Indiase stad Tinupur maken duizenden 
migranten lange dagen in de textielindustrie. Hun kinderen blijven vaak zonder toezicht thuis achter. Omdat ze 
uit een andere regio komen, spreken ze de lokale taal niet en gaan ze niet naar school. KerkinActie ondersteunt 
in India de organisatie SAVE, die tweehonderd migrantenkinderen aandacht en bijles biedt en zorgt bovendien 
voor voedzame maaltijden en buitenschoolse activiteiten. Helpt u mee, zodat deze kinderen ook leren lezen en 
schrijven? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL79RABO 0325 5603 15 tnv Diaconie ovv India. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 21 december als groet en ter bemoediging naar:  
Mevr. S. Speelmans- Zeinstra, ( in nov is haar man overleden ) 
Mevr. G. Bergsma- de Graauw, ( in nov is haar man overleden ) 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Mogen we ook op u rekenen? Na de dienst liggen ze klaar in de consistorie.  
 
Meeleven 
-  Wij leven van harte mee met mw. Wiesje van der Veer – van der Wal, die afgelopen dinsdag 

geconfronteerd werd met het plotselinge overlijden van haar man, ouwe seun André van der Veer, op 
60-jarige leeftijd. Zo abrupt alleen verder te moeten gaan is een groot verdriet en een zware last. Het 
afscheid is komende woensdag in het crematorium in Sneek.  
Wij wensen Wiesje van harte Gods kracht en nabijheid in deze dagen van afscheid en rouw en in de tijd 
die komt. 

-  Mw. Hannie Breimer – Beuckens is deze vrijdag weer thuis gekomen van de Ielânen in Sneek, na een 
periode van revalidatie. Wij hopen dat de huiselijke omgeving meehelpt om weer geheel op de been te 
komen. 

- Mw. Hillie Tichelaar-Speelmans mocht afgelopen week weer thuis gekomen. Met behulp van Thuiszorg 
hoopt zij op verder herstel. Wij wensen u veel sterkte en moed. 

 
Kerkrijden:  
zondag 21 december heeft  dhr. Oane Zuidema  autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr is 0517 430093 
zondag 28 december heeft dhr. Cees Faasse autodienst. Wilt u meerijden? Zijn tel.nr is 0517 413187 
 
Zaterdag 20 december, 19.30 uur de 4e Adventsviering in de Nicolaaskerk.  
Liturg is Harmen Bloemhof en Otto Roelofsen begeleidt ons op de piano.  Van harte Welkom. 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven.  

Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur - de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst bij de  

(eind)redacteur van de zondagsbrief: Annie van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2-28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

Meditatie  ’Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel 
geven, hetgeen betekent: God met ons’. Math. 1:23  

De evangelist Matheus plaatst de geboorte van Jezus in het kader van de oudtestamentische profetie van 
Jesaja (hoofdstuk 7). Als de tijd vervuld is, wordt waar, wat over het Kind van Bethlehem geschreven staat in 
Gods woorden van oudsher. Zijn geboorte uit de maagd op de tijd die God behaagt brengt een heel nieuw en 
ander begin. Als teken van Gods almacht komt dit kind ter aarde; ‘het vraagt om zorg en barmhartigheid / om 
vrede en recht in plaats van strijd’, lees ik op de kerstkaart van een gemeentelid.  
Spannend is het woordje ‘men’ in de woorden van de evangelist: wie noemen het kind met naam Immanuël – 
God met ons? Het is wel verstaan ook een uitnodiging aan ons. Om het Kind, ons geboren, bij de naam te 
noemen.  
Wie is hij voor u en mij? God met ons, verzekeren de Schriften ons, waarin het getuigenis van Jezus’ leven, 
dood en verrijzenis opgetekend staat, de weg van de kribbe tot het kruis. Sytze de Vries maakte hierbij een 
treffend nieuw lied (503):  
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout   Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.   zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis,    Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.  Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 
 
We zullen dit lied met de Kerstdagen met vreugde zingen, net als veel andere liederen die we deze tijd van jaar 
weer met vreugde zingen. Nu we elkaar mogen groeten in het licht, dat de duisternis verdrijft. We wensen 
elkaar inspirerende en gezegende Kerstdagen en twee mooie zondagen daaromheen. Ik preek de komende 
zondagen zelf bij mijn ouders in Heukelum en in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden, om met oud en nieuw weer 
terug te keren. Vanaf zondag 4 januari is de dienst in de grote zaal van Almenum.   

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Kerkdiensten vanaf 24/12/25  t/m  1/01/26, alle diensten zijn in de Grote Kerk 
Woensdag 24 dec. -  22.00 uur  Kerstnachtdienst mmv. Stedelijke Muz. Ver. / organist Eeuwe Zijlstra 

Voorganger  Ds. T.G. van der Linden / oud. Bauke van der.Pol 
Donderdag 25 dec. -  9.30 uur  1e Kerstdag     / organist Otto Roelofsen 

Voorganger ds. T.G. van der Linden  / oud. Jet Twijnstra 
Bloemengroet 1e Kerstdag:  Mevr. H. Tichelaar- Speelmans, Grundelhof 38 (ter bemoediging) 

Mevr. G. Weeke- v.d. Berg , Vierkantsdijk 32 ( ter bemoediging ) 
Zondag 28 dec –  9.30 uur  voorganger ds. U. Tjallingii / oud. Aagje Wouda / organist Eeuwe Zijlstra  
Bloemengroet zondag 28 dec.:  Mevr. T. de Boer- Zuidam, Marnehiem 25 ( ter bemoediging ) 

Dhr. B. Vellinga, Werfpad 58 ( ter bemoediging ) 
Woensdag 31 dec -   19.30 uur   Oudjaarsdienst     / organist Hielke Zandberg 
     Voorganger ds. T.G. van der Linden  / oud. Marjan Overdijk 
Donderdag 1 jan’26 –10.00 uur Nieuwjaarsdienst     / organist Otto Roelofsen  
     voorganger ds. T.G. van der Linden  / oud. Oane Zuidema 
 
De 1e collecte op woensdag 24 dec. en donderdag 25 dec. is bestemd voor Samen tegen armoede. 
Geef in de collecte of maak uw gift over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. diaconie o.v.v. Armoede 
 
Diensten in de Spiker en de Batting: 
De Spiker: dinsdag 23 december    Kerstdienst      15.00 uur voorganger Martijn van Loon 
De Batting: woensdag 24 december Kerstdienst      15.00 uur  voorg. Martijn van Loon / mmv koor Orpheon 
De Spiker: woensdag 31 december  oudejaarsdienst 15.00 uur voorganger Martijn van Loon 
 
Oliebollenactie bestemd voor de Friese rijders voor Oekraïne. 
Woensdag 31 december worden er in ‘de Haven’ weer volop oliebollen gebakken. De opbrengst is voor een 
goed doel en zoals de organisatie ons vertelde: er blijft niks aan de strijkstok hangen. Achter in de kerk ligt een 
intekenlijst om mee te doen aan deze jaarlijks terugkerende actie, of bellen naar 06 108 443 32. 
Om de prijs hoeft u het niet te laten: 10 bollen voor € 13,- euro. Oliebollen afhalen op 31 december tussen 
10-15.00 uur bij de ‘HAVEN’. Doet u, doe jij ook mee? Tige dank !! 
 
Lieve mensen,  
Ik wens u en jou goede en Gezegende Kerstdagen die sprankelen in het Licht.  
Alvast een goede jaarwisseling en ‘Folle Lok en Seine’ in 2026.              

Mijn oprechte dank voor alle lieve kaartjes en wensen. Hartelijke groet Annie v.d.Kooi - Zegel 
 


