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         8e JAARGANG  – NR. 48 / Zondagsbrief  zondag  30 november 2025
 
Bij de diensten 
Zondag begint een nieuw kerkelijk jaar met de viering van de 1e Advent. De vreugdeboodschap van Jesaja 
klinkt, dat eenmaal de volken hun wapens zullen neerleggen en als broeders samen op zullen trekken naar de 
berg Sion. Een geluk bezorger vertelt het verhaal van Jesaja 2 in eigen taal voor de kinderen, die het licht van 
Advent ontsteken. Licht dat groeit tegen het donker in. We zien ook een sprekende liturgische schikking, 
luisteren naar orgel en vleugel en delen met elkaar een moment van gedachtenis. We eindigen met ‘Wij 
wachten op de koning die ons de vrede brengt’, de koning zonder wie de wereld geen vrede kent. We wensen 
elkaar een goede zondag en weten ons verbonden met wie via beeld en geluid de dienst meevieren. 
 
Zondag 30 november – 9.30 uur – Grote Kerk voorganger ds. Teunard van der Linden 1e Advent 
Liturgische kleur:    PAARS  - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Oane Zuidema  / diaconie: Sissy de Boer en Evelien de Boer 
Organist    Eeuwe Zijlstra  
Lector :    Jan de Jong   /  Schriftlezingen: Jesaja 5: 1-5 / Matth. 24 : 32-39 
Kindernevendienst:  Berber Twijnstra  /  kinderoppas  : Boukje Bruinsma 
Koster(s)   Koster Kees   /  techniek: EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u 
uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
 
De 1e collecte (de pong) is deze zondag bestemd voor Kwetsbare kinderen een veilig huis bieden in 
Rwanda. De Rwandese organisatie Mwana Ukundwa (geliefd kind) kan met onze steun kwetsbare kinderen en 
hun verzorgers begeleiden. Kinderenleren leven met het hiv-virus of met een beperking. Ouders leren hoe ze 
kinderen zorg kunnen bieden met goede voeding, onderwijs en een zorgverzekering. Samen staat ze sterker. 
U/ jij kunt dit werk steunen door bij te dragen in de collecte of uw gift over te maken op rek. nr. NL 79 RABO 
0325 5603 15 t.n.v. Diaconie Harlingen-Midlum o.v.v. Rwanda.  
Alvast namens de kinderen in Rwanda, hartelijk dank.  
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 30 november als groet en ter bemoediging naar:  

- Mevr. S. van Peet- Heinsma, momenteel voor revalidatie verblijvend in De Batting.  
- Mevr. W Louter- Switijnk ( ter bemoediging i.v.m. haar gezondheid ) 

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Mogen we ook op u rekenen? Na de dienst liggen ze klaar in de consistorie.  
 
Meeleven 

- Mevr. Hillie Tichelaar-Speelmans (Grundelhof 38, 8862 PR) onderging deze week, in verband met 
hartklachten, een ingreep in het ziekenhuis in Leeuwarden en verloor deze maand haar zus en broer. 
Wij leven van harte met haar mee en wensen haar sterkte en Gods nabijheid. 

 
Kerkrijden:  
zondag 30 november heeft  mevr. B. Switijnk autodienst. Wilt u meerijden? haar tel.nr is 06 53659520 
 
Adventsvespers in de Nicolaaskerk Midlum 
In de Adventsperiode vieren we weer een viertal vespers in de 
Nicolaaskerk in Midlum op zaterdagavond, aanvang 19.30 uur.  
Centraal staan dit jaar de woorden van de profeet Amos en de lofzang  
van Maria.  
Liturgen zijn achtereenvolgend: Teunard van der Linden, Aafke van de 
Zee, Neeltje Hiemstra en Harmen Bloemhof.  
Muzikale medewerking wordt verleend door Bauke van der Meer en  
Otto Roelofsen.     Van harte welkom! 
    

http://www.pg-harlingen.nl/
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Overdenking   ‘Vergeet niet een van zijn weldaden’        Psalm 130:2 
 
De kerkvader Augustinus schrijft dat de Psalmen, rijk aan emotie, de longen van de Heilige Schrijft vormen.  
De ademhaling van het geloof is ondenkbaar zonder de rijke wereld aan expressie van het menselijke gemoed, 
juist in de Psalmen.  
De dichter van Psalm 103 gaat in gesprek met zichzelf en spoort zijn ziel aan om God te loven. Om te blijven 
geloven, hopen en liefhebben – tegen het grote vergeten in, en God dankbaar te zijn voor de zegeningen van 
elke dag en voor zijn liefde en genade.  
In een tijd van secularisatie, polarisatie, propaganda en onvrede is het extra belangrijk, in gesprek te blijven met 
onszelf, en om net als de psalmist onze zegeningen te tellen. De dichter zoekt achter de gaven de Gever.  
Op héél de weg door het leven was en is de Eeuwige nabij, zoals een vader zijn kind beschermt..  
De adventstijd die zondag begint is een goede oefentijd in matigheid, bescheidenheid, naastenliefde en 
dankbaarheid. Laten wij de Gever achter de gaven blijven zoeken, straks ook het vaderhart van de Ene achter 
de komst en geboorte van het Licht der wereld. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,      
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
       

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden  
Triple Orgelconcert : 3 concerten in 3 kerken 
Zondagsavond is er een nieuwe editie van een prachtige formule: Adventsmuziek op drie orgels in de stad, met 
een wandelend publiek en drie organisten. Als u nog niet eerder meedeed, is dit een mooie kans.  
Het driedelig concert maakt deel uit van het Jubileumprogramma.  
De start is om 19.30 uur in de St. Michaëlskerk, waar Siegfries Derks het Adema-orgel bespeelt en vooral 
Frans-symfonische muziek brengt. Zo rond de klok van 20.00 uur speelt Eeuwe Zijlstra in de Grote Kerk muziek 
van Bach en Franse en Engelse romantie. David de Jong verzorgt hete laatste concert in de Haven met muziek 
bij Psalmwoorden. Na afloop is er een collecte voor Cards-India. Van harte aanbevolen! 
 
Agenda voor de komende week: 
- Zaterdag 29 november,   19.30 uur  1e vesperviering Nicolaaskerk Midlum 
- Maandagochtend 1 december 10.00 uur Bijbelkring bij Henk en Jenny van ’t Zand,  

Oosterparkweg 2-6 
- Dinsdagmiddag 2 december 14.00 uur  Moderamen in De Hoeksteen 
- Donderdag 4 december  15.30 uur Cards club, De Hoeksteen 
- Zaterdag 6 december,   19.30 uur 2e vesperviering Nicolaaskerk Midlum 
 
Extra bijlage: 
Koster Kees gaat in februari weer naar Gambia, maar er zal dit jaar geen grote Gambia-actie worden 
gehouden. Omdat Kees wel met regelmaat vanuit de gemeente de vraag krijgt om dit project opnieuw te 
ondersteunen, heeft KosterKees een mooie flyer gemaakt. Allereerst ter informatie wat er het afgelopen jaar 
met het gedoneerde geld is gedaan en hoe u / jij hem ook dit jaar weer kunt steunen. Dit kan d.m.v. een 
envelop of via de bank. IBAN nr NL 40 INGB 0006882226 n.t.v. C.P. van den Nieuwenhuizen ovv GAMBIA 
Waarvoor alvast hartelijk dank. 
 
QR  codes collectes kerkdiensten      
  
 
Diaconie      pong       Kerk schaal 
 
 


