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         8e JAARGANG  – NR. 46 / Zondagsbrief  zondag  16 november 2025
 
Bij deze dienst 
Net als op zondag 7 september j.l. kies ik voor het lezen van Openbaringen 19, 11 t/m 16, want lang alles was 
nog niet gezegd over de over elkaar heen tuimelende beelden die we hier zien: een legioen witte paarden, met 
één paard voorop, waarop Christus te zien is met vurige ogen, een zwaard in de mond en een ijzeren scepter. 
De taal is krijgszuchtig, maar wat zien wij eigenlijk? En als dit visioen van Johannes op Patmos een troostbrief 
is, wat is dan de troost voor ons? Woorden uit de Romeinenbrief resoneren mee in deze tijd van Voleinding.  
We hopen op een waardevolle eredienst. 
          ds. Ulbe Tjallingii 
 
Zondag 16 november – 9.30 uur – Grote Kerk voorganger ds. U. Tjallingii 
Liturgische kleur:    GROEN -  de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Eerde de Vries  / diaconie: Aafke Hibma en Evelien de Boer 
Organist    Otto Roelofsen  
Lector :   Neeltje Hiemstra /  Schriftlezingen: Rom. 8: 18 t/m 21 / Openb. van Joh. 19: 11 t/m 16 
Kindernevendienst:  Anne van Eijck /  kinderoppas  : Jet Twijnstra 
Koster(s)   Koster Kees   / techniek: EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen 
 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u 
uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
De 1e collecte vanmorgen is voor Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken in een donkere omgeving. /de helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.  
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden 
gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.  
Met de collecteopbrengst krijgen plm 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kerk in Actie steunt, via het 
programma Werelddiaconaat, het werk van organisaties in Zuid-Afrika en waar ook ter wereld, om geloof, hoop 
en liefde te verspreiden. Geef via de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. 
Diaconie PG-Harlingen-Midlum o.v.v. kinderen Zuid-Afrika. Alvast hartelijk dank voor uw gift.  

. 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 16 november als groet en ter bemoediging naar:  
Mevr. T. Attema- Brunia, ( ter bemoediging ) 
Mevr. J. Horrel- Zondervan, ( ter bemoediging ) 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Mogen we ook op u rekenen? Na de dienst liggen ze klaar in de consistorie.  
 
Meeleven  
-  Mw. Hannie Breimer –  Beuckens brak afgelopen week, revaliderend van haar knieoperatie, 

ongelukkigerwijs haar enkel en werd hieraan geopereerd in Heerenveen..  
-  Mw. Willy Louter – Switijnk ontving het ingrijpende bericht dat verdere medische behandeling niet meer 

mogelijk is.  
-  Mw. Ingrid Bijleveld – Teeuwen keerde deze week weer terug uit het UMCG, om thuis verder aan te 

sterken.  
-  Mw. IJmkje Broersma de Groot onderging een nieuwe ingreep aan de ogen.     
-  Mw. Pietje Hayma – Kamstra verbleef afgelopen week in het MCL en is weer thuisgekomen.  
-  Mw. Janneke Alberda – Poeze is binnen de Batting verhuisd naar afdeling Steiger. 
-  Mw. Sippie van Peet – Heinsma is in het FMC aan haar schouder geopereerd, dat is goed verlopen, ze 

zal enkele weken moeten revalideren. 
 
Wij wensen al onze zieken Gods kracht en nabijheid en leven met hen mee. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven.  

Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur - de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst bij de  

(eind)redacteur van de zondagsbrief: Annie van der Kooi-Zegel, Midlumerlaan 2-28 of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

Kerkrijden:  
zondag 16 november heeft  dhr. Cees Faasse autodienst. Wilt u meerijden? zijn tel.nr is 0517 413187 
 
Meditatie 
 
Aanvaarden wat het leven je brengt: gezondheid en ziekte, vreugde en verdriet, voorspoed en 
tegenslag; aanvaarden is hier het werkwoord, pastoraat en diaconaat helpen ons om te kúnnen 
aanvaarden. Dit werkwoord is ook prominent in het lied ‘Een mens te zijn op aarde’ van Willem 
Barnard. Lied 538: 3: Aanvaarden, de dood, het leven, de strijd, de kommer en de koorts. 
Aanvaarden is niet: je erbij neerleggen, aanvaarden is een actie, een daad, en om tot die daad van aanvaarding 
te komen moet je een besluit nemen. Aanvaarden is een levenslange oefening voor mensen die chronische pijn 
hebben, dan is aanvaarden: actief leren leven met wat je niet kunt veranderen.  
Als je pijn omringt met kracht en liefde dan helpt je dat om te aanvaarden. Aanvaarden lukt als je zelf de 
stuurman bent van je leven en niet berust in wat je overkomt.  
Hoe aanvaard ik dat een liefste, een dierbare is gestorven, hoe aanvaard ik mijn gemis en verdriet?  
Door wat er is gebeurd ook te omarmen, door er met heel veel liefde aan te denken.  
Het leven met vreugde en verdriet, met stille wateren en zware stormen is ook als een schip. De veiligste plek 
voor een schip is de haven maar daar is een schip niet voor gemaakt.  
Aanvaarden is knielen en opstaan tegelijk!  
          Ds. Ulbe Tjallingii 
 
Agenda voor de komende week: 
 
Bezoek Sint-Gertrudiskerk in Workum 
Zaterdag 15 november is er van 13.30-15.00 uur voor belangstellenden de mogelijkheid om de Sint-
Gertrudiskerk in Workum te bezoeken en te bezichtigen. Over deze kerk is veel te vertellen en we worden 
rondgeleid door dhr. Jan Bremer. Aansluitend is er gelegenheid een bezoek te brengen aan het Museum 
Warkums Erfskip., waar veel te zien is over de geschiedenis van de stad Workum e.o.  
Eigen bijdrage aan deze excursie is € 3 p.p.  
Opgave - en verzamelplaats bij de fam. Bloemhof, de Bazuin 6. Tel. 06 5318 4015 
 
Gemeenteavond  
Donderdag  20 november is de najaar gemeenteavond in Almenum, aanvang 19.30 uur. Voor de pauze is het 
gedeelte voorbereid door de kerkenraad. Na de pauze zal theatermaker Robert Jan van den Hoorn, artiest, het 
programma ‘Wit Licht’ presenteren. U kunt parkeren op het nieuwe parkeerveld (doorrijden, linksaf).  
 
 
- Maandag 17 november  19.30 uur: een avond met gastspreker Sjoerd Atze de Jong  over 

natuurgebied het Hegewiersterfjild (zie Kompasboekje, pag 17).    In de Hoeksteen 
-  Dinsdag 18 november   14.30 uur: gesprekskring Rondom de Tafel  in de pastorie 
-  Vanaf donderdag 20 november is de tentoonstelling over de Grote Kerk te zien  in het Hannemahuis. 
-  Vrijdag 21 november    15.00 uur: Werkgroep eredienst,    in de Hoeksteen 
 
Samen aan tafel nieuws. 
Op woensdag 19 november organiseren wij weer een gezellige ontmoetingsavond. A.s. zondag liggen de 
intekenlijsten nog in de beide kerken. Plaats: De Haven. Inlooptijd vanaf 17.15 uur. Kosten €7,50 per persoon.  
Tot ziens.      Met een hartelijke groet van de mensen van de commissie. 
 
QR  codes collecte kerkdiensten      
  
 
Diaconie      pong      Kerk schaal 
 
 


