Grote Kerk, 30 november 2025
Zondag 1°¢ Advent

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Oane Zuidema

Lector: Jan de Jong

Organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom

Zingen: Psalm 98:3

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 98:4

4. Laat alle zeeén, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Aansteken kaars 1° Advent
Aandacht liturgische schikking van de zondag

Zingen: lied van Advent 433:1,4en 5
1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria’s kind.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ‘t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

Aansteken van de vredeskaars
en tekst bij de vredeskaars

Gebed om ontferming

Lied 462:1,2en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn

voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden

vol van goede vrede zijn

waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is

zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Moment met de kinderen
De Geluksbezorger meldt zich...
Welke boodschap heeft hij vandaag?

Projectlied Advent
Melodie: Lied 444, Nu daagt het in het oosten

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

Jesaja geeft ons woorden

als lichtjes in de nacht.

En iedereen mag horen:

God geeft ons nieuwe kracht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 5: 1-5

Zingen: Psalm 87

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.



2. Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

hen tellen, als in Israél ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Schriftlezing Mattheiis 24:32-39

Arman Berki (Hongarije) speelt op de vleugel
een eigen compositie ‘Er is een roos ontloken’

Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Antwoordlied: Lied 447

1. Het zal zijn in het laatste der tijden

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden

en de volken der aarde op weg zullen gaan

om de rechten des Heren te leren,

zich tot God en elkaar te bekeren.

2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken

en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven

staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van ‘t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar,

de speer tot een zicht.

Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

In memoriam Ype Speelmans
Zingen: ‘Abba Vader’

Abba Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Acclamatie: Lied 458 —
Z0O BIDDEN WIJ SAMEN:

‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart’

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

en hangen hun werkjes in de Adventsboom.
Zo groeit een boom vol verwachting

in het donker van de wereldnacht.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 461

1. Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

2. Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang

zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.

Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Zending en zegen (3x Amen)

Orgelspel



