Orde van dienst voor de kerkdienst op zondag
16 november 2025 in de Grote Kerk te Harlingen

Aanvang 09:30 uur

Voorganger: ds. Ulbe Tjalingii
Ouderling: Eerde de Vries
Lector: Neeltje Hiemstra
Organist: Otto Roelofsen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 216: 1,2 en 3

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de vredeskaars
Tekst bij de vredeskaars

Kyriegebed
Lofzang: Lied 84: 1 en 6

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Woord met de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 t/m 21
Openb. van Johannes: 19: 11 t/m 16

Zingen: Lied 755: 1 en 2

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.



2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.

Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,

als ieder voor de Heer zich buigt

en aller stem Gods lof getuigt.

Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied93:1,2,3en4

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.

Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,

het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.

Tot sieraad is uw hoge heiligheid

en in die glans trotseert uw huis de tijd.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecte

Slotlied: 885:1 en 2

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Eris geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen (met gezongen amen)

Orgelspel



