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             JAARGANG  – NR. 18  Zondagsbrief  zondag  4 mei  2025

Bij deze dienst 
Zondag 4 mei is de derde zondag van Pasen, zondag Jubilate (’Juicht’). Psalm van de zondag is Psalm 33. 
We lezen een gedeelte uit Handelingen 6, over de aanstelling van de eerste diakenen met het oog op de 
armenzorg en de ontluikende wereldkerk. De dienst is op dag van de Nationale dodenherdenking. Na de 
zegen zingen we in verband hiermee staande het Wilhelmus. Wij wensen elkaar een fijne dienst en weten 
ons verbonden met wie via beeld en geluid meeleven. ’s Avonds is er vanuit de Werkgemeenschap van 
Kerken een samenkomst in Milûk, waar u eveneens van harte welkom bent. De aanvangstijd is aansluitend 
na de dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats, ca. 20.30 uur. Namens de gemeente Harlingen zal 
wethouder Sijtsma het woord voeren bij deze bijeenkomst. 
 
Zondag 4 mei 9.30 uur –  Grote Kerk – voorganger: ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur:  :  WIT    - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Annie van der Kooi-Zegel  / diaconie: Evelien de Boer en Tryntsje Bouma 
organist:    Eeuwe Zijlstra   
Lector:    Aagje Wouda   / Schriftlezing: Handelingen 6 : 1-7 
Kindernevendienst:  Saïda Bruinsma / kinderoppas : Ytie Nijdam 
Koster(s)   Koster Kees  / techniek:EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard 
kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. 
Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
 
De 1e collecte zondag 4 mei is bestemd voor ‘Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan’. In 2023 brak 
er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen zijn op de vlucht 
geslagen. Via haar internationale kerkelijke netwerk, biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in soedan 
en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud 
kunnen voorzien, schoon drinkwater, keuken gerei, zeep en wasmiddel. In opvanglocaties kunnen kinderen 
sport, spel, onderwij en trauma hulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 
lopen op misbruik en mensenhandel. Kerk in Actie steunt via het programma ‘noodhulp’ wereldwijd mensen 
in nood. Doet u ook mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 
t.n.v. Diaconie P.G.Harlingen-Midlum o.v.v. Noodhulp mei. Alvast hartelijk dank ! 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 4 mei als groet en ter bemoediging naar:   

- Mevr. F. Van Lohuizen- voor de Poorte, ( ter bemoediging ) 
- Dhr. B. Hondema, ( herstellende van een breuk in zijn been ) 

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen. Mogen 
we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze in de consistorie.  
 
Meeleven en omzien naar elkaar: 
Dhr. Marten Jongema was in het Frisius - MCLeeuwarden deze week; verdere behandeling volgt. Wij 
wensen hem sterkte en Gods nabijheid.  
 
Op dit moment zijn er meerdere gemeenteleden die zorgen hebben vanwege hun eigen gezondheid of 
zorgdragen om een geliefd familielid of vriend. Hun namen zijn bij de predikanten bekend, maar omdat zij 
te kennen hebben gegeven dit niet via de zondagsbrief of anders bekend te willen maken, respecteren wij 
uiteraard hun keus. Een teken van meeleven vanuit de gemeente kan dan ook niet aan hen worden 
gestuurd. Maar in stilte denken wij aan hen en bidden om kracht en hopelijk, voor zover mogelijk, op een 
goed herstel.  

 
Almenum: 
Donderdag 8 mei om 10.00 uur komt de Bijbelgespreksgroep weer bij elkaar in Almenum. Vanaf 9.45 uur 
staat de koffie klaar. Ook gemeenteleden van buiten Almenum zijn hierbij van harte welkom.  
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Meditatie 
  ‘Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart,  
   als gij dit doet, heeft God dit reeds lang zo gewild’. Prediker 9:7 
 
Prediker komt meer dan eens verrassend uit de hoek. Op meerdere plaatsen in zijn schrijven roept hij op, 
om niet te vergeten om te genieten (soms genoemd ‘het 11e gebod’). In de meeste gevallen gaat dit, zo 
ook bij bovenstaand tekstwoord, gepaard met een overdenking van de eindigheid en kortstondigheid van 
het leven. Die hebben wij niet in de hand. Het leven gaat voorbij… Het leven genieten, daar ben je wel zelf 
bij. Je kunt en moet als het even lukt de dag blijven prijzen in je hart.  
 
Zijn de woorden van Prediker niet geflatteerd? Eten en drinken… soms krijgt je geen hap door de keel, als 
je de machteloze situatie van Gazanen op tv ziet, moedwillig tot honger en wanhoop gedreven.  
Prediker houdt vol, dat God het zo gewild heeft, reeds lang. De dieren koesteren ook de zon en kennen 
hun tijden van rust en genieting. De merel buiten in de tuin, die een concert geeft tijdens dit schrijven 
bevestigt het gelijk van Prediker.  
Wij mogen God elke dag dankbaar zijn voor vele genietingen. 
         Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 

Heer, onze God, 
  van U komt al wat deze tafel biedt: 

de vrucht van de aarde,     
het werk van onze handen, 

  de gezelligheid die wij genieten. 
Wij danken U voor eten en drinken, 
voor ons geluk en onze vreugde. 

  Gedenk ook in uw goedheid, Vader, 
  wie honger lijden, 
  ziek of eenzaam zijn. 

Wees hun nabij, 
laat onze hulp voor hen uw zegen zijn, 

  door Christus, onze Heer. 
Amen.        (Emile-Jozef De Smedt) 

 
 
 
Samen tegen eenzaamheid 
Afscheid moeten nemen van een geliefde. A.S. Zaterdag 10 mei komen de alleengaanden, die de 
afgelopen 3 jaar afscheid moesten nemen van een geliefd mensenkind, bij elkaar in het Station van 
Harlingen. Er wordt gewandeld en gezamenlijk het eten voorbereidt. Ondertussen kunnen de verhalen met 
elkaar worden gedeeld.  
 
 
80 jaar vrijheid Harlingen: 5 mei Bevrijdingsconcert: 
Ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding organiseert de projectgroep 80 jaar vrijheid Harlingen het 
traditionele bevrijdingsconcert Jubileumconcert op maandag 5 mei om 10.00 uur in de Grote Kerk met de 
muziekvereniging O.K.K. uit Kimswerd o.l.v. Koop Schokker, zangeres Babette van Palmhoven en het koor 
‘Waadwyn’ uit Menaldum o.l.v. Simon Bouma.  De toegang is vrij en vanaf 9.30 uur is de kerk open. Na 
afloop is er gelegenheid om samen te praten onder het genot van een kop koffie/thee en een speciaal 
bevrijdingsgebakje – een warm gebaar om deze gedenkwaardige ochtend samen af te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconie (pong)   kerk (schaal)
  


