
 

Wekelijkse Zondagsbrief 
 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via 

mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

 

             JAARGANG  – NR. 20 / Zondagsbrief  zondag  18 mei  2025
Bij deze dienst: 
We bevinden ons in de tijd van de Paaszondagen, waarop we (met het alternatieve leesrooster) ook 
aandacht schenken aan de werken van de Geest onder de volken en in de wereld. Het Woord aangaande 
Jezus als Opgestane Heer gaat uit en ook Saulus wordt gevonden om dit te verkondigen. De naam 
‘christenen’ valt voor het eerst, en er is sprake van hechte onderlinge solidariteit met de moedergemeente 
in Jeruzalem. We zingen hier enkele bijpassende liederen bij en natuurlijk ook ‘Zing een nieuw lied voor 
God de Here!’ in verschillende toonaarden, naar de naam van de 5e Paaszondag ‘Cantate’ (Zingt!). In de 
zingende gemeente wil de Heer zelf aanwezig zijn. Zo wensen we elkaar een goede dienst en een 
gezegende zondag, verbonden met  degenen die de dienst via beeld en geluid meebeleven. 
 
Zondag 18 mei  9.30 uur –  Grote Kerk – voorganger: ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur:  :  WIT    - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Bauke van der Pol   / diaconie: Elly de Wind en Evelien de Boer 
We worden bij het zingen begeleid door de kopergroep 
Lector    Neeltje Hiemstra / Schriftlezing: Handelingen 11 : 19-30 
Kindernevendienst:  Coby Van der Linden / kinderoppas : Ytie Nijdam 
Koster(s)   Koster Kees  / techniek:EleHenk Wouda / Kees van den Nieuwenhuizen 
Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard 
kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. 
Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15  
t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde) 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan zondag 18 mei als groet en ter bemoediging naar:   
Mevr. J. Switijnk- Verschoor, ( het is een jaar geleden dat haar man Jaap is overleden ) 
Dhr. H. Bloemhof, ( is herstellende van een heupoperatie ) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.  
Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze in de consistorie.  
 
Meeleven: 
Zondag 25 mei stond ds. Bram Riepma op het rooster om bij ons voor te gaan. Helaas heeft ds. Riepma 
ons gebeld en gezegd dat hij op dit moment weer wordt behandeld voor prostaatkanker.  Deze keer met 
een hormonenkuur. Dit is zwaar en geeft diverse bijwerkingen  Hij heeft ons laten weten het spijtig te 
vinden daardoor deze preekbeurt af te moeten zeggen. Maar… het was goed om van Bram Riepma te 
horen dat hij graag WEL op de PV- lijst wil blijven staan. Bij een betere gezondheid gaat hij hier graag voor! 
Ook via de zondagsbrief willen wij ds. Riepma van harte heel veel sterkte en kracht toewensen. Wij denken 
aan hem en zijn gezin en hopen en bidden dat ds. Riepma  de behandelingen goed mag ondergaan.  
Gods nabijheid toegewenst. (Het adres van ds . A.W. Riepma kunt u opvragen bij de scriba) 
 
We zijn dankbaar dat ds. Douwe Visser deze preekbeurt wil invullen en wensen hem een goede en 
gezegende voorbereiding.  
 
Omzien naar elkaar….. 
Afgelopen week is op de consistorie de lijst met zieken in de gemeente besproken. Het bezoekwerk door 
de ouderlingen en predikanten gaat altijd door, zoals het hoort. We zien om naar elkaar en luisteren naar 
het verhaal van mensen. We herinneren ons daarbij ook de prachtige beginregel van de zondag van de 
Goede Herder: ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’ (Psalm 23:1). 
 
Gemeenteavond 22 mei a.s. gaat NIET DOOR 
De geplande gemeenteavond d.d. a.s. donderdag 22 mei gaat niet door. Er zijn tot nu toe weinig 
aanmeldingen binnen gekomen, zowel van komende gemeenteleden als van gemeenteleden die iets willen 
voorbereiden. Vakantie(s) en  volle agenda’s zijn hier (waarschijnlijk) mede debet aan? Daarom heeft de 
kerkenraad besloten deze avond te cancelen.  
We hopen dit volgend jaar opnieuw te organiseren, maar dan iets eerder in het voorjaar. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie 
‘De zegende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd’.  Spreuken 11:25 
We zouden de wijsheidsboeken in de Bijbel niet graag willen missen. Ze staan vol verrassende inzichten en 
rake opmerkingen. Zoals bovenstaand tekstwoord, dat gaat over vrijgevigheid. Daar wordt je niet armer, 
maar rijker van. Gierigheid maakt arm (vers 24). De NBV vertaalt bovenstaand vers met: wie te drinken 
geeft, zal te drinken krijgen. Het zijn allemaal tekstwoorden tegen gierigheid en naar jezelf toe rekenen; op 
die weg wordt het ware leven niet gevonden (hoeveel tarieven en handelsmuren er ook opgetrokken 
worden). Te drinken geven wil zeggen, dat je de ander ziet staan. Dat je zijn dorst onderkent en je rijkdom 
niet oppot, maar inzet. God heeft de blijmoedige gever lief, klinkt het ook in het Nieuwe Testament (II Kor. 
9:7). Zo blijf je uit de buurt van geldzucht als wortel van alle kwaad (I Tim. 6:10). In o.a. de gebedswoorden 
van Franciscus van Assisi vinden we de mildheid en zegen van ons tekstvers terug: 
 Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
 niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
 niet bemind te worden, maar te beminnen. 
 Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
 door te verliezen, dat men vindt  
 door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
 door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden  
Schrijfactie voor Amnesty 
Op zondag 18 mei kunt u/ kun jij na de dienst onder het koffiedrinken meedoen aan één van de schrijfacties 
van Amnesty International. Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde actiemethode. 
Er kunnen 2 verschillende brieven worden ondertekend : 
- Voor  gerechtigheid voor journaliste  Mzia Amaghlobeli in Georgië, die in januari 2025 werd 

gearresteerd tijdens vreedzame protesten, met kans op een gevangenisstraf van 4 tot 7 jaar. 
- Voor vrijlating voor Temirlan Ensebek in Kazachstan, een satirische blogger, die in januari 2025 is 

gearresteerd met kans op een gevangenisstraf van 7 jaar. 
De ZWO- commissie verzamelt de ondertekende brieven en stuurt deze in één keer weg, zodat niet ieder 
gemeentelid dit apart hoeft te doen. We hopen dat u mee gaat doen en het werk van Amnesty wilt steunen. 

Namens de ZWO commissie 
Kopij kerkblad 
Maandag 19 mei wordt de kopij weer verzameld voor het kerkblad van de komende junimaand. 
 
Stadscollecte 
Komende dinsdagavond vergadert de taakgroep collecte, ingesteld door de jubileumcommissie, over het 
verdere verloop van de stadscollecte ten bate van de Stichting Cards India. De inzameling heeft een 
voortvarende start gehad. Half juni komt een delegaties van het stichtingsbestuur vanuit India op bezoek in 
Harlingen, daarover later meer. Wij heten hen graag van harte welkom. 
 
Christelijke Muziekvereniging Hosanna  
Dit jaar bestaat Hosanna 100 jaar en in het kader van hun jubileum zal er zaterdag d.d. 17 mei a.s. een 
taptoe worden gehouden op de velden van fc Harlingen.  
De start is om 14.00 uur vanaf diverse plekken in de stad en er zullen meerdere korpsen bij aanwezig zijn. 
T.w.: Het Kamper Trompettenkorps, Takostu uit Stiens, Advendo uit Sneek, Showband JHK uit Urk, 
Tamarco uit Leiderdorp en Hosanna. In het kader van ons 250 jarig jubileum ‘Dom van Almenum’ zullen de 
korpsen zo rond 15.00 uur op het Domplein van de Grote Kerk stilstaan.  Zij komen ons op deze manier 
feliciteren met ons jubileum en wij zullen Hosanna, mede d.m.v. de klanken van ons prachtige orgel, 
feliciteren met hun jubileum. Ds. David de Jong zal het orgel bespelen.  
Van harte welkom om de korpsen bij de kerk te begroeten. We hopen dat u met velen komt…… 
 
Gezinscatechese 26 mei en 2 juni (data zijn gewijzigd ivm Avond - Vierdaagse in de komende week) 
Op twee maandagavonden in mei/juni is er een programma voor de kinderen in de leeftijd van de 
kindernevendienst rondom doop en avondmaal, verzorgd door ds. Van der Linden.  
Aanvang 18.30 uur in De Hoeksteen. Ook pakes en beppes zijn van harte welkom! 
 
 
Diaconie (pong)          kerk (schaal)  


