
 

 

Paasviering 2025             
 
Grote Kerk Harlingen, 9.30 uur  
gezinsdienst met bediening heilige doop aan 
Franco Louis Rossi,  
zoon van Martha Hoffmann en Fabrizio Rossi. 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Organist: Otto Roelofsen 
Ouderling: Jet Twijnstra 
Lector: Syds Keuning 
Met medewerking van het Chr. Gemend Koor  
o.l.v. Netty van der Brug; vleugel: Krista Kapitein 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
9.25 uur: Voorzang, Lied 978: 2 en 4  
2. Gij roept het jonge leven wakker,  
 een tuin bloeit rond het open graf.  
 Er ruisen halmen op de akker  
 waar zich het zaad verloren gaf.  
 En vele korrels vormen saam  
 een kostbaar brood in uwe naam.  
 
4 . Laat dan mijn hart U toebehoren  
 en laat mij door de wereld gaan  
 met open ogen, open oren  
 om al uw tekens te verstaan.  
 Dan is het aardse leven goed,  
 omdat de hemel mij begroet.   
 
Voorzang, Lied 619 
1. Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
2. Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
4. Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot,-  
halleluja, halleluja, halleluja!  
 
6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: ‘Daar juicht een toon’  
koor (vers 1 en 3) en gemeente (vers 2 en 4) 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 
4. Want nu de Heer' is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
Votum en groet, drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 98:3 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Toelichting bij de bloemschikking 
‘tuin van licht, tuin van vreugde!’ 
 
Zingen: Lied 624 (staande) 
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  



 

 

 
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!  
 
Koorzang: ‘The gift of love’, Hal. H. Hopson 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Paaslied met de kinderen: ‘De steen is weg!’ 
https://www.youtube.com/watch?v=wzGP7Kk3HQk 

 
Projectlied (melodie lied 215) 
 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
De steen is weg, het graf is leeg, 
zing mee met ons want Jezus leeft! 
Nu is het feest voor jou en mij 
want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing Paasevangelie: Johannes 20: 1-10 
 
Lied 287: 1, 2 en 5 
 
1. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar 
met vrede; wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond, noemen wij elkaar 
bij name, roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest, is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht, straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 

 
Lezing Johannes 20:11-20 
 
 
 
 
 
Koorzang: ‘And in that day’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Antwoordlied 601 (koor: vers 1, allen: vers 2 en 3) 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één, en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
  
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Kinderlied: Klap in je handen van blijdschap! 
https://www.youtube.com/watch?v=oJFy1sprAZI 

 
 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Credolied, Lied 968: 2 en 5 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 



 

 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Instellingswoorden 
Gebed 
Doopvragen 
 
De kinderen komen rond het doopvont staan) 
het doopwater wordt in het doopvont gegoten 
 
gesprekje: Bij Jezus horen, een kind van God zijn 
 
Heilige doop 
 
Antwoordlied  
Geroepen om te zingen 79:1, 2 en 4 
 
1. Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen 
vier jij het feest met ons mee? 
 
Refrein: 
Je hebt al een naam  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt  
in de naam van de Vader 
de Zoon en de heilige Geest. 
 
2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren 
dat God, die je kent, van je houdt. 
Refrein: 
 
4. Nu mag je gaan leven met mensen 
verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit doopsel 
Gods Naam legden naast die van jou. 
Refrein: 
 
Overhandiging doopbijbel, doopkaars en doopkaart 
 
Afsluitend Lied: Gez. 348: 1, 3, 8 en 9 
(familie komt rond de dopeling staan) 
1. Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 

8. En laat de mond 
der kindren, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
 
9. Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in een geloof. 
 
Vredesgroet 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
In memoriam Joop Sopacua  
 
Zingen: Lied 23b:1 
 De Heer is mijn herder! 
 ‘k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan wateren der rust. 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Koorzang: ‘Een toekomst van hoop’ 
 
Collecte 
 
Slotlied Lied 634 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer,                                 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan  
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis,  
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven  
dat hier vrede sticht … 
 
Koorzang als inleiding op de zegen: 
‘De vrede van God’ 
 
Zegen 
 
Orgelspel   
 
 


