
 

 

Almenum, zondag 9 maart 2025  
9.30 uur, Eerste zondag in de 40-dagentijd 
 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Jet Twijnstra 
Lector:   Neeltje Hiemstra 
Organist:  Eeuwe Zijlstra  
m.m.v. de cantorij o.l.v. Janny de Groot 

 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Zingen: Psalm 25 en lied 25c  

Antifoon cantorij: Lied 25c: 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Psalm 25, cantorij vers 1 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak.  
Ja, zij worden zeer beschaamd  
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten. 
 
Allen: 
2.  Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Antifoon cantorij: 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 601, cantorij vers 1 en 2 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één, en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 

  
Allen: 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft.1.  

 
Aansteken van de vredeskaars 
Tekst bij de vredeskaars 
 
Lied om ontferming: 1009: 1 en 3 
1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
3. Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
 
Aandacht liturgische bloemschikking 
 
Gesprek met de kinderen  
 
Zingen: Projectlied: ‘Een nieuwe dag’ 
Melodie: Liedboek 215  

 
Elke zondag: 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
Eerste zondag: 
Wie is de baas, wie heeft de macht, 
wie geeft jou moed en nieuwe kracht? 
Blijf steeds vertrouwen op de Heer 
want Hij beschermt je telkens weer. 
 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schriftlezing Lucas 4:1 t/m 14 
Zingen: Lied 556: 1 t/m 4 
 
Cantorij: 
1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
  
Allen: 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die zoon van David zijt en man van smarte, 
 koning der Joden die de dood verdreef. 
  
Allen: 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
  
Cantorij: 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
 ons is een lofzang in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan. 
  
Schriftlezing Jacobus 1:1-5 
 
Acclamatie, cantorij (Lied 339c): 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied: Lied 539 
1. Jezus, diep in de woestijn, 
 eenzaam en vol vragen, 
 voerde daar een zware strijd 
 veertig lange dagen. 
 
2. Veertig dagen zonder brood, 
 Hij is niet bezweken –  
ook al was de honger groot  
voor zijn tegenspreker. 
  
3. Alle rijkdom, alle macht 
 lagen in zijn handen, 
 als Hij maar een knieval bracht 
 voor zijn tegenstander. 

 
4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
 want er staat geschreven: 
 Bid alleen tot God de Heer, 
 dien Hem heel je leven.’ 
 
5. Jezus, diep in de woestijn, 
 veertig lange dagen, 
 bleef het in de zware strijd 
 met Gods woorden wagen. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Na de woorden ‘zo bidden wij zingend’ 
zingen wij (Lied 367b):  

Heer, onze Heer,  
                                          ontferm u over ons. 
Collecte 
  
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 657: 1, 3 en 4 
1. Zolang wij ademhalen 
 schept Gij in ons de kracht 
 om zingend te vertalen 
 waartoe wij zijn gedacht: 
 elkaar zijn wij gegeven 
 tot kleur en samenklank. 
 De lofzang om het leven 
 geeft stem aan onze dank. 
  
3. Het donker kan verbleken 
 door psalmen in de nacht. 
 De muren kunnen vallen: 
 zing dan uit alle macht! 
 God, laat het nooit ontbreken 
 aan hemelhoog gezang, 
 waarvan de wijs ons tekent 
 dit lieve leven lang. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
 door vleugels van de hoop. 
 Het stijgt de angst te boven 
 om leven dat verloopt. 
 Het zingt van vergezichten, 
 het ademt van uw Geest. 
 In ons gezang mag lichten 
 het komend bruiloftsfeest. 
  
Zegen (3x Amen)  
 
Orgelspel 


