Almenum, zondag 8 december 2024
Zondag 2° Advent
Dienst met viering Heilig Avondmaal

Voorganger:
ds T.G. van der Linden

Ouderling: Oane Zuidema (W
Lector: Neeltje Hiemstra

Organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom

Zingen: Lied 473: 1 en 2

1. Eris een roos ontloken

uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken

door der profeten mond.

En Davids oud geslacht

is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,

is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,

toen Gabriél haar groette

in ‘t midden van de tijd.

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed
Aansteken kaars 1° Advent

Zingen: Psalm 130: 3

3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Aandacht liturgische schikking van de zondag
door Lies Hager

Zingen: Psalm 130: 4

4. Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten

tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld

aan Israél bevrijding

van onrecht en van schuld.

Aansteken van de vredeskaars
Vredestekst door de voorganger

Zingen: lied van Advent 463: 1,2,3,en 6
1. Licht in onze ogen,

redder uit de nacht,

geldt uw mededogen

nog wie U verwacht?

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:

noem de namelozen

met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in ‘t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

6. Kyrie eleison,

dat Gij u erbarmt,

onze kille koude

met uw licht verwarmt!

Gesprek met de kinderen
project Kindernevendienst:
‘Een nieuw begin?’ / symbool: vis

Projectlied Advent

Melodie: ‘Away in manger’

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,
een prachtig mooi plan, dat geen mens had
verwacht. Hij komt naar de wereld - in Jozefs
gezin wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,

de zoon van Maria, die Israél redt.

Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind
dat liefde komt brengen en ‘t kwaad overwint.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 1:26-38

Zingen: Lied 464: 2,3 en 4

2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!



3. Een engel spreekt een meisje aan,

hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,

voor Hem ben jij de ware bruid!

4. De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn

van Gods geheim, een kindje klein!

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Antwoordlied: Lied 439: 1 en 2
1. Verwacht de komst des Heren,
o0 mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER

Lied van toenadering: 377: 1,2 en 5
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

- mij riep en zelf U gaf voor mij -

o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn

en Gij in mij, in brood en wijn:

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn -
o Lam van God, ik kom.

Tafelgebed

Sanctus: Lied 405:4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Instellingswoorden

Agnus Dei: Lied 408e

Lam van God, dat wegdraagt de zonde
van heel onze wereld:

geef uw ontferming! (2x)

Lam van God, dat wegdraagt de zonde
van heel onze wereld:

geef ons uw vrede!

Onze Vader
Uitdelingswoorden - Nodiging
Delen van brood en wijn - Dankzegging

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 835

1. Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel



