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7E JAARGANG  – NR. 48 -  Zondagsbrief  zondag  1 december  2024 

Bij deze dienst 
We lezen deze eerste zondag van Advent uit het magistrale openingshoofdstuk van het Evangelie volgens 
Lucas, het langste hoofdstuk van het N.T., met 80 verzen. De engel Gabriël mag Zacharias de ‘blijmare’ 
(Luc. 1:19) verkondigen van de komende geboorte van Johannes, die later optreedt als Johannes de Doper, 
met wie de komst van het Koninkrijk van God voet aan wal krijgt. De vraag bij het verhaal is die naar de 
ontvankelijkheid. Zacharias denkt er het zijne over, hoewel priester van professie. Ontvankelijkheid is ook 
vandaag en nog altijd een centraal punt als het gaat om geloven, hopen en liefhebben. Met de kinderen 
volgen we vier weken lang gedeelten uit Lucas 1 en ontsteken we het kaarslicht, dat groeit tegen het donker 
in. We mogen daarbij tevens genieten van de warmte, want we kerken voorlopig nog een winter in 
Almenum. We wensen elkaar een goede viering, verbonden met via beeld en geluid de dienst meevieren.   
 
Zondag 24 november 9.30 uur  ALMENUM  voorganger ds Teunard van der Linden  
Liturgische kleur:  :  PAARS de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst:  Aagje Wouda /diaken Tia Ammeraal/ Sissy de Boer / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:    Carla Ozinga /  Schriftlezing : Lucas 1 : 5 - 25   
Kindernevendienst:  Berber Twijnstra / Oppas :Ytie Nijdam 
Koster:    Klaas en Lies Hager /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
Autodienst :  deze zondag is dhr. C. Faasse chauffeur van de kerkauto tel. 413187  
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de 
schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer 
NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en 
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
1e collecte is bestemd voor kinderen en ouderen in Moldavië. Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en 
aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na 
schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen 
thuis een gezonde maaltijd en zorg. En kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en 
een warme douche. Met je bijdrage aan de collecte steun je het wereldwijde diaconale werk van kerk in 
Actie, zoals de hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Zie ook Getijdenstroom nr. 12 blz 9. 
 
Omzien naar elkaar:  
De bloemen gaan zondag 1 december  als groet en ter bemoediging naar :  
Dhr. E. de Vries, ( is herstellende van een beenbreuk ) 
Dhr. Y. Dijkstra, ( ter bemoediging ) 
Wilt u de bloemen bezorgen, na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 

- Kerkenraadsvoorzitter Eerde de Vries kwam ongelukkig ten val vlak bij huis en brak een been. Dat 
betekent de komende weken herstellen en revalideren. Wij wensen hem en zijn vrouw Piety alle 
goeds en een voorspoedig herstel.  

- We denken ook aan wie in het ziekenhuis en verpleeghuis verblijven. In ‘de donkere dagen voor 
Kerst’ is de oproep om om te zien naar elkaar extra van belang en van betekenis. Zoals de Heer er is 
voor ons, mogen wij er zijn voor elkaar.  

 
Avondgebed Midlum 
Zaterdagavond 30 november starten de Avondgebeden in de Adventstijd in de Nicolaaskerk in Midlum. 
Een half uur samen zingen, bidden, stil zijn en kijken naar een schilderij. Vooraf en achteraf is er pianospel. 
Samen zijn we onderdeel van Gods wereldwijde kerk. Van harte uitgenodigd, aanvang 19.30 uur. Liturg op 
de eerste avond is ds Van der Linden. Organist Otto Roelofsen. 
 
De Batting: zondag 1 december - 10.30 uur – voorganger ds W. Beuker – organist Gerrit Jan Elsinga 
Nicolaaskerk zondag 1 december – 19.00 uur zingen in Midlum - organist Eeuwe Zijlstra 
 
Komende maandag 2 december komt de Bijbelkring weer bijeen in de pastorie, aanvang 10.00 uur. 
Zaterdag 7 december om 19.30 uur 2e Advent Avondgebeden – Nicolaaskerk – liturg Dirk Kamminga 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Parkeren rondom Almenum 
Vriendelijk doch dringend verzoek om niet bij de keuken (naast de toren) op het terrein van Almenum te 
parkeren.  
 
De komende zondagen kunt u tijdens de erediensten parkeren bij MILÛK 
In verband met de verbouwing in en rondom Almenum is er weinig parkeergelegenheid op het eigen terrein.. 
Er is overleg geweest met de eigenaar van MILÛK en wij mogen de komende maanden op de 
zondagmorgen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij MILUK. De hefboom gaat op de zondag vanaf 
8.45 – 9.30 uur open zodat de autorijders onder ons daar hun auto kunnen parkeren. Tip: recht voor de 
slagboom gaan staan dan gaat deze omhoog. Bij het uitrijden opent de slagboom zich vanzelf…..   
 
MEDITATIE: 
Deze keer geen meditatie maar als bijlage een artikel geschreven door ds. Teunard van der Linden dat 
komende zaterdag in het Friesch Dagblad wordt geplaatst. Omdat niet iedereen het F.D. in de bus krijgt, 
leek het ons goed om dit artikel bij deze zondagsbrief mee te sturen.  
 
Eerste Advent  tekst lezen: Lies Hager 
Thema: waakzaamheid 
Wees alert, houd je ogen open, en laat je niet afstompen door een valse roes of dagelijkse zorgen –  
houd je ogen gericht op de komst van de Mensenzoon, midden in de chaos van het leven.  
 
De schikking 
De ontvangende lijn is onder aan de kandelaar bevestigd. 
In de ontvangende lijn liggen vijgen aan vijgentakken en donkere bessen. De kaars is boven op de 
kaarsenstandaard geplaatst. Doordat er een ontvangende lijn verbonden is aan de kandelaar ontstaat er 
een silhouet van het anker. Het anker is het symbool van de hoop. 

Meditatieve tekst  :   Zoals de vijg 
reikhalzend uitziet 
naar het juiste moment, 
zo mogen ook wij waakzaam zijn 

AFWEZIG:       om het licht te ontvangen……. 
ds Tjallingii is van 5 t/m 9 december op vakantie. 
 
BEDANKT:  
Beste allemaal, 
hier even een kort bericht van uw KosterKees: 
Langs deze weg wil ik graag iedereen van het Christelijk Gemengd Koor bedanken voor de gift 
van 500(!) euro voor Gambia. Deze gift werd mogelijk gemaakt door de verkoop van jullie vleugel. 
Weet dan dat dit geld heel erg goed terechtkomt daar en nogmaals heel erg bedankt! 
(Ook al namens Astrid, want die heb ik het meteen verteld.)    KosterKees 
 
Oproep namens de vrijwilligers van de voedselbank: 
Heeft u nog DE punten liggen? Zo ja, wilt u die dan ter beschikking stellen aan de Voedselbank? Hoe meer 
bonnen, hoe meer pakken koffie D.E. beschikbaar stelt voor de voedselbank. Ook in de zaal van Almenum  
staat een bakje waar u ze in kunt doen.    Alvast hartelijk dank.
 

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte. 
Voor de Diaconie (pong-collecte)     Voor de Kerk  (schaal-collecte) 
        

 
 
 
 
 



Advent 
Het kaarslicht groeit tegen het donker in, de 
kleur is paars, de lezing uit Lucas, de 
boodschap robuust én bemoedigend: welkom 
in de Adventstijd. 
 
 
 
 
Pasteltinten 

Voor mij ligt de nieuwe Kerkenwerkagenda 2025, gehuld in een wat onbestemd jasje, met 
golvende lijnen. Het ontwerp voor de kaft werd uitbesteed aan een vormgever in Kampen. 
Dan weet je het nooit. Niet vanwege Kampen, maar vanwege dat uitbesteden. Pastel oranje, 
crème en zachtgroen. Ik kan deze kleuren kerkelijk niet thuisbrengen. Ze zijn waarschijnlijk 
gekozen voor het goede gevoel. Maar zacht oordelen. Geen scherpe lijnen trekken. Zoiets. 
De vonk wil bij mij nog niet overslaan. 
 
Robuust  

In de Adventstijd klinkt de robuuste prediking van Johannes de Doper. Duidelijk en scherp 
omlijnd als wat. Een prediking, die niet bedoeld is om in slaap te sussen, maar om wakker te 
schudden. Het goede gevoel komt pas, als je je bekeert – en rekent met de ander. De sociale 
component is er ook.  
De prediking van Johannes baant als een soort ijsbreker de weg voor de Messias uit. Bekeer 
je, nu het Koninkrijk van God zich baan breekt in deze wereld. En denk niet alleen aan je 
eigen belang, maar reken ook, als je dubbel hebt, met wie niets heeft. Het is niet het spoor 
van de denderende Trump-Musk-trein. Ontspoorde miljardairs, die gouden bergen beloven. 
Bitcoin bij de vis. Ik geloof er niet in en vrees dat het in een diep dal eindigt.  
 
Loopplank 

Daarmee zijn we terug bij Advent. Bij de krachtige prediking van Johannes, de geest van de 
profetie en doop der bekering. ‘Hij komt, – bekeer u nu. Verhoog de dalen, effen de hoogten 
die zich heffen tussen de Heer en u’ (Lied 439:2). Mooi is dat streepje in de tekst, achter de 
komma. Hij komt, (komma) – (streepje): even inhouden. Welke kant gaat het op? De kant 
van de bekering, de tesjuba: de ommekeer die een mens moet maken, wil hij het Koninkrijk 

zien en binnengaan. 
Het is te hopen dat de organist goed articuleert en het streepje bij het zingen fysiek laat 
voelen. De ingehouden pas. Het vraagmoment. De loopplank die wordt uitgelegd in de 
richting van het goede leven, dat zich daar ophoudt, waar men opziet tot de Allerhoogste en 
omziet naar elkaar.  
 
Wegbereider 
Advent is wegbereiding. Every valley shall be exalted (Jesaja, Händel) als de Messias komt. 

‘Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak 
voor Hem ruim baan’ (Lied 439:2, eerste deelvers). Achter ‘wilt gij uw Heer ontmoeten’ had 
wat mij betreft bij de interpunctie nogmaals een streepje mogen staan. Als tweede 
vraagmoment en inleiding op de ultieme vraag in de Adventstijd: wil ook jij een wegbereider 
zijn? Baanbrekend werk verrichten, tegen de goden en machten van deze tijd in? Deuren 
naar gerechtigheid en vrede helpen openen? Omzien naar mensen? 
 
Honger 
Een tweede bijbelfiguur in de Adventstijd is Maria, van wie ik van de week hoorde dat de 
symbolen die naar haar verwijzen, zoals de lelie, de ster en de kleur blauw, in de Friese 
heraldiek verreweg het vaakst voorkomt. In Maria heeft het volk zich herkent de eeuwen 
door, evenals de welgezinde adel. Maria in haar armoede en eenvoud. Maria in haar 



toewijding en dienstbaarheid. Zij zingt óók over de val van de machtigen der aarde: ‘Zijn arm 
verstoot met kracht de groten uit hun macht, de vorsten van hun tronen.’ Zo komt er ruimte 
voor de keerzijde: ‘maar Hij maakt kleinen groot en zal met overvloed de hongerigen lonen’ 
(Lied 157a:3).  
Bij die hongerigen moet ik denken aan de dappere kinderen in Gaza, die in arren moede (ten 
einde raad) onkruidsoep koken om niet om te komen van de honger. De kleinen op aarde – 
wanneer zullen zij verhoogd worden? Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd? Dat alle tirannie eens zal geleden zijn? (Lied 
756:6). 
 
Omkering 

De prediking van Johannes en het lied van Maria zetten in Adventstijd de verhoudingen op 
scherp en keren de bestaande orde om. Zodat er ruimte van leven komt voor de armen en 
kansarmen, en het vals klinkende lied van ‘eigen volk eerst’, dat op aarde in vele talen 
gezongen wordt, ook in het Nederlands, tot zwijgen wordt gebracht.  
Dat gaat onszelf niet lukken. Daar is messiaanse kracht en bewogenheid voor nodig. En 
krachtig gezang, als: ‘De wijze woorden en het groot vertoon … de ijdelheden op hun 
pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken: al wat hoog staat aangeschreven, zal Gods 
woord niet overleven; Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamt de ogen van de 
sterken. /  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen, dat wonen 
zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn verdwenen’ (Lied 1001). We 
mogen er in de Adventstijd van zingen, om de moed erin te houden. 
 
Stemvork 

Ik sla mijn nieuwe agenda op. Hij begint op zondag 1 december, met een hele bladzijde voor 
de zondag; de dag, die alle andere dagen draagt. Mooi! We mogen ons druk maken en aan 
de slag gaan vanuit de rust, die God ons geeft. Vanuit de dankbaarheid voor schepping en 
verlossing, Pasen en Pinksteren. Het nieuwe kerkelijk jaar is een C-jaar, waarin het 
Lucasevangelie de voorstap heeft en de leidraad is. Een prachtig bijbelboek, dat begint met 
een grote ouverture van 80 verzen, waarin het meteen vijf keer Klein Pinksteren is: de kleine 
Johannes wordt vervuld van de Geest (vers 15 en 80), net als zijn moeder Elisabeth in haar 
zegenende groet (vers 41). Het loflied van Maria en van Zacharias: het Magnificat en 
Benedictus, ziet Lucas eveneens ontspringen aan de Geest (vers 35 en 67). Voor de 
evangelist is Advent en de daaraan gekoppelde agenda van Gods Koninkrijk geen 
mensenwerk, maar vrucht van de Geest, die, beginnende bij het Kind van Bethlehem, 
mensen verzoent met God en met elkaar, bezielt, en met blijdschap en verwachting vervult.  
Dat brengt ons waar we zijn moeten. Het is weer Advent, de tijd waarin de stemvork van het 
wereldwijde lied geheven wordt en wij aangemoedigd worden om ons om te keren van onze 
dode werken, het Koninkrijk tegemoet. 
 

Teunard van der Linden 
 
  


