Grote Kerk Harlingen,
zondag 10 nov. 2024, 9.30 uur

Voorganger:  ds T.G. van der Linden
Ouderling: Marjan Overdijk

Lector: Jan de Jong
Organist: Eeuwe Zijlstra
Orgelspel

Stil gebed en consistoriegebed
Welkom

Zingen: Lied 906: 1 en 2

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ‘t stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem

sla de ogen neder,

geve ‘t hart Hem weder.

2. God is tegenwoordig, die in ‘t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere

al de hoge hemelsferen.

Laat o Heer, / U ter eer,

ons lied ook U prijzen,

lof en dank bewijzen.

Votum en groet
Drempelgebed

Zingen: Psalm 105:1,2en 3

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.

Meld ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.

t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Aansteken vredeskaars en vredestekst

Zingen: Lied 1016
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
€en snoeimes van je speer.
refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

2. Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
refrein
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
refrein
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
refrein
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 162:1,3,5en 6

1. In het begin lag de aarde verloren

in het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
tlicht dat vandaag onze dag nog is.

3. In het begin is de aarde gekomen,

in het begin uit de diepte der zee.

In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.



5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ‘t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 87

Zingen: Lied 737: 1t/m 5

1. Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,

de bruid van onze Heer?

2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,

en angst en armoe zijn er niet

maar altijd vrolijkheid.

3. Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,

maar ‘t licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4. En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

5. God geve mij, Jeruzalem,

dat ik eens op een dag

een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

Verkondiging
Orgelspel

Antwoordlied 871

1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal

zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,

wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvioed.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte

Kinderen komen terug uit de
kindernevendienst

Slotlied: Psalm 87

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

hen tellen, als in Israél ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Zegen (met gezongen Amen)

Orgelspel



