Orde van dienst zondag 9 juni 2024
Voorganger:  ds. T.G van der Linden
Ouderling: Aagje Wouda

Lector: Jan de Jong
m.m.v. Blazersensemble o.l.v. Syds Keuning
Muziek

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 116: 1 t/m 4

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen

en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,

Hij wil zich altijd over ons ontfermen.

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4. 0 God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ‘s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: Lied 314

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Aansteken van de vredeskaars
tekst bij de vredeskaars

Kyriégebed

Zingen: Lied 1010

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd.

Moment met de kinderen

Lied 415

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.



3. Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Gebed om de Geest
Schriftlezing: Handelingen 12:1-17

Zingen Psalm 91: 5,7 en 8

5. Maar gij moogt schuilen bij de Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning:

gij hebt tot schild en tegenweer

de allerhoogste koning.

Hij gaf zijn engelen bevel

dat u geen ding zou schaden;

zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,

hem dekken en bevrijden.

Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,

dan kom lk nog dat ogenblik

om hem nabij te wezen.

8. Ik zal hem redden uit de nood,
spreekt God, en hem verhogen;
dat hij Mij toebehoort, zal groot
verschijnen voor elks ogen.

Ik zal hem ‘t leven, tot zijn vreugd,
verlengen, lange jaren,

en ‘t heil dat eindeloos verheugt
in volheid openbaren.

Preek
Muziek

Credolied 968: 2 en 5

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,

als kinderen van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,

alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.

Moment van gedachtenis:
Mevr. Antje de Vries-Walstra

Aansluitend zingen we lied 769 vers 1

Eens als de bazuinen klinken

uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
Collecte (kinderen komen terug uit de KND)

Slotlied: Lied 981

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen

Orgelspel



