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Nr.  24  –  25  /  Zondagsbrief 23  juni 2024  

Bij de dienst 
De kerkdienst komende zondag is gezamenlijk in de R.K. St. Michaëlskerk aan de Zuiderhaven en start om 11.00 uur.  Voorgangers 
zijn pastoor Marco Conijn en dominee Teunard van der Linden. We luisteren naar het indrukwekkende Bijbelverhaal over de storm 
op het meer, dat ook in de liederen terugkeert. Er werken ook twee lectoren mee aan de dienst. Deze extra oecumenische zondag 
in de maand juni vindt plaats op veler (spontaan) verzoek na de vorige gezamenlijke dienst in januari.  
De andere kerken binnen de WGK doen dit keer nog niet mee, maar mogelijk blijkt deze extra oecumenische viering een 
groeimodel! Er is geen livestream in de R.K. Kerk. Na overleg is er deze zondag ook een keer geen kindernevendienst.  
Wel zal de vredeskaars branden. We hopen op weer een goede dienst en een fijne ontmoeting met elkaar.  
 
Zondag 23 juni 2024 11.00 uur  Michaelskerk  voorganger ds. Teunard van der Linden en pastor Marco Conijn 

Oecumenische dienst -  organist: Siegfried Derks 
Lectoren:   Wibbina Schaap en Demi van Esch 

Medewerking wordt verleend door het R.K. kerkkoor Orpheon  o.l.v. Siegfried Derks.   
Voor deze dienst werd een liturgieboekje gemaakt, dat bij binnenkomst zal worden uitgereikt. 
 
Collectes :   
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan zondag 16 juni  als groet en ter bemoediging naar :   
Mevr. J. Switijnk, ( vorige maand is haar man overleden ) 
Dhr.L. Akkerman, ( vorige maand is zijn vrouw overleden ) 
Aangezien de dienst in de Michaelkerk is, is de bezorging van de bloemen van te voren al geregeld.  
 
Autodienst: 
Zondag 23  juni  is  dhr. D. Alberda  de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. 416843 
 
Meeleven 

- Aukje Westerbeek verloor vorige week plotseling haar broer Ale in Arum, in de leeftijd van 52 jaar. De rouwdienst heeft 
afgelopen woensdagochtend plaatsgevonden in Britsum, waar Ale Herman ook begraven is.  
Wij leven mee met Aukje en de familie rond dit grote, plotselinge verlies. Boven de rouwadvertentie staat het Bijbelwoord 
Deut. 31:6, waarvan de strekking is die van het vertrouwensvolle lied: ‘je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God 
is er en Hij blijft als jij de ogen sluit’ (Lied 935:3). 

- Harmen Bloemhof onderging vorige week een ingreep in het MCL in verband met blaasklachten. Inmiddels is een plan 
opgesteld van blaasspoelingen in de komende maanden. Wij wensen Harmen en Annemarie veel kracht en sterkte, nu dit 
op hun pad is gekomen. 

 
Felicitatie 
Taxibedrijf  van der Pol vierde afgelopen vrijdag het 100-jarig bestaan in en rond de garage aan de Schritsen en ontving met 
warme woorden het predicaat van Hofleverancier, met bijbehorende oorkonde en versierselen, uit  handen van de Commissaris 
van de Koning, dhr. Arno Brok.  
Felicitaties waren er ook namens burgemeester Ina Sjerps en de gemeente Harlingen.  
We feliciteren Bauke en Ali met deze bijzondere mijlpaal en betrekken daarbij ook graag de familie, die vele vertakkingen kent en 
sterk op het mooie familiebedrijf betrokken is. Genoeg reden tot trots en dankbaarheid. Van harte proficiat! 
 
Vakantietijd: 
Ds. Ulbe Tjallingii  heeft vanaf 1 t/m 28 juli vakantie. Vervanger is ds. Teunard van der Linden. 
 
Wij wensen allen die met vakantie zijn of gaan een goede en ontspannende tijd. Ook zij die thuis blijven, een prettige zomertijd 
gewenst . 
Maar er zijn ook gemeenteleden die alleen en eenzaam zijn. Wij denken ook aan hen en hopen dat er mensen zijn die naar hen 
omkijken. De vakantietijd breekt aan en dan gaan we er met z’n allen op uit.  
Dat betekent geen bezoekje van -  en aan geliefden. Laten we met z’n allen proberen om aan elkaar te denken door een kaartje in 
de bus te doen of zomaar spontaan eens iemand te bezoeken. Een kleine moeite, maar een groot gebaar…….. 
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Meditatie        ‘Want de HEER onze God is een zon en een schild’  Psalm 84 
 
De eerste jaren van mijn studie in Utrecht fietste ik dagelijks langs Zon en Schild, het bekende medische centrum voor 
behandelingen en diensten langs de Utrechtseweg bij Amersfoort. Heb er nadien nog een cursus assertiviteit gevolgd.  
Of die vrucht heeft afgeworpen, hoor ik graag nog eens. Het duurt even, voor je weg er dóórheen en niet erómheen leert en durft 
gaan.  
Tegenwoordig hoor je steeds vaker over ‘de onderstroom boven’: leren leven en organiseren van onderop, in plaats van bovenaf. 
De woorden van de dichter van Psalm 84 helpen daarbij. Zij geven vertrouwen door, op een bijzondere manier: met het actieve 
beeld van de zon, het licht en de warmte van de zon, die het leven wekt en voedt, en met het passieve beeld van een schild, dat 
gevaar en bedreigingen afwendt. Hij die er zijn zal, JHWH – de HEER, deze godsnaam gebruikt de dichter voor ons als de zon en 
als een beschermend schild. De ene keer hebben wij het ene, de andere keer meer het andere nodig van deze aansprekende 
vergelijking, waarmee de dichter Gods liefde en ontferming uitdrukt.  
Wij mogen met en naar deze woorden leven en er kracht voor vandaag uitputten, in een wereld waarin het licht verduisterd wordt en 
velen bescherming zoeken. Huub Oosterhuis dichtte voor de zondag en doordeweeks (Lied 322):   
 
1.Die chaos schiep tot mensenland,  
die mensen riep tot zinsverband,  
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.  
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 

2. Dat boek waarin getekend staan  
gezichten, zielen, naam voor naam,  
hun overslaande liefde,  
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft.  
Licht dat aanblijft. 
 

3. Zijn onvergankelijk testament:  
dat Hij ons in de dood nog kent -  
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
 Naam die trouw blijft. 

                               Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Agenda: 
 
Overige diensten deze zondag: 
Zondag 23 juni  -  10.30 uur - dienst in de Spiker  –  voorganger majoor W.J. Kuijpers 
   10.30 uur - dienst in de Batting - voorganger mevr. C. Bos-Switijnk 
 
Klimaat ketting langs de kust 
Deze zondagmiddag, 23 juni, staan we om 14:00 staan hand in hand langs de Nederlandse kust om het grote draagvlak voor een 
beter klimaatbeleid zichtbaar te maken. Samen roepen we de overheid op tot meer en snellere klimaatactie. The Climate Chain is 
de langste human chain in Nederland ooit! Meld je aan via www.theclimatechain.nl/meedoen en kom naar een kustlocatie bij jou in 
de buurt. Tot zondagmiddag! 
 
-  Komende maandag 24/6 wordt de kopij verzameld voor het dubbelnummer van Getijdenstroom: de zomereditie voor de 

maanden juli en augustus. 
-  Komende dinsdag 25/6 vergadert het pastoresconvent de laatste keer voor de zomer. Op de agenda staat o.a. de 

voorbereiding van de Visserijdagendienst op zondag 1 september. 
-  Komende woensdag 26/6  is er een voorbereidingsmoment voor de brugdienst van 7 juli in de pastorie, aanvang 19.30 uur.  
- Op donderdagavond 27/6 sluit de kerkenraad  het afgelopen seizoen af met een samenzijn in de pastorietuin. 
 
Diensten  volgende week : 
zondag 30  juni -   9.30 uur -  Grote Kerk –  voorganger ds. Ulbe Tjallingii  -  organist  Eeuwe Zijlstra  
  10.30 uur –  de Batting –  voorganger ds. Ulbe Tjallingii –  organist  ds. U. Tjallingii  
  
Zomaar even een gedichtje:  
 

Wat simpele dingen:   Wat simpele schoonheid: 
een bloemknop, een lied,   een schelpje op het strand, 
’t geluid van de branding,   een slootje vol kroos, 
het ruisen van het riet.   en een wilg aan de kant. 

 
Wat simpele vreugden:   Wat kleine gebaren: 
de lacht van een kind,   een handdruk, een groet, 
een strakblauwe hemel,    ’t zijn gaven waarin ik 
een vlag in de wind.   Gods liefde ontmoet. 


