g h
P »

& Protestantse Gemeente

Wekelijkse Zondagsbrief

ad b

Nr. 24 - 24 - Zondagsbrief 16 juni 2024
Bij deze dienst
Zondag 16 juni is de derde laatste zondag in dit voorjaar en de 3e zondag na Trinitatis. Vanaf volgende week worden de Zondagen
in de zomertijd geteld. Gastvoorganger vanmorgen is emeritus predikant Gijs Muilweek, die de laatste periode als dienstdoend
predikant verbonden was aan de gemeente in Sint Annaparochie.
We hopen dat het nog flink zomer gaat worden, na een koud en nat voorjaar. In de kerk zingen we van de grote zomer, waarin zich
't hart verblijd (Lied 747).
We wensen elkaar een fijne viering en weten ons daarbij verbonden met wie thuis of elders via beeld en geluid meeleven.

Zondag 16 juni 9.30 uur - Grote Kerk - voorganger ds. Gijs Muilwijk, St. Annaparochie

Liturgische kleur: : GROEN | deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Aagje Wouda | diakenen: Elly de Wind en Tryntsje Bouma / organist: Eeuwe Zijlstra
Lector : Carla Ozinga | Schriftlezingen: Marcus 4 : 26-34 en 1 Korintiérs 2 :7 - 12
Kindernevendienst: Corina Schouwstra | kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen | Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk.
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse
Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 16 juni als groet en ter bemoediging naar :

Dhr. van Dokkum, ( het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden )

Dhr. H. Kammeraad, momenteel verblijvend in De Batting

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven :

Een aantal gemeenteleden verblijft in of buiten Harlingen in verzorgingstehuizen, vaak na een lange en moeizame aanlooptijd..

Het valt niet altijd mee om niet meer in de vertrouwde omgeving te kunnen zijn. Een bezoekje en/of de bloemen namens de kerk
worden dan zeer op prijs gesteld. We leven ook mee met wie een behandeling te wachten staat en op duidelijkheid wachten.

Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht en de liefde van mensen om hen heen. Ook gaan onze gedachten uit naar hen die in de
afgelopen periode afscheid moesten nemen van een geliefd mensenkind, of het nog maar kort is geleden of al langer, het gemis
went nooit. Wij wensen hen sterkte en troost en Gods nabijheid voor een ieder van ons.

Geslaagd :
- Annely Baard is geslaagd voor haar VWO-examen op de RSG en gaat volgend jaar een voorbereidend jaar
Conservatorium in Groningen doen. Van harte gelukgewenst!
- Lieke de Boer slaagde voor haar MAVO-examen op de RSG en gaat een designopleiding in Leeuwarden volgen. Ook
fantastisch gedaan, en veel geluk.
Beide geslaagde dames hebben inmiddels een attentie namens de kerk ontvangen!

Autodienst:
Zondag 16 juni is dhr. Oane Zuidema de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. 430093

Agenda:

De agenda voor de komende week is, na vele programma’s, vergaderingen, uitvaarten en activiteiten nagenoeg leeg, maar eindigt
met muziek: het eerste zomer-orgelconcert in de Grote Kerk a.s. vrijdagavond 21 juni om 20.00 uur.

Organist op deze avond is Veronique van den Engh (s Hertogenbosch)

Na inlevering van alle kopij alvast voor het komende seizoen is er enige studieruimte in de pastorie rond de kerkelijke gezangen en
het thema Zingend geloven, de eeuwen door. In het winterwerk zullen hier twee avonden aan gewijd zijn. Het boekje voor het
winterwerk is ook alweer in de maak en het rooster met jeugdactiviteiten klaar. Regeren is vooruitzien, ook in de kerk!

Dienst volgende week zondag 23 juni  11.00 uur - Michaélskerk - Oecumenische dienst - organist: Siegfried Derks
Voorgangers zijn ds. T.G. van der Linden en pastor Marco Conijn / Lectoren: Wibbina Schaap en Demi van Esch
Medewerking wordt verleend door het R.K. kerkkoor o.l.v. Siegfried Derks.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl
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Overdenking : ‘IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker! Alles is ijdelheid!” Pred. 1: vers 2

Het heeft erom gespannen, of het boek Prediker zou worden opgenomen in de Heilige Schrift. Gelukkig hebben de rabbijnen en de
kerkvaders het opgenomen en overgenomen. We zouden Prediker niet willen missen in het koor van stemmen, dat de
bijbelschrijvers samen vormen. Het is qua levensopvatting veruit het meest ‘moderne’ boek in de Bijbel: Prediker die alles relativeert
waar mensen zich druk over maken en bij wat wij in handen menen te hebben.

De vrucht van onze arbeid valt licht een ander toe. Leven zonder te genieten is maar tobben en één grote afmatting. En alles en
ieder mag zijn plek onder de zon innemen.

Maar wat is nu precies ijdelheid? De Nieuwe Vertaling spreekt van ‘alles is lucht en leegte’. IJdelheid is spannender. Oude schrijvers
vatten er graag de ongewisheid, betrekkelijkheid en eindigheid van het leven onder. ‘O wereld, de mens die u bemint, zeg het mij
toch, wat hij vindt? Anders niet dan rook en wind’ (anoniem). Jodocus van Lodesteijn houdt het op ‘Wat blinkt haast zinkt, wat gaat
haast hinkt, wat smaakt haast stinkt'. Zij lazen Prediker als oproep om de aardse lust te doden.

Aan de andere kant van het spectrum staan (oude en moderne) levensgenieters, die er met een beroep op Prediker, nog eentje
nemen, en hedonistisch conclusies verbinden aan het door Prediker getekende eindigheid van dit aardse leven.

Prediker zelf lijkt mij iets anders te zeggen dan zwartkijkers aan de ene kant en levensgenieters aan de andere kant, in hun
éénzijdigheid. Dat het leven ijdel en ongrijpbaar is, is de inzet, maar niet Predikers laatste woord. Wij mogen in dit ondermaanse de
gaven van de schepping genieten en zijn dom als we daar niet aan toekomen, gierig zijn, onszelf over de kop werken, etc. Daarbij is
de Schepper, naar wie de levensadem terugkeert, niet afwezig. Hij heeft het leven onder de zon geschapen en ons toegedacht.
Daar mogen wij van genieten, wat iets anders is dan de waan van de dag te volgen of in beslag genomen te worden door
hartstochten en begeerten. Prediker prijst de mens die de ijdelheid van het leven doorziet en ‘vrij’ blijft bij alles wat gedaan moet
worden. René van Loenen dicht bij Prediker de mooie verzen (Lied 720):

1. Alleen te leven om te zwoegen, 2. Alleen te leven om te weten, 3. Alleen te leven om te tellen
te zuchten voor de dag begint, terwijl je nooit het antwoord vindt. wat je vandaag of morgen wint,
gedreven door een heilig moeten, Gods daden zijn niet na te meten: maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind. ook dit is najagen van wind. het is als najagen van wind.

4. Alleen te leven om te dragen 5. Geniet het leven als een gave.

en nooit weer worden als een kind, Geen mens weet wat hij morgen vindt,

altijd jezelf maar overvragen, dus werp je brood uit op het water

ook dit is najagen van wind. en let niet altijd op de wind.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden
The Climate Chain op het Harlinger strand

{.alEN CHAIN! & Op zondag 23 juni 2024 om 14.00 uur slaan we de handen ineen en trekken

: = § ‘ we letterlijk hand in hand een rode streep langs bijna 200 kilometer
ZONDAG 23 JUN1 2024 4 Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een ketting en vragen we snellere
actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een economie die vol te
houden is. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie
zichtbaar. Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor
meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de overheid. The Climate Chain is
geen demonstratie. We gaan simpelweg een minuut of 10 naast elkaar staan op het strand of op de dijk, met de handen ineen, om
te verbinden voor een versnelling van beleid. Geeft u zich op en neemt uw familie, vrienden en kennissen mee! Het meest praktisch
is om dit te doen via internet: https://theclimatechain.nl. Daar kunt u aangeven op welke plaats langs de kust u mee wilt doen.
In ons geval is dat natuurlijk ergens in (de buurt van) Harlingen. Een kleine moeite zal u veel plezier en voldoening geven!

Mede namens de kerkenraad PKN, Dirk Kamminga - Teunard van der Linden en Rintse Twijnstra

Komt u ons helpen?? Dinsdag 18 juni zijn wij in uw mooie stad Harlingen.

A.s. dinsdag 18 juni meert het vakantieschip de Prins Willem Alexander aan in Harlingen met bewoners van een verpleeghuis uit
Schiedam. Deze bewoners willen heel graag iets meer van onze stad zien en vragen onze hulp daarbij, 0.a. om een rolstoel te
duwen. Vindt u het leuk om aan hen onze stad te laten zien en iets te vertellen over de stad? Het schip meert op dinsdag 18 juni
om ongeveer 14.00 uur aan en om 15.00 uur willen ze graag van boord. Als u het leuk vind om met iemand van hen te gaan
wandelen, dan kunt u zich aanmelden via de mail e.noordam@frankelandgroep.nl of op telefoonnummer 06 — 8398 5865.

Het schip komt aan de Dokkade in Harlingen te liggen en de leiding hoopt dat veel van deze bewoners de gelegenheid krijgen om
de mooie stad Harlingen te bezoeken. Helpt u/ help jij ook mee? Hopelijk zien wij elkaar op 18 juni.
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