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Bij deze dienst 
Vanmorgen gaat ds. Alco Meesters uit Steggerda voor in de dienst, op de eerste zondag na Pasen, die in het teken staat van de 
Drie-ene: God boven ons (Vader), God met ons (Zoon) en God in ons (Heilige Geest).  
Zondag Trinitatis raakt aan het mysterie van de goddelijke liefde, waarvan je het beste kunt zingen. Dan doen we dan ook deze 
dienst.  
De liturgische kleur is nog één keer wit, omdat zondag Trinitatis gerekend wordt tot de kerkelijke hoofdfeesten. Daarna is de kleur 
lange tijd groen, tot aan zondag  Voleinding.   
We gedenken deze dienst Jaap Switijnk (77), van wie wij afgelopen vrijdag afscheid namen. We wensen elkaar en fijne viering, 
verbonden met wie via beeld en geluid meeleven en meevieren. 
 
Zondag 26 mei     9.30 uur - Grote Kerk  –  voorganger ds. Alco Meesters uit Steggerda 
Liturgische kleur:  : WIT  /  deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Marjan Overdijk  /  diakenen Elly de Wind en Tia Ammeraal  / organist :  Bauke van der Meer    
Lector:   Lies Hager  /  Schriftlezingen:  Romeinen 1 : 16-17  /  Mattheüs 5 : 13 - 16 
Kindernevendienst: Berber Twijnstra /  kinderoppas :   Saïda Bruinsma 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen /  Techniek : Ele Henk Wouda  en KosterKees 
 
Collectes :  Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie  
 
De 1e collecte is deze zondag opnieuw bestemd voor Hulp voor slachtoffers van het conflict in Israël/Gaza. 
Door het aanhoudende conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever is een ongekende humanitaire crisis ontstaan. 
Burgers onder wie veel kinderen, zijn slachtoffer van geeld, driegende hongersnood of worden al maandenlang gegijzeld. Het Rode 
Kruis voorziet langdurige humanitaire nood. Duizenden hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan en van  
Magen David Adom in Israël (zoals het Rode Kruis daar heet) helpen met voedsel, water, onderdak en medische zorg.  
Het Rode Kruis zal zoals altijd, blijven helpen zonder partij te kiezen in conflictsituaties.  
Door vast te houden aan zijn neutraliteit, kunnen ze hulk bieden aan de mensen die het meest getroffen zijn door dit conflict.  
De diaconie wil ook deze zondag nog een keer collecteren voor noodhulp door het Rode Kruis in Israël, Gaza en de Westelijke 
Jordaanoever.  Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v.. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum  
o.v.v. Rode Kruis. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan zondag 19  mei  als groet en ter bemoediging naar :   
Mevr. Lia Bos-Vliek, en naar  Mevr. I. Vliek- Weerstand.  
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.  
Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven  
Mw. G. den Breden is momenteel woonachtig in wooncentrum De Spiker. Wij leven met haar mee. 
 
Overlijdensbericht: 
Zaterdag 18 mei overleed in het MCL ons gemeentelid Jacob (Jaap) Switijnk in de leeftijd van 77 jaar. De herinnerings- en 
afscheidsdienst  heeft afgelopen vrijdag 24 mei plaats gevonden in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis op de Algemene 
Begraafplaats te Harlingen.  
Wij gedenken deze zondag Jaap Switijnk en wensen zijn vrouw Janie, de kinderen, kleinkinderen en allen die verdriet hebben om 
het heengaan van Jaap, heel veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader.  
       
Ter bemoediging :  

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
Dan ben ’k gerust en veilig volg ‘k Uw spoor. 

 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie ‘Drievuldig God, die één in wezen zijt’   (Lied 405) 
 
Soms komt support uit een onverwachte hoek. Zo bekende de liberale journalist G.B.J. Hiltermann, die jarenlang op de radio 
commentaar gaf op het wereldgebeuren, in zijn laatste levensjaren zijn fascinatie voor het dogma van de Drie-ene God.  
Hij vond het fantastisch en van grote intellectuele schoonheid getuigen, dat de vroegchristelijke Kerk in haar spreken over God 
durfde onderscheiden tussen Vader, Zoon en Geest: drie gestaltes in de éne God – en dit volhield toen de radicaal monotheïstische 
islam op de deur klopte en het westerse geloof beschuldigde van polytheïsme (meer godendom).  
De kerkvaders grepen naar de wiskundige figuren van de gelijkzijdige driehoek en daaromheen een cirkel: God is één en 
ondeelbaar en zijn liefde is oneindig (als de cirkel); en toch is er onderscheid, ruimte, beweging en wederkerigheid, zonder dat 
Vader, Zoon en Geest heerschappij voeren over elkaar (de gelijkzijdige driehoek).  
Zo beginnen liefde en respect, harmonie en persoonlijkheid, geven en ontvangen al in God zelf. En van deze God, waarin de 
volheid van de Liefde woont, ja, die Liefde is, mogen wij het beeld dragen, door op onze beurt te geven en te ontvangen, liefde en 
respect te tonen, mens en persoon te zijn en harmonie na te streven in dit ondermaanse leven.  
Schuif dus nooit een kerkelijk dogma zomaar opzij, maar zing ervan. Beluister de heerlijkheid erin van Gods onvolprezen wezen. 
Oepke Noordmans schrijft:  ‘Als spreken niet genoeg is, komt Hij, en als komen niet genoeg is, troost Hij’. 
Daarmee drukte de Friese kerkvader op zijn wijze de liefde, passie en bewogenheid in God zelf uit, waaruit mens en wereld mogen 
putten en leven. Er valt zo veel te vieren op de zondag van de Drie-Ene, een zondag in de Lutherse Kerk vanaf het begin is gevierd.  
 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe engelen, onvolprezen Heer. 
 

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

      Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Agenda voor de komende week: 
 
Werkgemeenschap van Kerken 
Maandagavond 27 mei vergadert het bestuur van de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen. Ds. Teunard van der Linden 
draagt het voorzitterschap dan na 3,5 jaar over aan ds. David de Jong (NCGK De Haven). 
 
Consistorievergadering 
Donderdag 30 mei vergadert het consistorie weer in De Hoeksteen, 10.00 uur. Het project ‘Levende stenen’, waarbij alle adressen 
van onze kerk langsgelopen zijn, wordt dan afgesloten. 
 
 
Zang- en concertavond Grote Kerk vrijdag  31 mei 2024 

 
Ooit werden er in onze Kerk alleen Psalmen gezongen in de eredienst, aangevuld met Enige Gezangen: 
liederen, waarvan de tekst al in de Bijbel stond.  
In 1806 werd de bundel Evangelische Gezangen ingevoerd met 192 liederen, waaronder kerst- en paasliederen 
en vertaalde liederen uit het Duits.  
Op deze muziek-, zang- en concertavond vertelt ds Van der Linden over deze bundel en maken we hernieuwd 
kennis met een aantal ‘klassiekers’ ervan, waaronder de liederen ‘God enkel licht’, ‘Uren dagen, maanden, jaren’ 
en ‘Verlosser, Vriend, o hoop, o lust’.  
Bijpassende orgelwerken maken de avond compleet, waaronder een prachtige 
 

                Van harte welkom.  Wij hebben  er zin in. U neemt ook vast nog iemand mee naar deze unieke zang- en muziekavond! 
                                                                                                     Eeuwe Zijlstra / Teunard van der Linden 
 
Vakantietijd: 
Zo langzaamaan gaan de ‘gepensioneerden’ onder ons met vakantie of zijn al onderweg naar hun vakantiebestemming.  
Misschien blijft u heerlijk in ons eigen landje of gaat u naar verre (warmere) oorden? 
Wij wensen allen, waar u ook bent of misschien nog onderweg bent of gaat, een goede ontspannende vakantietijd. 


