Orde van dienst Pinksteren

Grote Kerk, Zondag 19 mei 2024
afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger: ds. T.G van der Linden
Ouderling: Annie van der Kooi
Lector: Neeltje Hiemstra
Organist:  Eeuwe Zijstra

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 683

1. ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.

‘tis feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: Pinksterpsalm 87

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israél ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’

Aansteken van de vredeskaart
tekst bij de vredeskaars

Kyriégebed

Zingen: Lied 150a
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Moment met de kinderen

Lied 923 (afsluitend)

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed om de Geest
eindigend met Lied 688:

Heilige Geest, Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest, Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Heilige Geest,Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.



Heilige Geest, Gij zijt als het licht, 7. Alle eer en macht en kracht worde,
kom dan, wek ons tot nieuw leven, Heer, U toegebracht;
herschep ons. heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam. Erbarm u, Heer.
1e Schriftlezing: Joel 2: 28 en 29
- presentatie
- formulier en bevestigingsvragen
- bevestiging met handoplegging

Zingen: Lied 701: 1 en 3

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, Lied: 415:1en2

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, en verhef uw aangezicht

maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

2e Schriftlezing: Romeinen 8:18-24a

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,

maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.

Preek
Orgelspel

Antwoordlied: Lied 687: 2 en 3
2. Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
- afscheid en dankgebed

Lied: 967: 1 en 7

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,

opdat al wat leeft de dag

in uw kerk aanschouwen mag.

over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Vredegroet

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
Collecte

Slotlied: Pinksterlied, melodie Lied 704 (oud)

1.’k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn Pinksterlied.

Het duister moge nederdalen,

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij wilt mij met uw gunst omringen,
de adem van uw Geest schenkt Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:

zulk een ontfermer zijt Gij mij.

2. Uw trouwe zorg zal mij bewaren,

uw milde hand heeft mij geleid;

Gij zijt nabij in mijn bezwaren,

nabij in elke moeilijkheid.

Uw Geest houdt mij steeds weer geborgen
schenkt leven aan mijn ziel en geest.

Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:

hij faalt niet, die uw Geest verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

Zegen
Orgelspel

Erbarm u, Heer. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de
afscheidnemende, de herbevestigde ambtsdragers en de
nieuwe ambtsdragers de hand te geven.



