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Orgelspel
Koraalpartita ‘Wat God doet dat is welgedaan’
Op. 93 Alexandre Guilmant (1837-1911)

Stilte
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 5

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed

Zingen: Lied 663
1. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit

alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons

heen als zonlicht om de bloemen een moeder
om haar kind. Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn
Hemelvaart van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

Introductie van het thema

Aansteken van de vredeskaars
en tekst bij de kaars

Zingen: 854 (2x)

God, soms is het donker,

we voelen ons alleen.

Het water van de zee

spoelt angstig om ons heen.
God, U ziet ons zitten,

U haalt ons uit de nacht.
We voelen vaste bodem.
Het licht straalt onverwacht.
Zitten of opstaan?

Donker of licht?

Vluchten of op weg gaan?
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht.

Moment met de kinderen

Zingen: Lied 8b

1. Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Gebed
Schiftlezing: Prediker 4: 7-12

Zingen: Psalm 68: 7 (Psalm van de zondag)
met antifoon 277:

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij
leven: spreek licht, wees hier aanwezig

in uw naam Ik zal er zijn.



7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
(antifoon)

Schriftlezing Lucas 24:46-49
Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,

maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt

Verkondiging (‘shared homily’)

Orgelspel

‘Andante: Vox Humana’ Louis-James Alfred

Lefébure-Wély (1817-1869)

Zingen: Lied 684

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,

gij hoeft niet te versagen,

Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,

Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

3. Zou ooit een vrouw vergeten
‘t kind dat zij in zich droeg,

er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven

uw moeder vroeg of laat,

de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotlied: 657

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al'is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Zegen met gezongen Amen.

Orgelspel
'Ave Maria' Enrico Bossi (1861-1925)



