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21 april 2024 
 
4e zondag van Pasen 
“Jubilate” (Psalm 66) 
 
 
 

Voorganger:   ds Ulbe Tjallingii 
Organist:      Eeuwe Zijlstra 
Ouderling:  Oane Zuidema 
Lector:   Wibbina Schaap 
 
Orgelspel: ‘Liebster Jesu, wird sind hier’ BWV 
731 en: ‘Wer nur der lieben Gott lässt walten’ 
BWV 642 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Welkom 
 
Aanvangslied: Lied 619: 1, 2 en 3 
1. Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
2. Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Votum en groet 
 
Inleiding op de dienst 
 
Aansteken van de ‘Kears van ferbinning’ 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Lied 619: 4, 5 en 6 
4. Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

 
5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! - 
 
6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door,  
en wie zich open stelt,  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op,  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,  
het is voor allemaal. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: 

Psalm 23 (Frysk) 
Johannes 10: 11 t/m 17 (Ned.) 

 
Psalm 23  (in het Nederlands) 
1 Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4 Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 



U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 4 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Credolied: Lied 907: 1 
 
Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
‘t hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed en Onze Vader 
 
Aankondiging collecte 
 
 
 

Slotlied: Lied 653: 1, 4 en 6 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
Zegen 
 
Orgelspel: Marche triomphale: ‘Nun danket 
alle Gott’ Op. 65 No. 59 Sigfrid Karg Elert 
(1877-1933) 
 
Wilt u bijdragen in de kosten van deze 
uitzendingen? Dan kunt u een bijdrage 
overmaken naar het 
bankrekeningnummer IBAN: NL15 RABO 0373 
744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen 
en suggesties m.b.t. de diensten kunt u 
terecht bij de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 
Fryslân. Emailadres: 
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com 
Meer informatie (ook over het bestellen van 
een ‘Kears fan Ferbining’) is te vinden op de 
website  www.raadvankerkenfryslan.nl 
 

 
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie/thee. Voor de kinderen is er limonade. 
 
Van harte welkom…. 

http://www.raadvankerkenfryslan.nl/

