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Bij deze dienst 
Het is vandaag de 5e zondag in de 40-dagentijd, zondag Judica (‘verschaf mij recht’). Het is de laatste zondag in Almenum. 
Volgende week hopen we Palmpasen te vieren met de kinderen en heel de gemeente, terug in de Grote Kerk.  
Vanmorgen is emeritus predikant ds. Han Dondorp uit Franeker gastvoorganger in ons midden. We hopen op weer een mooie 
viering, verbonden met allen die via beeld en geluid meeleven. 
 
Zondag 17 maart    ALMENUM  9.30 uur – voorganger ds. Han Dondorp – 4e zondag 40-dagentijd 
Liturgische kleur:  : paars / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling:  Marjan Overdijk  / diakenen: Sissy de Boer en Rintse Twijnstra / organist: Otto Roelofsen 
Lector:   Jan de Jong  /  Schriftlezingen:  Numeri 21 : 4-9  en Johannes 12 : 20 - 33 
Kindernevendienst: Saïda Bruinsma  / kinderoppas :   Carla Ozinga 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen   / Techniek : Ele Henk Wouda en kosterKees 
Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie en de 2e de schaalcollecte is voor de kerk. 
U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum 
o.v.v. schaalcollecte  
De diaconie collecte is deze morgen voor Kerk in Actie: Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda. 
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen 
en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, 
christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook 
goed en kwaad, recht en onrecht te onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil mee maken. Helpt 
u mee om ieder jaar 3000 nieuwe boeken te verspreiden? Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je verspreiding van 
deze leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Geef in de collecte of maak je gift over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. 
Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Zending Rwanda. Heel hartelijk dank voor je bijdrage in deze. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan deze zondag  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar Mevr. S. Alkema- de Vries, ( het is 
een jaar geleden dat haar man is overleden ) en naar Dhr. S. Bruining, ( i.v.m. zijn gezondheid ).  
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit 
de consistorie.  
 
Meeleven 
 ‘We worden ouder met elkaar’, verzuchtte een van de ouderlingen op de laatste consistorievergadering. Dat is te merken aan de 
lijst met zieken. Wij leven mee met allen die in zorg verkeren over hun gezondheid of herstellende zijn van een ingreep.  
Er is ook een flinke lijst met langdurig zieken. Gelukkig mogen we de weg door het leven en als gemeente gaan met elkaar en 
elkaar tot steun en zegen zijn. Laten we die roeping met elkaar vorm geven en waarmaken.   
Ter bemoediging:  Welzalig die ’t ervaren, 

dat Hij hun alles is; 
dan kennen z’in gevaren 
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in Zijn armen, 
door alle nood hen heen. 
Wie steunt op zijn ontfermen, 
is nooit alleen !     (Joh. De Heer bundel 53 : 5) 

 
Diensten dit weekend en de komende week: 
Zaterdag 16 maart - 19.30 uur  – Nicolaaskerk Midlum  – 3e Vesper 40-dagentijd   –   organist  Otto Roelofsen 
Zondag 17 maart – 19.00 uur  - Nicolaaskerk –Zingen in Midlum – Harmen Bloemhof en Eeuwe Zijlstra 
Zaterdag 23 maart – 19.30 uur  - Nicolaaskerk Midlum  - 4e Vesper 40 dagentijd  - organist Bauke van der Meer 
Zondag 24 maart  - 9.30 uur - Grote Kerk - PalmPasen – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist  Eeuwe Zijlstra 
Zondag 24 maart – 19.30 uur  – Grote Kerk – Passie Vesperdienst – voorganger ds. H. Strubbe – organist Eeuwe Zijlstra 
 
Pommerantenpreek bij de Doopsgezinde gemeente Harlingen   :  Zoutsloot 50, Harlingen 
Een dienst waarin de verbinding tussen samenleving en geloof centraal staat 
Zondagmiddag  17 maart om 15.00 uur   Spreker: drs. A. (Arno) Brok, Commissaris van de Koning 
U bent van harte welkom!    Zie ook bijgaande poster…… 
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Meditatie : wij gaan op naar Jeruzalem……. 
 
De lente is in aantocht. De dagen lengen en overal om ons heen zien we de natuur ontkiemen: zij gaat de weg van duisternis naar 
Licht, van dood naar leven. Zo herdenkt de kerk in deze dagen de gang van onze Heer Jezus Christus, van lijden en dood naar 
opstanding en nieuw leven. 
Na de diepste neergang in de lijdenstijd komt de stralende verhoging met Pasen. Omdat de Heer deze gang heeft gemaakt , een 
bittere gang, mogen wij weten, dat God met ons in onze lijdenstijd een nieuw begin gaat maken: opstanding tot nieuw leven! 
In de lente van dit jaar en in het voorportaal van ons leven mogen wij daar heel persoonlijk naar uitzien.  
Wij zitten in de veertigdagentijd op weg naar Pasen: naar de dag van de Heer, die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal 
brengen. In onze duisternis, in al het lijden van deze eeuw mogen we gericht  staan naar Gods heerlijkheid en Licht, waarin geen 
lijden meer zal zijn. Blijdschap te midden van droefheid. 
 
Wij gaan op naar Jeruzalem, voor Jezus was dat het aardse Jeruzalem en voor ons het ’t hemelse Jeruzalem, de stad met de 
gouden poorten. Jezus Zelf heeft de sleutels van die stad, want door Zijn lijden en sterven mogen wij het nieuwe begin meemaken.  
Ik denk hierbij aan het prachtige lied: 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten,     Heilig oord vol licht en glorie, 
wond’re stad, zo hoog gebouwd,     waar de boom des levens bloeit 
nimmer heeft men op de deze aarde    en de stroom van levend water 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.     door de gouden Godsstad vloeit.  

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist’ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.  

 
Met een hartelijke groet van uw scriba,  Annie van der Kooi-Zegel 

 
Agenda voor de komende week 
 
Maandag 18 maart  Bijeenkomst Protestantse Bezoek Dienst(PBD) 14.00 uur in de Hoeksteen. 
 
Schoonmaak Grote Kerk 
Maandag en dinsdag wordt de Grote Kerk schoongemaakt, tijdens de ochtend en de middag, in vier ploegen. Wilt u hieraan nog 
meedoen, dan kunt u zich opgeven bij Tiny Glashouwer (tfglashouwer@gmail.com).  
 
JOE-gespreksgroep 
Maandagavond is weer JOE-gespreksgroep, om  20.00 uur, bij Oane Zuidema. 
 
Gesprekskring Rondom de tafel 
Dinsdag 19 maart komt de gespreksgroep weer bijeen in de pastorie, 14.30 uur, de laatste keer in dit seizoen.  
 
Kerkenraad 
Donderdag 21 maart vergadert de kerkenraad weer, aanvang 19.30 uur. 
 
Palmpasen stokken maken op zaterdag 23 maart in de Hoeksteen om 10.00 uur. 
Op 24 maart is het Palmzondag en zijn we gewoon dat de kinderen na hun eigen dienst de kerk binnen komen met hun 
PalmPasenstok. Daarom kunnen de kinderen op zaterdag 23 maart Palmpasen-stokken versieren we beginnen om 10:00 in de 
Hoeksteen.    Kom jij ook ?  van harte welkom !! 
 
Avond rouwverwerking : andere datum…… 
De avond over rouw en troost (inmiddels de derde avond), die gepland stond op 18 maart, is verschoven naar maandagavond 22 
april, 19.30 uur in De Hoeksteen. 
 
Gemeenteavond 11 april – kom ook! 
Donderdag 11 april is er weer een gemeenteavond. Dit keer een gezellig samenzijn voor jong en oud, beginnend met een 
gezamenlijke maaltijd, waarvoor iedereen gevraagd wordt iets mee te nemen (American party). Het accent ligt op ont-moeten.  
Er is ook een quiz, muziek en samenzang.  
De ontvangst is vanaf 18.00 uur, de start van de maaltijd om 18.30 uur. Wordt vervolgd! 



Pommerantenpreek 
bij de Doopsgezinde gemeente Harlingen

Een dienst 
waarin de verbinding 

tussen samenleving en geloof 
centraal staat

Wanneer: zondag 17 maart om 15.00 uur
Waar: Zoutsloot 50, Harlingen
Spreker:  drs. A. (Arno) Brok, Commissaris van de Koning
 De heer Brok neemt na een korte pauze 
 met koffie/thee ruim de tijd om vragen 
 uit het publiek te beantwoorden.

Na afloop is er gelegenheid 
om onder het genot van een hapje en een drankje 

met elkaar na te praten.

U bent van harte welkom!
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