
 

 

  Paasfeest 2024  

 
Grote Kerk Harlingen 
Zondag 31 maart 2024 
Dienst met bediening van de doop 
 
Aanvang 9.30 uur 
Voorganger: ds T.G van der Linden 
Ouderling: Toby Schouwstra 
Lector: Jet Twijnstra 
Organist: Otto Roelofsen 
M.m.v. Chr. Gemengd Koor 
o.l.v. Netty van der Brug 
Vleugel: Kiki van der Togt 
 
 
VOORBEREIDING  
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest / is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht, straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.  
 
 
Votum en groet 

 
Zingen: Psalm 150 A  
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof 
Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot 
dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende 
stem. Beantwoord zijn liefde:  
leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en 
trompet 
de glorie doen klinken  
van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels 
genot, zijn gunst en vergeving:  
geprezen zij God! 
 
Toelichting  
bij de bloemschikking voor Pasen 
 
Koor: ‘Alleluja, Jesus is Risen’,  
muziek Dan Goeller 
 
Aansteken van de vredeskaars 
 
Tekst bij de kaars 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied, Lied 624:  
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  
 
2.Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  
Eng’len juublen Hem ter eer, halleluja!  
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Paasmoment met de kinderen  

 
 In de stralen van de zon 
 zal de Heer je groeten. 
 Hoop voor wie niet hopen kon  
 jij zult Hem ontmoeten! 
 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Lied en binnendragen van de dopeling 
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein,  
bij mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk,  
bij mij binnen lopen. 
 
Presentatie 
Hier in Gods huis zijn binnengebracht 
om de doop te ontvangen: 
Mare Margreet Sijtsma 
 
Geloofsbelijdenis: 968: 2 en 5  (staan) 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.  
 
Over de doop 
Wanneer er in de gemeente van Christus 
gedoopt wordt… 
 
Laten wij bidden 
Doopvragen 
Heilige doop  
de kinderen komen bij het doopvont staan 

 
Dooptekst met handoplegging 
 
Antwoordlied 416: 1 en 2 (staande) 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Vraag aan de gemeente 
Overhandiging Bijbel, doopkaars 
en doopbewijs (ouderling) 
 
Afsluitend lied:  
‘Eens brachten de moeders’ 
 
Eens brachten de moeders, 
hun kinderen tot Jezus 
Toen spraken de discipelen 
ga weg van de Heer 
Maar Jezus zag ze henen gaan, 
en hij sprak ze o zo vriendelijk aan 
Laat, o laat de kinderen komen tot Mij. 
Want juist aan de kleinen  
Wil Ik Mijn liefde geven. 
Het Koninkrijk der hemelen 
dat is er eerst voor hen”. 
Toen spreidde Hij Zijn armen wijd 
en toonde Zijn genegenheid 
aan alle kinderen die kwamen bij Hem. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
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Gebed van de zondag 
 
Lezing Paasevangelie: Johannes 20: 1-
10 
 
Koor:  ‘Hy is foar us opstien’,  
tekst: Gerrit Groeneveld,  
muziek Feike van Tuinen 
 
‘Tussen waken, tussen dromen’, Lied 631:  
tekst Hanna Lam, muziek Heinrich Albert 
 
Lezing Johannes 20: 11-18 
 
Zingen Lied 619: 3 en 6 
De engel sprak: Houd moed, vrees niet, 
ik ken de bron van uw verdrietgij zoekt uw 
Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Verkondiging 
 
Koor: J.S. Bach, ‘Wenn ich einmal soll 
scheiden‘, BWV 244 
 
Antwoordlied 630: 1, 2 en  3 
1. Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 
Collecte 
 
Kinderlied: Klap in je handen van 
blijdschap! https://youtu.be/oJFy1sprAZI 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed  
en Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Slotlied 634: 1 en 2 
1. U zij de glorie, opgestane Heer,                   
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan  
Om ons te bevrijden tot een nieuw 
bestaan  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2.Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer 
 is. Geef ons dan te leven in het nieuwe 

licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede  
sticht: U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegen 
 
Koor: ‘A Blessing’   
Muziek Dennis en Nan Allen 
 
Orgelspel   

 


