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Nr.  24 - 08  -    Zondagsbrief  25  februari 2024     

Bij deze dienst 
In deze gezinsviering blijven de kinderen in de kerk. We luisteren met elkaar naar de gelijkenis van de Zaaier, zoals de evangelist 
Lucas die vertelt. De kinderen zijn in de voorjaarsvakantie al knutselend met dit bijbelverhaal bezig geweest. Hun werkjes staan in 
de kerkruimte! De liederen en de verkondiging zijn ook afgestemd op het thema ‘Zaaien, maaien, oogsten’.  
Zo vieren we met elkaar een bijzondere themadienst, verbonden met allen die via beeld en geluid meeleven.  
Hopelijk doet het geluid het deze keer weer goed! Een goede en gezegende viering gewenst. 
 
Zondag 25  februari    ALMENUM  9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – 2e zondag 40-dagentijd 
Gezinsdienst:  de kinderen blijven deze zondag in de kerkzaal. 
Liturgische kleur:  : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling:  Toby Schouwstra   / diakenen: Evelien de Boer en Sissy de Boer  / organist: Bauke van der Meer 
Lector:   Jet Twijnstra   /  Schriftlezingen:  Psalm 25 : 1 – 10 en  Markus 1 : 12-15 
Kindernevendienst :   Carla Ozinga    /  kinderoppas : Sophie en Marit 
Koster:    Klaas Hager  / Techniek : Christiaan Wijbenga en Joop Puite  
Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. 
U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum 
o.v.v. schaalcollecte en naar NL 79 RABO 032 556 0315 t nv Diaconie PG Harlingen-Midlum  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan deze zondag  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar  
Mevr. J. Wierda- Feikema,  (in januari is haar man overleden) 
Mevr. J. van Griethuijsen,  (in januari is haar man overleden) 
Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de dienst kunt u ze ophalen uit 
de consistorie.  
 
Meeleven 

- Mevr. Elly de Wind heeft afgelopen vrijdag een buikoperatie ondergaan en verblijft in het MCL. Wij wensen haar een 
voorspoedig herstel toe.  

- Mevr. Hilly Riemersma is van het MCL overgebracht naar Hersteloord De Hofwijck in Leeuwarden en hoopt daar verder 
op krachten te komen. 

Wij denken ook aan zieken thuis en gemeenteleden die of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven en niet bij name genoemd 
worden. Ook hen en allen die rondom hen staan en zorg dragen, wensen wij heel veel sterkte.  
 
Johannes de Heer zangdienst  25 februari 2024 
Zondagavond (25/2) om 19.30 uur wordt in de Nicolaaskerk te Midlum weer de jaarlijkse Johannes de Heer zangavond 
gehouden. Voorganger is ds. R. Bergsma uit Berlikum en het orgel wordt bespeeld door dhr. Kees Schout. 
Ouderling van dienst is Aafke van der Zee en Syds Keuning is lector. Er is geen livestream, we hopen dat u met velen naar Midlum 
zult komen. De kerk is lekker verwarmd……. 
 
Bericht van overlijden: 
In het ziekenhuis in Leeuwarden overleed afgelopen dinsdagmiddag ons gemeentelid mevr. Alie Pieksma - Metselaar, in de leeftijd 
van 81 jaar. Zij werd geboren op 12 febr. 1943. Het echtpaar Pieksma woonde lange tijd op Ferdinand Domela Nieuwenhuisstraat. 
Twee jaar geleden verhuisden zij naar de Rommestraat. Begin dit jaar verhuisden zij beiden naar De Batting.  
Het In Memoriam volgt  later in deze dienst. Het afscheid is in rouwcentrum Herlinghe, komende maandag; condoleance vanaf 
13.30 uur. Aansluitend vind om 14.00 uur de afscheidsdienst plaats, waarin ds Van der Linden zal voorgaan. De begrafenis zal 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats. Harlingen.  
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid.  
 
Afscheid van Gerrit de Jong 
Afgelopen vrijdag heeft  in het gebouw  ‘Herlinghe’  het afscheid van ons gemeentelid Gerrit de Jong plaatsgevonden. Op verzoek 
van de familie was dit afscheid in kleine kring en dat hebben we uiteraard gerespecteerd.  Daarom heeft u geen nadere  informatie 
omtrent het afscheid  van ons ontvangen. Namens onze gemeente en de Inbreng was een klein aantal gemeenteleden bij dit 
afscheid aanwezig.   
Ds. Ulbe Tjallingii vertelde over de periode dat Gerrit als gemeentelid in ons midden was en eindigde deze korte bijeenkomst met 
gebed en het Onze Vader. Wij wensen Ina Bruijn sterkte en troost.  
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Meditatie    ‘Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien’   Psalm 126:5 
 
In de Psalmen lezen we meer dan eens dat God onze tranen kent. Zo zegt de dichter van Psalm 56 dat Hij onze tranen ‘bewaart in 
zijn fles’ (Ps. 56:9). Dat is een troostrijk woord en een rijke belofte.  
Dietrich Bonhoeffer schrijft ergens dat God niet al onze wensen vervult, maar wel al zijn beloften. Wij schamen  ons doorgaans voor 
onze tranen. We weten niet wat we ermee aan moeten. Ze hebben vaak te maken met een diepe waarheid in ons leven of een diep 
verdriet of diep vermoeden in onze ziel, waar we niet goed bij kunnen. Tranen drukken verdriet en ellende uit, maar ook hoop en 
verwachting. Die psychologische rijkdom zit ook verborgen in ons tekstwoord over zaaien én maaien.  
Het verband tussen tranen en zaaien is ook opmerkelijk. Even opmerkelijk als genadig. Als God onze tranen kent, wil dat zeggen 
dat Hij onze innerlijke strijd, die aan die tranen ten grondslag ligt, kent. Hij kent en doorgrondt ons in zijn liefde en trouw, zingt ook 
de dichter van Psalm 139, die er ook bij zegt, dat het onszelf vaak aan zelfkennis ontbreekt.  
De tranen van ellende corresponderen met de tranen van geluk en blijdschap, waarmee Psalm 126 eindigt, als de oogst in beeld 
komt en ‘de tranen waarmee de Zaaier zaait’ ter sprake zijn geweest. Daarin ligt een verwijzing naar de weg door de het lijden heen, 
die Jezus gegaan is en gaat.  
De oogst is daar, waar zijn genade mensen weer op hun voeten zet en harten herstelt die zijn geschonden. Vreugde door onze 
tranen heen: de hoop die in ons leven door het geloof mag zich vermeerderen, waar Hij zijn voeten zet en wij volgen.  
 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
 
Vesper Wereldgebedsdag 1 maart 
Namens de Werkgemeenschap van Kerken bent van harte welkom op de samenkomst in het kader van Wereldgebedsdag 
(gehouden in 173 landen) op vrijdag 1 maart. Van 17.00 – 18.30 uur bent u welkom om deel te nemen aan een ontmoeting met 
samen eten en samen bidden. De maaltijd is kosteloos. De voorbeeld-liturgie is van christenen in Palestina, het thema: ‘(Ver)draag 
elkaar in liefde!’ Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van het Leger des Heils. Locatie : Buurthuiskamer, William 
Boothstraat 27 – 29.  Voorgangers: ds Ulbe Tjallingii en Immy Hoekstra-Rondaan van het Leger des Heils 
 
Hope4Ukraïn  ---  Benefietconcert d zaterdag 24 februari  in kerkgebouw de Haven.  
Na weken van voorbereiden is het eindelijk zover. Zaterdag 24 februari  zijn vanaf 19.30 uur de deuren van kerkgebouw ‘de Haven’ 
open.  Het concert begint om  20.00 uur. Gratis entree, er wordt gecollecteerd voor Oekraïne.   
 
Smakelijke dag in ‘de Haven’.  Snert en/of pannenkoeken komen eten? De opbrengst is voor Hope4Ukraïn 
Bent u verhinderd om  ’s avonds naar het concert te komen, diezelfde zaterdagmorgen kunt u in ‘de Haven’ pannenkoeken of snert 
komen eten. U hoeft dan niet zelf  te koken en wat is er niet gezelliger dan gezamenlijk te eten. De opbrengst  is voor Hope4Ukraïn. 
Vanaf 11.00 bent u van harte welkom.  
 
Diensten de komende week: 
Vrijdag 1 maart   - 17.00 uur - Leger des Heils (Will. Boothstraat)  – wereldgebedsdag – sobere maaltijd en viering 
Zaterdag 2 maart  - 19.30 uur – Nicolaaskerk Midlum  – Vesper 40-dagentijd   –   organist Otto Roelofsen 
Zondag 3 maart  - 9.30 uur – Grote zaal Almenum  – 3e zondag 40-dagentijd – voorganger ds. T.G. van der Linden 
 
Verkeerde jas meegenomen 
Vorige week zondag ontdekte een kerkganger  dat iemand anders zijn jas had meegenomen. Zelfde merk, maar een andere kleur. 
De volgende dag  toch nog maar even langs Almenum gereden en daar hing zijn jas weer aan de kapstok.  
Het kan gebeuren, niets is menselijker, maar wilt u er aub even extra opletten dat u uw eigen jas meeneemt? 
 
Reanimatie / BHV cursus 4 maart a.s. om 19.30 uur in de Hoeksteen. 
12 gemeenteleden hebben zich aangemeld voor de reanimatiecursus ons aangeboden door de Gemeente Harlingen. De benodigde 
gegevens  van betreffende gemeenteleden zijn inmiddels doorgegegeven aan cursusleider Anne Bouma en via hem krijgt u de 
komende week via de mail nog een bevestiging en eventuele verdere informatie.  Veel succes allemaal….. 
 
N.B.  
Ik werd afgelopen zondagmiddag en ook in de dagen daarna gebeld door gemeenteleden die zondag 18/2 helaas alleen de beelden 
konden zien, maar niets konden horen. Zelfs belden mensen van veraf met de vraag of het klopte dat er iets niet goed was 
gegaan……  De oorzaak bleek een kapotte kabel te zijn en als ik goed ben geïnformeerd dan is die weer gemaakt. 
Hopelijk kunt u a.s. zondag weer naar de dienst  zien en luisteren.     (avdk-z) 


