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Bij de eredienst 
Mijn preek op deze zondag ‘Invocabit’ zal gaan over deze woorden in Markus 1: 13: ‘en engelen zorgden voor Hem’.  
Engelen vind je op vele plekken in de Bijbel. Drie verhalen springen eruit:  Bij de Exodus en de woestijnreis van Gods volk speelt de 
Engel des Heren een hoofdrol: hij wijst de weg, beschermt en geeft kracht.  
Het tweede verhaal is uiteraard het Kerstevangelie waar een engel/ster de weg wijst naar de kribbe en hemelse engelen zingen bij 
de geboorte van Jezus. Diezelfde engel voert de heilige familie naar Egypte, weg van de kindermoord.  
Het derde verhaal waarin engelen een hoofdrol spelen is de Apocalyps zoals beschreven in het laatste Bijbelboek de Openbaring 
van Johannes. Wij, gelovigen van alle leeftijden samen in de eredienst, horen en geloven vandaag hoe elke dag engelen ons de 
nabijheid van God laten voelen, ons de weg wijzen, ons beschermen.  
We zingen het met de kinderen: Engelen in de woestijn zullen voor je zorgen. Zo zal God dicht bij je zijn elke nieuwe morgen. 
Zondag18  februari    Grote zaal van ALMENUM  9.30 uur – voorganger ds. Ulbe Tjallingii  
Liturgische kleur:  : groen / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling:  Eerde de Vries   / diakenen: Evelien de Boer en Tryntsje Bouma  / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Neeltje Hiemstra  /  Schriftlezingen:  Psalm 25 : 1 – 10 en  Markus 1 : 12-15 
Kindernevendienst :   Berber Twijnstra   /  kinderoppas : Grietje Holwerda 
Koster:    Klaas Hager  / Techniek : Christiaan Wijbenga en Joop Puite  
Collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de Diaconie (kerk in actie) zie hieronder en de schaalcollecte is voor de kerk. 
U kunt ook een gift digitaal overmaken naar op NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum 
o.v.v. schaalcollecte.  De 1e collecte is bestemd voor Omzien naar gevangenen. Zie voor meer info Getijdenstroom nr 2 blz 7. 
Steun via uw collecte of gift op NL79RABO0325560315 tnv Diaconie PG Harlingen-Midlum ovv gevangenenzorg of doneer online.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan deze zondag  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar  
Mevr. G. Haakma- IJtsma, Galjoenhof 4 ( het is een jaar geleden, dat haar man is overleden) en naar dhr. Th. de Vries,  
( i.v.m. zijn gezondheid) Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen. Na de 
dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 

- Mw. Hilly Riemersma heeft de afgelopen maand in het MCL gelegen na een beenbreuk met complicaties. Er wacht nu 
een periode van verder revalideren. Een kaartje kan het best worden verstuurd naar het thuisadres. Van harte beterschap, 
kracht en sterkte gewenst, ook voor Hans. 

- Mw. Lia Bos – Vliek heeft eind deze maand haar laatste chemokuur. In april wordt meer duidelijk hoe haar gezondheid er 
voorstaat. Wij wensen haar en haar man Arie sterkte en alle goeds. 

- Dhr. John Kooij ontvangt inmiddels thuiszorg. Hij vindt Almenum zondags nog te ver en hoopt op zijn verjaardag (24 
maart) weer aan te haken in de Grote Kerk. In de tussentijd kerkt hij in ‘De Haven’.  

 
Overlijdensbericht: 
Vrijdag 16 februari overleed onverwachts in het ziekenhuis ons gemeentelid Gerke (Gerrit) de Jong in de leeftijd van 74 jaar.  
Gerrit  de Jong kwam 5 ½  jaar geleden in Harlingen wonen en sloot zich aan bij onze gemeente. Iedere zondag zat hij onder de 
kraak in de Grote Kerk en in Almenum rechts achterin in de zaal. Helaas is ons niet bekend wanneer het afscheid zal zijn. Wij 
wensen zijn vriendin Ina Bruijn, zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit  grote verlies en troost van onze Hemlse Vader  
in deze dagen van afscheid. 
 
Dienst en zondag 25 februari:  
Gezinsdienst - 9.30 uur  in Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist  Eeuwe Zijlstra 
Johannes de Heer zangavond – 19.30 uur in de Nicolaaskerk – voorganger ds. R. Bergsma, Berlikum- organist Kees Schout
   
Aanvraag doop 
Via ds. Teunard van der Linden ontving de kerkenraad een doopaanvraag van Renske Sijtsma, voor de doop van haar dochter Mare 
Margreet. Zij werd geboren op 4 oktober in het Antoniusziekenhuis in Sneek. De doopplechtigheid is vastgesteld tijdens de 
komende Paasdienst. Er is alvast gekozen voor het lied ‘Eens brachten de moeders…’! 
 
Agenda: 
Zondag 18 februari   19.30 uur huiscatechese 12+   de Hoeksteen 
Dinsdag 20 februari 14.30 uur Gesprekskring Rond de tafel Marnehiem 42 
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Meditatie: 
Over engelen gesproken: In de film ‘Der Himmel über Berlin’ (1987, ‘Wings of Desire’) van Wim Wenders zien we hoe de lucht 
boven het naoorlogse Berlijn vol is van zachtmoedige engelen. Zij luisteren met engelengeduld naar de gedachten van de 
stadsbewoners en proberen hen te helpen en te troosten. Eén van de engelen, genaamd Damiël, raakt zo in de ban van een mooie 
vrouw dat hij besluit om niet langer engel te zijn, maar helemaal af te dalen en mens te worden. Tot hier toe is de film in zwart-wit.  
Als de schoonheid van het menselijk bestaan langzaam in beeld komt, en Damiël zijn besluit uitvoert, vervaagt het zwart-wit en 
krijgt de film steeds meer kleur: Maar Damiël ondervindt ook de kwetsbaarheid van de mens: hij begint te bloeden en hitte en koude 
te voelen. Deze bekroonde film is een soort gelijkenis van de weg die Jezus volgde: van God uit, als een licht, als een engel, reisde 
hij diep in het menselijk bestaan, Hij is ten volle Mens geworden, ‘et incarnatus est’. Hierop richten wij onze aandacht in de 
Lijdenstijd: hoe Hij de menselijke zwakheid aannam, volledig, om zo God in ons midden te zijn, bezongen in de proloog van 
Johannes: ‘Hy wie yn it begjin by God. Yn Him wie libben en dat libben wie it ljocht foar de minsken.’  

Ds. Ulbe Tjallingii 
Wereldgebedsdag 
We attenderen u graag alvast op Wereldgebedsdag 1 maart: in de huiskamer van het Leger des Heils samen bidden en eten bij het 
thema: Verdraag elkaar in liefde. Zie kerkblad februari, pagina 3. 
 
Herhaalde oproep om nieuwe ambtsdragers …….. 
Misschien was het u ontgaan, maar in Getijdenstroom nr 2 en op de laatste zondagsbrief stond een oproep om met ons mee te 
willen denken , c.q. namen in te willen leveren, of u misschien zelf aan te melden als ambtsdrager.  
Er zijn 2 vacatures: we zijn op zoek naar een sectie ouderling en een ouderling-kerkrentmeester. Helpt u mee?. U kunt uw 
aanbevelingen inleveren bij de scriba via avdkzegel@ziggo.nl of op haar huisadres: Midlumerlaan 2-28 o.v.v. uw naam  en adres.  
Wilt u meer weten wat het ambt van ouderling / ouderling kerkrentmeester inhoudt? Ds. Van der Linden, de huidige ouderlingen en 
de ouderling kerkrentmeesters willen u vast wel meer informeren. Doet u / doe jij mee?   
 
Knutselochtend:   
Woensdag 21 februari  vanaf  10.00 – 12.00  uur - is er een knutselochtend voor alle kinderen en gastkinderen in de basisschool 
leeftijd. Deze activiteit staat ook open voor kinderen of kleinkinderen, die mogelijk in de voorjaarsvakantie bij opa en oma logeren. In 
de dienst  na de knutselochtend, zondag 25 februari, wordt verder ingegaan op het thema ‘zaaien, maaien, oogsten’. Vindt u het 
leuk om een kijkje te komen nemen? U bent van harte welkom…. 
 
Hope4Ukraïn  ---  Benefietconcert d.d. 24 februari a.s. in kerkgebouw de Haven.  
Aanvang 20.00 uur. Gratis entree, er wordt gecollecteerd voor Oekraïne.  Van harte welkom…….hoort ….. en zegt het voort……  
De organisatie hoopt  op een volle kerk….. de deuren zijn vanaf 19.30 uur open. 
 
Bent u verhinderd om  ’s avonds naar het concert te komen, diezelfde zaterdagmorgen kunt u in ‘de Haven’ pannenkoeken of snert 
komen eten. U hoeft niet te koken en wat is er gezelliger dan gezamenlijk te eten. De opbrengst  is voor Hope4Ukraïn. 
Vanaf 11.00 bent u van harte welkom. Zie de bijlage met meer informatie…… 
 
Kerkdiensten april 
Alle vier de paaszondagen in april in de Grote Kerk worden uitgezonden door Omrop Fryslân. 
Wat precies van ons als gemeente verwacht wordt, behalve 9.45 uur aanwezig zijn en diensten niet langer dan een uur, horen we 
komende week van de omroep. Er wordt ook (voor het eerst) een korte filmimpressie van Harlingen gemaakt  (3 minuten; met de 
voorganger), die voortaan op tv voorafgaat aan uitzendingen van de kerkdienst. Wordt vervolgd! 
 
Bestellen Paaskaars voor thuis?  
Op zondag 18 februari start de veertigdagentijd waarin we toeleven naar Pasen. De diaconie heeft een nieuwe Paaskaars 

uitgezocht voor 2024; De levensboom. De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies.  
De christelijke Openbaring van Johannes noemt ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ een heilige stad Jeruzalem die 
vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.  
In Bijbelboek Spreuken staat de boom centraal voor Wijsheid. 
Als lid van onze gemeente bieden wij u de gelegenheid ook voor thuis een paaskaars te bestellen met hetzelfde reliëf.  
De maten en prijzen zijn als volgt:   Lengte            ø ±                Incl. BTW    
    40 cm             8 cm              € 40,00 
    30 cm             8 cm              € 32,00 
    25 cm             6 cm              € 24,50 
Om voor Pasen over een Huispaaskaars te beschikken, is de uiterste besteldatum 22 februari 2024. Voor het gewenste 
formaat kunt u het genoemde bedrag overmaken op rekening NL79 RABO 0325  5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen – 
Midlum   o.v.v. Huispaaskaars en uw adres. Wij zorgen er dan voor dat de kaars bij u thuis wordt bezorgd.   
Ook kunt u de kaars bestellen via de mail diaconie@pg-harlingen.nl 


