Orde van dienst
Gezinsviering 25 februari, Almenum

Thema: ‘Zaaien, maaien, oogsten’

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Toby Schouwstra
Lector: Jet Twijnstra
Organist: Bauke van der Meer

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 8b: 1-4

1. Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed

Zingen: Lied 854 (2x)
God, soms is het donker,

Zitten of opstaan?

Donker of licht?

Vluchten of op weg gaan?

Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht.

Aansteken van de vredeskaars
Tekst bij de kaars

Zingen: Lied 967:3t/m 6

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm u, Heer.

4. Open overal de poort,

Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht

voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ‘t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

Moment met de kinderen (1)
Projectboek 40-dagentijd en lied:
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dat is echt gen wonder!
Het verhaal van de zaaier

Zingen: Lied 923

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

we voelen ons alleen.

Het water van de zee

spoelt angstig om ons heen.
God, U ziet ons zitten,

U haalt ons uit de nacht.
We voelen vaste bodem.
Het licht straalt onverwacht.



2. Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed (met jongeren)
Schiftlezing: Lukas 8:4-15

Zingen: Lied 764

1. Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,

zo wijd als de winden waaien

waar niemand een spoor van vindt.

2. Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren

de weg van het zaad in de schoot.

3. Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,

het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.

4. De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

5. Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,

wij moeten de aarde vergeven

dat zij ons sterven laat.

6. O zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien

en maak ons tot moedergrond!

Verkondiging
(met ondersteunende beelden)

Elly en Rickert:
‘Kijk eens naar de vogels’

youtube.com/watch?v=XI8f9rAEilw

Moment met de kinderen (2)

Zingen: Lied 716

1. Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

2. Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

3. Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

In Memoriam mw. A. Pieksma - Metselaar
zingen Lied 23B: 1 en 3

1. De Heer is mijn herder!

‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: 935

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,

leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Zegen met gezongen Amen.
Orgelspel



