
Zondag 18 februari 2024 Invocabit 
1e zondag Veertigdagentijd 
PG Harlingen-Midlum 
Voorganger  : ds. Ulbe Tjallingii 
Ouderling :  Eerde de Vries 
Lector:  Neeltje Hiemstra 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 91A: 1 en 2 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
Hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
Dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
Beschermend om je heen als vriend 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
Opdat je eens gelukt zult zien. 
 
2 Engelen zendt Hij alle dagen 
Om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
Geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
Rust aan de oever van een beek. 
 
Votum en groet 
 
Aansteken vredeskaars (ouderling ) 
Vredestekst  
 
Kyriegebed 
 
Zingen: Lied 91A: 3 
3 Geen duister zal je overvallen, 
Er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
Jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
Die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
Van liefde om hun tranen heen. 
 
Woord voor de kinderen 
 
 

 
Aandacht projectboek 40-dagentijd 
 
Projectlied 40-dagentijd 
 

 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 
Zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
Gebed  
 
Schriftlezing:  Psalm 25: 1-10 
 
Zingen: Lied 536: 1 en 2 
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
Schriftlezing: Marcus 1, 12-15 
 



 
Zingen: Lied 536: 3 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Antwoordlied:  Lied 894: 4  

(op melodie 968) 
4. Wanneer ik zoek naar woorden 
Is mij uw woord genoeg; 
Dat woord, dat wij eens hoorden, 
Dat woord, dat mij al droeg, 
Dat zal mij blijven dragen – 
Mij maakt geen stilte bang; 
Slechts dit wilt Gij mij vragen:  
Dat ik naar U verlang. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
Onze Vader 
 
 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 754: 1 en 2 
1 Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
2 God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in 's hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
 
 
Zegen 
 

 
Orgelspel 
 
 


