
Orde van dienst zondag 11 februari 2024  
9.30 uur, Almenum 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Marjan Overdijk 
Lector:   Lies Hager 
Organist:  Otto Roelofsen 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 487: 1 en 3 (rode Liedboek) 
 
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Stil gebed, groet en bemoediging 
Drempelgebed    Laat ons bidden… 
Zingen: Psalm 32: 3 en 4 
3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn 
haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liederen van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
4. Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen, 
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’ 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheugt u in de Heer te allen tijd! 
 
Aansteken van de vredeskaars 
Tekst bij de vredeskaars 
 
Zingen: Lied 1010: 1 en 2  
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
Gebed om ontferming 
 
Moment met de kinderen 
Zingen: 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing II Koningen 23:1-3 
Schriftlezing Marcus 2:13-17 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen Lied 840 
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 



 

 

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij  
heen, wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Gebeden  
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 834 
 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


