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Nummer  24 - 01   -    Zondag 7 januari 2024      

Bij deze dienst 
De vier zondagen in januari staan in het teken van Epifanie. Dit woord betekent ‘verschijning’ en duidt op het openbaar worden van 
Jezus als rabbi in Israël. De Oosterse Kerk viert op 6 januari “Kerst” in de vorm van het Epifaniefeest, waarop het verhaal van de 
Wijzen uit het oosten een belangrijke rol speelt. Vanmorgen is ds. Sytze Ypma gastvoorganger in Almenum. Hij is predikant van de 
Martinikerk in Franeker.  
Vanavond is er een dienst in de Nicolaaskerk in Midlum rond de Driekoningen huiszegen. In deze dienst zal ds. Cees Glashouwer 
voorgaan. Zo is er weer een mooi programma op de eerste zondag van 2024. e wensen u en elkaar en allen die meeleven via beeld 
en geluid een fijne zondag!  NB: volgende week zondag is de gezamenlijke, oecumenische dienst in de R.K.K., aanvang 11.00 uur. 
 
Zondag 7 januari 2024 ALMENUM -  9.30 uur – voorganger ds. Sytze Ypma, Franeker 
Liturgische kleur:  : wit / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Eerde de Vries   / diakenen: Elly de Wind en Rintse Twijnstra   / organist Otto Roelofsen 
Lector:   Carla Ozinga  /  Schriftlezingen:   Jesaja 60 : 1 – 6   / Matth. 2 : 1 - 12  
Kindernevendienst :   Saïda Smilde /  kinderoppas : Grietje Holwerda 
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen  / techniek : EleHenk Wouda en KosterKees 
Collectes: Er wordt tijdens alle diensten 2x gecollecteerd;  de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is  
voor de kerk.  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse  
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Zondag 7 januari  Nicolaaskerk – 19.30 uur – voorganger ds. Cees Glashouwer - Driekoningendienst 
Ouderling van dienst: Aagje Wouda  / diaken : Aafke Hibma   / organist :  Eeuwe Zijlstra 
Lector    Wibbina Schaap /  Schriftlezing  : Psalm 127 : 1- 2 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan deze zondag  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar : 
Mevr. C. Miedema, ( ter bemoediging ) en naar  Dhr. L. Rijfkogel, ( ter bemoediging ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 
Een aantal gemeenteleden is onder behandeling in het ziekenhuis. Sommigen moeten voor bestralingen heel wat afreizen, wat al 
vermoeiend op zich is. Wij wensen hen kracht en nabijheid, in de hoop op een positieve uitkomst van alle behandelingen.  
Een aantal andere gemeenteleden is uitbehandeld en in de laatste levensfase gekomen. Wij bidden ook voor hen om Gods licht en 
kracht.  
We denken ook aan wie buiten Harlingen revalideren en aan de langdurig zieken thuis en allen die hen bijstaan en verzorgen.,  
en  ook aan hen die de afgelopen feestdagen alleen doorbrachten en een rouwproces doormaken.  
Laten we elkaar steeds in het oog houden en in het hart dragen en 2024 ook een jaar van omzien laten zijn. 
 
Interne verhuizing: 
Mevr J. Hoxe-Hoeve is vorige week verhuisd naar de Spiker.  
 
Autodienst: 
Wilt u zondagmorgen ook graag naar de dienst komen en dan worden opgehaald? 
Zondagmorgen 7 januari  is  dhr. Doede Onnes  de chauffeur van de kerkauto, tel.  06 37652947  
 
Een 2-tal bedankjes: 
Langs deze weg wil ik graag bedanken voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen vanuit de gemeente. Inmiddels de 3e 
chemo gehad van de 6 en de vooruitzichten zijn tot nu toe goed. Een hartelijke groet, Lia Bos-Vliek. 
 
Via de zondagsbrief wil ik u, ook mede namens mijn man, heel hartelijk bedanken voor het mooie bos bloemen en de kaartjes, die ik 
bij thuiskomst uit het ziekenhuis van u mocht ontvangen.   Hartelijke groet, mevr. A. Pieksma-Metselaar 
 
Oliebollenactie voor Hope4Ukraïn 
De opbrengst van de oliebollenactie voor Hope4Ukraïn d.d. zaterdag 30 december j.l. vanuit ‘de Haven’  heeft het mooie bedrag van 
plm € 1.140,- opgebracht. Alle vrijwilligers, kopers en komers hartelijk dank.  

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie     ‘Uit Seba zullen zij allen komen en goud en wierook aandragen’  Jes. 60:6 
 
Jesaja mag profeteren van het herstel van Jeruzalem en de komende glorie van Sion. Als het volk terugkeert uit de ballingschap, zal 
dit herstel inzetten en doorzetten.  
Zo ligt een nieuwe bloeitijd in het verschiet en zullen de stad en het land niet langer onherbergzaam zijn. Ook vreemden zullen 
optrekken, ziet Jesaja in de geest, en het hunne bijdragen aan de glorie van een nieuw Jeruzalem, waarvan wij dezer dagen 
bidden, dat het een stad van vrede en gerechtigheid zal zijn, inderdaad, ‘een licht voor de volken’ (Jes. 60:1).  
De evangelist Mattheus betrekt bovenstaande tekstwoorden op de Wijzen, die het kindeke Jezus hulde brengen. In hen staan de 
volken om de kribbe en wordt duidelijk, dat Gods heilshandelen óók ons betreft. Jezus wordt geboren als Messias van Israël en 
Heiland der wereld. De Wijzen gaan ons voor in hun toewijding. Wij mogen volgen en voluit betrokken zijn bij de komst van het Licht 
der wereld, ook in dit nieuwe jaar. Met het prachtige gezang (Lied 475): 

k mag hier aan uw kribbe staan,    
Heer Jezus, licht en leven. 
Ik draag U als geschenken aan 
wat Gij mij hebt gegeven. 
U zij mijn hart en ziel gewijd, 
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 
O neem ze aan als gaven.  

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
 
Oproep namens  het I.D.O.!! 
Wij zoeken twee vrijwilligers m/v, die de eerste zaterdagochtend van de maand willen koffie/thee schenken in Almenum. 
Dit project is destijds gestart door het IDO = Interkerkelijk Diaconaal Overleg. 
Voor de overgebleven bewoners van Almenum proberen we het zaterdagse koffie-uurtje zolang mogelijk in stand houden. 
Informatie of aanmelden kan bij:   Marjon Vellinga,  tel. 06 38391536   /    e-mail: marjon34vv@hotmail.com 
 
ZWO 
Graag blijven we u attenderen  op de mogelijkheid uw waxinecupjes in te leveren voor de ZWO.De iInzamelmand staat ook in 
Almenum. 
U kunt uiteraard uw giften voor de ZWO blijven geven op nummer: NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. de Diaconie Protestantse 
gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. Gift ZWO.  
 
VOEDSELBANK 
DE-punten en producten voor de voedselbank zijn van harte welkom !!  Ook in Almenum staan de bekende  inzamelmanden.  
U blijft toch ook met ons meesparen? 
 
De agenda van de komende week: 
- Zondag 7 januari:  catechesegroep 12+ 19.30 uur  de Hoeksteen 
- Maandag 8 januari Moderamenoverleg 19.30 uur   Midlumerlaan 2-28 
- Maandag 8 januari Brei-cafë   14.00 – 16.00 uur  de Hoeksteen 
- Dinsdag 9 januari  Open-Koffie-ochtend vanaf 9.30 uur  de Hoeksteen 
- Dinsdag 9 januari  Pastores-convent  10.00 uur  Juliuszaal 
- Dinsdag 9 januari  Literatuurkring  20.00 uur  de Hoeksteen 
- Woensdag 10 januari Jeugdwerkgroep  19.30 uur  de Hoeksteen 
 
Almenum: 
Donderdag 11 januari 2024 is er weer een gespreksgroep in Almenum o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii. Aanvang 10.00 uur.  
Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de bestuurskamer. Ook gemeenteleden van buitenaf zijn hierbij van harte welkom. 
 
Een nieuwjaarsgroet van de classispredikant:        En toch weer beginnen 

om samen als gemeente 
met vallen en opstaan  

              vindplaats te zijn   
van geleefd geloof, 
van hoop die blijft 

en van liefde 
gedeeld 

met stad- of dorpsgenoot en vreemdeling 
op hoop van zegen 
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