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Nummer  24 - 02   -    Zondag 14  januari 2024      

Bij deze dienst 

We kerken, in het zicht van de Week van de Eenheid later in januari, in de Sint Michaelkerk vanmorgen, gezamenlijk met vier 
kerken en vier voorgangers. Daar zien we naar uit!  
De teksten en liederen voor de viering, die begint om 11 uur, houden verband met de (groene) periode van Epifanie, die volgt op de 
kersperiode. We horen over de jonge Samuël, met wie een nieuw begin gemaakt worden, tegen het verval in – een verhaal van 
hoop, dat vooruitwijst naar Gods nieuwe begin met de wereld in het kindeke Jezus. Ook de vredeskaars is aanwezig.  
We wensen elkaar een mooie en gezegende viering. De kerk wordt aangewarmd; warme kleding is aanbevolen. 
 
Zondag 14 januari 2024  Michaelskerk 11.00 uur   
Voorgangers zijn: Ds. David de Jong, ds. Teunard van der Linden, Pastor Conijn en ds. mw. Wiske Beuker 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan deze zondag  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar : 
Mevr. Elly de Wind- Meines, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Dhr. Wiersma, ( in dec is zijn partner mevr. F. Bakker- Noordam overleden ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de Hoeksteen. 
 
3 Overlijdensberichten: 
 
Donderdag 4 januari is overleden ons gemeentelid Jacques van Griethuijsen in de leeftijd van 92 jaar. Het afscheid heeft 
afgelopen donderdag 11 januari  in familielkring plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 
en troost van onze Hemelse Vader.  
In de dienst van 7 janauri j.l. was de gedachtenis van  Jacque van Griethuijsen en werd zijn In Memoriam gelezen.  
 
Dinsdag 9 januari overleed in de Spiker  na een moeilijke periode ons gemeentelid Germen Wierda.  
Germen en Jelly Wierda waren vanaf 1993 – 2000 koster van de Grote Kerk. 
De afscheidsdienst is maandag 15 januari om 13.30 uur in de grote zaal van Almenum, met aansluitend de begrafenis op de 
Algemene begraafplaats Harlingen. Er is vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren. 
Wij wensen Jelly, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid. 
De gedachtenis van Germen Wierda is op zondag 21 januari.  
 
Op donderdag 11 januari is thuis overleden ons gemeentelid Jan Harmannus Bolt, in de leeftijd van 75 jaar. Na een bewogen 
leven op zee en een moedig doorstaan ziektejaar kwam Jan rond de Kerst thuis uit Leeuwarden. Zo is hij nog vrij snel, in vrede, 
gestorven, binnen twee jaar na het overlijden van zijn vrouw Baukje. De afscheidsdienst is volgende week vrijdag om 11.00 uur in 
de Grote Kerk. Er is gelegenheid tot condoleren een half uur voorafgaand aan de dienst. Wij leven mee met de kinderen en de 
familie. De gedachtenis van Jan Bolt zal plaatsvinden op zondag 21 januari. 
 
Meeleven 

- Mevr. Pietje Hayma-Kamstra werd eind vorige week opgenomen met  een longontsteking in het MCL. Er wordt nu 
gezocht naar een plek om verder te revalideren, wat thuis niet lukt. Wij wensen haar en haar man Jasper kracht en 
nabijheid.  

- Afgelopen week is Cees Glashouwer begonnen aan een bestralingstraject van vier weken, dit in verband met 
prostaatkanker. Wij wensen hem veel sterkte.  

- Lies Hager vervolgt het geplande bestralingsprogramma in Groningen, al met al een flinke opgave. Veel sterkte gewenst.  
- Lia Bos-Vliek is halverwege haar chemobehandeling. Wij wensen ook haar kracht en zegen.  

 
Mededeling mbt bevestiging nieuw kerkenraadslid:  
Mits er geen bezwaren voor 15 januari bij de scriba zijn ingediend,  zal ons gemeentelid, dhr. Harm Zwart a.s. zondag 21 januari 
worden bevestigd als ouderling kerkrentmeester.  
Op die zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal en de dienst is dan om 9.30 uur in Almenum.  
Voorganger is ds. Teunard van der Linden, organist Eeuwe Zijlstra. 
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De viering van het Heilig Avondmaal in de Spiker,  ook op zondag 21 januari,  begint  dan om 15.30 uur.  
Voorganger ds. Cees Glashouwer, organist Simon Bouma. 
 
Ter overweging voor deze zondag: 
 
(Lied 601: 1 en 3, Huub Oosterhuis) 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Leeravonden ‘Oosterhuis!’ 
De komende twee maandagen, 15 en 22 januari, is er een mooi en boeiend leerhuis over Huub Oosterhuis, de bekende 
(lied)dichter, die vorig jaar overleed. Rond beeld en geluid en verschillende van zijn teksten zoeken we het gesprek met elkaar. Wat 
maakt de liederen van Oosterhuis bijzonder? Ze ademen ruimte, passie en geloof. Gespreksleiders zijn Harm Bloemhof en Teunard 
van der Linden. De aanvang is om 19.00 uur, plaats van samenkomst De Hoeksteen. Opgave: harm.bloemhof@ziggo.nl 
 
Bloemen Neuengamme 
Dinsdagmiddag 15 januari worden in klein comité, in aanwezigheid van enkele nabestaanden en burgemeester Ina Sjerps, bloemen 
gelegd bij het Neuengamme-monument op de Algemene Begraafplaats. De datum herinnert aan het transport van de gearresteerde 
Harlinger huisvaders en verzetslieden in 1945, richting KZ Neuengamme.  
Geen van hen keerde terug (zie voor het verhaal en de foto’s het hoofdstuk over de oorlog in het boek van ds Van der Linden). 
 
Kerkenraad 
Komende donderdag 18 januari vergadert de kerkenraad weer, om 19.30 uur in De Hoeksteen.  
 
Midlumerlaankerk 
Komende week, van 15-21 januari, vindt het Filmfestival Harlingen plaats, deels in de omgebouwde Midlumerlaankerk, waar ook 
een mortuarium is aangebouwd. Daarmee wordt het gebouw met een nieuwe bestemming in gebruik genomen. Fijn dat het 
gebouw, waaraan veel warme herinneringen verbonden zijn, op deze wijze behouden is in het openbare leven. 
 
Oproep namens  het I.D.O.!! 
Wij zoeken twee vrijwilligers m/v, die de eerste zaterdagochtend van de maand willen koffie/thee schenken in Almenum. 
Dit project is destijds gestart door het IDO = Interkerkelijk Diaconaal Overleg. 
Voor de overgebleven bewoners van Almenum proberen we het zaterdagse koffie-uurtje zolang mogelijk in stand houden. 
Informatie of aanmelden kan bij:   Marjon Vellinga,  tel. 06 38391536   /    e-mail: marjon34vv@hotmail.com 
 
 
VOEDSELBANK 
DE-punten en producten voor de voedselbank zijn van harte welkom !!  Ook in Almenum staan de bekende  inzamelmanden.  
U blijft toch ook met ons meesparen? 
 
 
OPROEP: wie leest in de Friesche Bijbel? 
Vanuit de redactie van de "Petrus" krijg ik de vraag of ik iemand weet te vinden die het liefst de bijbel leest in eigen taal. Dus wat 
friesland en friezen betreft: yn it frysk. De fryske bibel. 
 
Weet u iemand, of bent u het zelf dan zou ik graag van u horen.  De redactie van de Petrus wil er graag een artikel aan wijden.  
en ja...hun voorkeur gaat uit naar een jonger iemand, maar mocht u een mooi verhaal hebben of weten dan maakt de leeftijd niet 
uit. Lijkt mij.  
U / jij kunt je aanmelden voor 21 januari a.s. bij de scriba via e-mail scriba@pg-harlingen.nl of  telefonisch 0517 851995  
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