
Zondag 7 januari 2024 Epifanie,  
Verschijning van onze Heer Jezus Christus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predikant:  ds Sytze Ypma 
Ouderling:  Eerde de Vries 
Organist:  Otto Roelofsen 
Lector:  Carla Ozinga 
Koster:  Kees van den Nieuwenhuizen 
Techniek: EleHenk Wouda 
 
Welkomstwoorden 
 
Intochtlied 518: 1 en 2  
1. Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver,  

de luister van mijn leven.  

Kom tot mij, zoon van David, kom,  

mijn koning en mijn bruidegom,  

mijn hart wil ik U geven.  

Lieflijk,  

vriendelijk,  

schoon en heerlijk,  

zo begeerlijk,  

mild in ‘t geven,  

stralend, vorstelijk verheven.  

 

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

o Zoon van God, Maria’s zoon,  

een hoog geboren koning.  

O lelie die mijn hart bekoort,  

uw zoete evangeliewoord,  

is louter melk en honing.  

Gij zijt  

altijd  

hosianna,  

hemels manna,  

dat wij eten,  

nooit meer kan ik U vergeten  
 
Stilgebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V: Richten wij ons op de bron van leven: 
A: U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS 

VERTROUWEN! 
V: Vragen wij om Gods nabijheid: 

A: WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS 
MIDDEN! 

 
Drempelgebed 
 
 
Aansteken van de Vredeskaars 
 
 
Zingen: Lied 598  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft    
(2x) 
 
Gebed om ontferming  
 
Kindermoment Dag kleine ster 
https://www.youtube.com/watch?v=SRttJ2pyDiU 
 
 
Schriftgebed 
 
 
Profetenlezing Jesaja 60: 1-6 
 
Zingen: Lied 313: 4 en 5 
4. Maar wie op ‘t woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond,  

die kunnen veilig bouwen,  

hun huis heeft vaste grond.  

Des Heren woord maakt vrij  

van dienst aan vreemde machten;  

in ‘t woord herkennen wij  

zijn plannen en gedachten.  

Het rijk is ons nabij!  

 

5. O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil,  

zie hoe wij aan uw voeten  

zitten en luisteren stil.  

eef dat tot U, o Heer,  

‘t woord van uw welbehagen  

niet ledig wederkeer’,  

maar dat het vrucht mag dragen,  

uw grote naam ter eer  
 
Evangelielezing Matteus 2: 1-12  
 
Zingen: 496: 1 en 3  

1. Een ster ging op uit Israël 

na duizend en één nacht.  

Een oud verhaal werd doorverteld,  

een lied klonk onverwacht.  

Dit was het uur van onze God,  

een mensenzoon gelijk,  

die onze naam draagt en ons lot  

die nacht begon zijn rijk.  

https://www.youtube.com/watch?v=SRttJ2pyDiU


3. Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd,  

waarin de wereld wordt bewoond  

door uw gerechtigheid.  

Dan is uw heil aan ons geschied,  

u allen even na, -  

dan zingt de schepping weer dit lied  

tot in de gloria.  
 
 
Preek  
 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 520: 1-5 
1. De wijzen, de wijzen, 

die gingen samen reizen,  

vertrouwend op een koningsster,  

zij wisten niet hoe ver.  

 

2. Zij volgden het teken, 

de dagen werden weken,  

dan klopt een rijke karavaan  

bij de paleispoort aan.  

 

3. ‘O koning, wil ons horen, 

er is een prins geboren,  

in ‘t oosten is zijn ster gezien,  

staat hier zijn wieg misschien?’  

 

4. Herodes, hij hoorde 

verschrikt naar deze woorden.  

‘Een koningszoon bij mij in huis?  

U bent beslist abuis.’  

 

5. De wijzen, de wijzen, 

die moesten verder reizen,  

de ster ging als een lichtend spoor  

naar Bethlehem hen voor.  
 
Dienst van de gebeden  
 
Inzameling van de gaven  
 
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Slotlied: 1014 
1. Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren;  

bescherm haar als een tere vlam,  

behoed haar voor gevaren.  

 

 

 

2. Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding;  

wees vriendelijk in woord en daad  

bewogen om Gods schepping.  

 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen;  

kijk ieder mens met warmte aan,  

zo kunnen breuken helen.  

 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven:  

als woorden stokken, spreekt de hand  

in vriendschap, steun en zegen.  

 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven.  

Geef vrede door, geef haar een kans:  

een schat om uit te delen.  

 
Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 
 
 


