
Liturgie voor de dienst op zondag  
28 januari 2024 in Almenum (Harlingen) 
 
Voorganger:   ds. Evert Jan Hefting 
Organist:   Eeuwe Zijlstra 
Ouderling van dienst: Oane Zuidema 
Lector:   Aagje Wouda 
Kindernevendienst: Toby Schouwstra 
 
Welkomstwoorden  
 
Eerste Psalm: zingen Psalm 111: 1, 2, 6 
1 Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
2 Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de HEER, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
 
6 Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Klein Gloria  
 
Groet en bemoediging: 
 
Voorganger:  De Heer zij met u. 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Aansteken van de vredeskaars  
door de ouderling van dienst 

 
Vredestekst door de voorganger 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kyriegebed, na iedere intentie zingen we:  
 
Heer ontferm u   
 
 
 

Zingen Glorialied:  lied 304 
1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Aansteken van de kaars voor de 
kindernevendienst  (kinderen verlaten de kerk) 
 
Zingen:  

Wij gaan voor even uit elkaar, 
 En delen nu het licht. 
 Dat licht verteld ons iets van God. 
 Op Hem zijn wij gericht. 
 
 Wij geven Gods verhalen door, 
 En wie zich open stelt, 
 Ervaart misschien een beetje licht, 
 Door wat er wordt verteld. 
 
 Straks zoeken wij elkaar weer op, 
 En elk heeft zijn verhaal. 
 Het licht verbindt ons met elkaar, 
 Het is voor allemaal. 
 
Lezing uit het Oude Testament:   

Deuteronomium 18 : 15 - 20     
 
Zingen lied 313: 3, 4 
3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kindren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 
 
 
 



4 Hoe recht is zijner handen werk, 
de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
 
Evangelielezing:   Marcus 1 : 21 – 28  
 
Zingen lied 975: 1, 2, 3 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
   
Zingen lied 352: 1, 2, 6, 7  
1 Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
 
2 Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkre nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten : 
richt U op en strek uw hand! 
 
 

6 Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 
7 Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
 
Dienst der Gebeden: 
Dankgebed en voorbeden  - Stil Gebed - Onze Vader 
 
 
Collecten 
(De kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 
 
 
Slotlied: Lied 422   
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint 
 
Zegen    Allen:  3x Amen 
 
Orgelspel 
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een bakje 
koffie/thee 


