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Zondag 31  december  2023 

Bij deze dienst 
Oudjaar valt dit kalenderjaar op zondag. Daardoor zijn er vandaag twee diensten, beiden in de grote zaal van Almenum: de 
ochtenddienst, waarin ds Cees Glashouwer voorgaat en waarin we horen over de kindermoord in Bethlehem en enkele tonen uit de 
Psalmen daarom heen. ’s Avonds markeren we het einde van het jaar met een dienst rond de woorden uit Exodus 13, over de 
(om)weg van het volk bij de uittocht uit Egypte. Op nieuwjaarsdag lezen we dit gedeelte nog eens, nu met de blik naar voren gericht 
en stilstaande, bij wat de bijbelschrijver vertelt over het gebeente van Jozef, dat meegaat op weg naar land van de belofte. Op 1 
januari is ook kindernevendienst en staan we met de kinderen nog een keer stil bij een bijzondere klok. Net als met Kerst hebben 
we zo drie vieringen binnen 24 uur. De Nieuwjaarsbegroeting begint wel iets later: om 10.00 uur. We wensen elkaar goede en 
gezegende vieringen, waarbij wij ons verbonden weten met wie via beeld en geluid meeleven. 
 
Kerkdiensten: Alle diensten zijn ook te volgen via de livestream:   
Zondag 31 december ALMENUM -  9.30 uur – voorganger ds. Cees Glashouwer 
Liturgische kleur:  : wit  
Ouderling van dienst Toby Schouwstra   / diakenen Evelien de Boer en Aafke Hibma    / organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jan de Jong   /  Schriftlezingen:    Jeremia 31 : 15-17    /  Matth. 2 : 13-18 
Kindernevendienst :   Carla Ozinga   /  kinderoppas : Ytie Nijdam 
 
Zondag 31 december ALMENUM – 19.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden – Oudejaarsavond 
Liturgische kleur:   wit    
Ouderling van dienst: Marjan Overdijk    / diakenen Tryntsje Bouma  / organist Otto Roelofsen 
Lector   Syds Keuning    / Schriftlezingen :  Exodus 13 : 17-22     /   Ps. 107 : 1-9 
 
Maandag 1 januari 2024  ALMENUM  – 10.00 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden - Nieuwjaarsdag 
Liturgische kleur :  wit   
Ouderling van dienst  Toby Schouwstra  / diakenen  Tia Ammeraal en Sissy de boer.  /  organist Otto Roelofsen 
Lector :   Carla Ozinga   / Schriftlezingen  :    Exodus 13 : 17-22   /  Hebreeën 11 : 21 - 22 
Kindernevendienst : Corina Schouwstra 
 
Tijdens alle diensten is Kees van den Nieuwenhuizen koster en is de techniek in handen van EleHenk Wouda en Koster Kees 
Collectes: Er wordt tijdens alle diensten 2x gecollecteerd;  de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is  
voor de kerk.  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse  
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen gaan zondagmorgen 31 december  als een groet namens de gemeente en ter bemoediging naar : 
Mevr. A. Pieksma- Metselaar, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Mevr. S. Jorna- v.d. Woude, ( ter bemoediging ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 
Hoewel wij de gedachtenis van degenen die ons ontvallen zijn houden op  zondag Voleinding, geeft oudejaarsavond ook aanleiding 
om stil te staan bij het afgelopen jaar, en in het bijzonder bij wie niet meer onder zijn. ‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een 
schaduw heen’ zegt een oud kerkelijk gezang. We mogen leven in het vertrouwen dat al onze tijden in Gods hand zijn (Psalm 
31:16) en dat ‘alles zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd heeft’ (Prediker 3:1). Zo zijn wij niet overgelaten aan het lot.  
 
Autodienst: 
Wilt u zondagmorgen ook graag naar de dienst komen en dan worden opgehaald? 
Zondagmorgen 31 december is dhr. Oane Zuidema de chauffeur van de kerkauto, tel. 430093 
 
Bedankt 
Onze hartelijke dank voor de mooie bloemen en alle goede wensen, die wij voor ons 55 jarig huwelijk mochten ontvangen. 

Met een hartelijke groet, Cor en Janny Sijtsma 
Dienst in de Spiker 
Zondagmorgen om 10.30 uur is er weer dienst in de Spiker. Voorganger is dhr. Martin van Loon, geestelijk verzorger 
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Meditatie    ‘En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.’ Joh. 1:5 
 
Johannes schrijft deze woorden als getuige van het licht: van Jezus, als Gods vleesgeworden Woord en het licht des levens.  
Wij mogen, schrijft hij elders, daarin wandelen: in zijn licht. Door dat te doen, bevestigen wij dat de komst van de Messias en de 
weg die Jezus gegaan is, niet voor niets geweest zijn. Zijn licht verlicht nog altijd, ook ons, welke duistere wereldtijd zich ook 
voordoet. Door te wandelen in zijn licht, blijft het licht van Jezus schijnen onder de mensen en in de wereld. Dat is de roeping van 
de kerk in de wereld: om de vlam brandend te houden. Om te bidden en te waken, om in woord en daad te getuigen van het licht. 
Met het Kerstfeest in de rug denken we dan ook aan de herders en de wijzen en aan Jozef en Maria en Simeon en Hannah, in wie 
een nieuwe mensheid zichtbaar wordt, rond het Licht dat leven doet. Wij mogen ons aansluiten bij de schare, die rond de kribbe 
staat; het licht van Bethlehem met ons meedragen, hoe donker het ook is. Een kind van het licht weet, bidt en zingt met de dichter 
Huub Oosterhuis (Lied 601): 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

         Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden 
Oliebollenactie voor Hope4Ukraïn 
Zaterdag 30 december van 10.00 tot 15.00 uur wordt er in CGKV kerkgebouw de Haven een oliebollenactie gehouden voor 
Hope4Ukraïn. Ik stuurde donderdag aan alle zondagbrief lezers al een poster zodat u eventueel van te voren oliebollen kon 
bestellen. Maar ik heb intussen gehoord dat u ook zo naar ‘de Haven’ kunt  gaan, of u nu 1 oliebol wilt  hebben of meerdere zakken 
nodig hebt, alle bijdragen, groot  of klein,  zijn al fantastisch. Geen oliebollen nodig? U kunt ook een gift overmaken, zie de eerder 
gestuurde poster. 
 
Agenda 
We gaan het nieuwe jaar rustig in met een week, waarin geen vaste dingen op het programma staan. De schoolvakantie duurt ook 
nog een week, tot volgende week 7 januari 
 
Actieviteiten in het Hannemahuis tijdens deze vakantie: 
Kom meebouwen met De Erfgoedbakkers in Het Hannemahuis! Van 15 december t/m 7 januari zijn de Erfgoedbakkers te gast in 
het Gemeentemuseum van Harlingen. In deze periode werken we in het museum samen met bezoekers aan miniatuurgebouwen en 
stellen deze tentoon.  zie ook   https://hannemahuis.nl/agendaitem/erfgoedbakkers-in-het-hannemahuis 
 
Reanimatiecursus 
Om alvast te noteren: Reanimatiecursus aangeboden door de Gemeente Harlingen d.d. maandag 4 maart 2024.  
Ieder jaar biedt de burgerlijke gemeente ons een reanimatiecursus aan voor kerkenraadsleden en vrijwilligers.  Het  is een 
vervolgcursus maar ook beginners zijn zeker van harte welkom.  
Cursusleider is als vanouds dhr. Anne Bouma. Opgave kan bij de scriba via de mail of telefonisch 
 
Oproep: 
Graag blijven we u attenderen  op de mogelijkheid uw waxinecupjes in te leveren voor de ZWO. Ook  DE-punten en producten 
voor de voedselbank zijn van harte welkom !! . Ook in Almenum staan de bekende  inzamelmanden. 
U blijft toch ook met ons meesparen? 
 
 In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD.  
In ons komen en in ons gaan   mede namens alle scribenten van de  
DE VREDE VAN GOD    zondagsbrief, wensen wij u / jullie allen een  
In ons leven, op onze zoektocht,   goede en vredige jaarwisseling en voor 2024  
DE LIEFDE VAN GOD.    ‘Folle Lok en Seine, voorspoed en zegen….’. 
Bij het einde, nieuw begin, 
de armen van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen…… AMEN. 
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