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Zondag 17  december  2023 

Bij deze dienst 
Het is vandaag de derde zondag van Advent, zondag ‘Gaudete’ (Verblijd u). De toonzetting mag die van de vreugde zijn, nu het 
Kerstfeest naderbij komt en de boodschap van hoop uit de profetieën van Jesaja ons tegemoet komt: een visioen van vrede alom, 
al die soms ver weg. Samantha brengt het lied ‘Gaudete’ van de band Sela ten gehore, passend bij deze zondag.  
Opnieuw klinkt met de kinderen de vraag hoe laat het is, op de wereldklok, maar ook met het oog op Gods tijd en geboorte van de 
Messias, die Jesaja voorzegt. We genieten nog een zondag van de warmte van Almenum, en steken volgende week dan over naar 
de Grote Kerk, voor drie zondagen in één etmaal met vierde Advent, Kerstavond en Kerst. We wensen elkaar en allen die thuis de 
dienst meevieren een goede en gezegende dienst en een fijne zondag. 
 
Zondag 17 december ALMENUM – 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden, viering Heilig Avondmaal 
Liturgische kleur: wit Deze dienst is ook te volgen via de livestream:   
Ouderling van dienst Eerde de Vries   / diakenen Aafke Hibma en Evelien de Boer / organist : Sjouke Bruining 
Lector:   Aagje Wouda   /  Schriftlezing: Jesaja 65 : 17-25 
Kindernevendienst :   Alie Zuidema  /  kinderoppas : Sophie en Marit 
Koster    Kees van den Nieuwenhuizen  /  Techniek: KosterKees en EleHenk Wouda  
Collectes:  Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse  
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar: 
Dhr. Jaap Switijnk, ( is weer thuis uit het ziekenhuis ) 
Mevr. Aukje Westerbeek, (ter bemoediging ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 

- Dhr. John Kooij  werd onwel tijdens zijn reis naar Amerika en revalideert momenteel in ‘Berchhiem’. 
Wij wensen hem kracht en herstel. 

- Mevr. De Vries- Dijkstra, is deze week opgenomen in het ziekenhuis. Na een val heeft zij iets gebroken. 
- Mw. Tine Jukema is verhuisd naar Franeker; zij blijft van harte lid van onze gemeente.  

We wensen haar goede tijd in de nieuwe woonomgeving. 
 

Bedankt! 
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, berichten, telefoontjes en bezoeken voor en na mijn operatie.  
De bloemen en de bemoedigende woorden waren hartverwarmend.    Jellie Keulen 
 
Beste Gemeenteleden Harlingen – Midlum,  
Bij deze wil ik u bedanken voor de ontvangen bloemen.  Hartelijke groet,  Sjoerd IJbema 
 
Nog een dienst  op  zondag 17 december 
19.00 uur - Nicolaaskerk Midlum  ‘zingen in Midlum’  m.m.v. Harmen Bloemhof  en organist Eeuwe Zijlstra 
 

 
Tasjes van de Diaconie en een kerstgroet namens de kerkenraad 
 
Een prachtig gezicht  en volop levendigheid afgelopen maandagmiddag en – avond in de 
Hoeksteen.  
Het was een komen gaan van pastoraalbezoekers, sectie-ouderlingen en diakenen.  
Zij hebben in de afgelopen week  195 tasjes bezorgd bij gemeenteleden in de leeftijd 80+,  
dit zijn 230 namen, waarvan 37 echtparen.  
 
Een aantal tasjes moeten nog worden bezorgd, maar er wordt druk aan gewerkt om  
alles voor de kerstdagen rond te krijgen. 
 
Een Kerstgroet  (kaart) is verspreid onder alle 950 kerkelijke adressen van onze gemeente 
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Meditatie ‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEER gaat over u op.’ Jes. 60:1 
 
Het woord van de profeet is in eerste instantie gericht tot Sion: op het herstel van Jeruzalem en de terugkeer van de ballingen 
binnen haar muren. Jesaja 60 is ook het hoofdstuk, waar al geschreven wordt over (de) koningen, die op weg gaan, goud en 
wierook aandragen en de lof van God verkondigen. Duister is het nog, horen we, donkerheid bedekt de volkeren en de aarde, totdat 
het licht van God verschijnt als een baken voor alle volken. Opstaan en verlicht worden: dat geldt ook van de adventstijd.  
We mogen opstaan uit alles wat ons neerdrukt, in beslag neemt en zorgen baart. Uit de schaduw ook van alle doodsheid die ons 
aankleeft. Als het licht van God werkelijk verschijnt en is opgegaan in het Kind van Bethlehem, is dat licht er om bij en van te leven. 
‘In uw licht zien wij het licht’ (Psalm 36:10). Dat mag werkelijkheid zijn en worden in een donkere tijd.  
We bidden dat dit licht alle volken bereikt en er vrede komen zal, door Gods Geest, ondanks alles. Met Lied 261: 
 
Licht, verlaat ons niet, 
nu de avond is gekomen 
voor de nacht, die vol van dromen 
visioenen ziet. 
In het donker groeit het licht. 
 

Licht, groei in de nacht 
en wil ons voor kwaad behoeden 
in genade, ons ten goede 
met uw levenskracht. 
In het donker wordt het licht. 
 

Licht, gezegend vuur, 
in de naam van God de Vader 
komt de Zoon des mensen nader 
in het zwartste uur. 
Door de Geest zien wij het licht. 

        Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden  
Agenda voor de komende week: 
 
Avondgebed Advent Nicolaaskerk (3) 
Zaterdagavond, 16 december, is het derde avondgebed in de Nicolaaskerk. Zingend, lezend, biddend en mediterend over een 
schilderij van Hans Memling bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. De aanvang is om 19.30 uur; bij de uitgang is er een 
collecte. De kerk is verwarmd tijdens de vespers. 
 
Gesprekskring 
De gespreksgroep Romdom de tafel komt op dinsdag 19 december voor de laatste keer bijeen dit kalenderjaar in de 
pastorie Marnehiem  42, om  14.30 uur. 
 
Oproep ivm het parkeren op de zondagmorgen bij Almenum: 
Beste mensen,  
Als u op de zondagmorgen met de auto naar Almenum komt, dan doen we hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek op u / op 
jou, om de auto op zondagmorgen niet te parkeren bij de ingang van de keuken.   
Dit is aan de zijkant van het hoge gebouw, de toren. De fam. Kingma, het personeel en de bezorgers van maaltijden hebben op de 
zondagmorgen echt zelf die parkeerruimte nodig.   
Wilt u daar aub rekenschap meehouden? Bij voorbaat dank voor uw begrip,  mede dank zij de fam. Kingma en het personeel ! 
 
Oproep: 
Graag attenderen wij u op de mogelijkheid uw waxinecupjes, DE-punten en producten voor de voedselbank bij de ingang van 
de kerkzaal in Almenum te kunnen deponeren in de inzamelmanden. U blijft toch ook met ons meesparen? 
 
Kerkdiensten op zondag 24 december: 
In de Grote Kerk om 9.30 uur – voorganger ds. mw. R.R.Nijendijk-Cnossen – organist  Otto Roelofsen – ouderling Aagje wouda 
Grote Kerk om 22.00 uur -  Kerstnachtdienst – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Eeuwe Zijlstra – ouderling Aafke 
van der Zee. Medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Trudy Baard. In de volgende zondagsbrief meer informatie ! 
 
Om alvast te noteren: Reanimatiecursus aangeboden door de Gemeente Harlingen d.d. maandag 4 maart 2024.  
Ieder jaar biedt de burgerlijke gemeente ons een reanimatiecursus aan. Het is een vervolgcursus, fijn want  je moet het echt 
bijhouden ‘hoorden we afgelopen week, maar ook beginners zijn zeker van harte welkom.  
Cursusleider is als vanouds dhr. Anne Bouma. pgave bij de scriba.  
 

Ter bemoediging voor ons allen:   Ik wens je wat Licht in momenten van zorgen. 
Ik wens je wat hoop en uitzicht voor morgen. 
Ik wens je wat zachtheid als woorden te hard zijn. 
Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn….! 
Ik wens je Gods Zegen over je leven. 
Dat Hij je steeds Zijn liefde mag blijven geven !  

            
Hartelijke groet van uw scriba, avdk-z 


