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Welkom 
 
Zingen: Lied 283:1,2,3 
In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Votum en groet 
 
Drempelgebed 
 
Lied 283:4,5 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee. 
 
Aansteken vredeskaars   
 
Gebed om ontferming 
 
Loflied 489 
Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
‘God zal ons redden’ is zijn naam.  
Opent uw hart, gelooft uw ogen,  
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:  
hoe ’t woord van God van alzo hoge  

hier menselijk aan ons geschiedt.  
Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede –  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 
Met de kinderen 
 
Gebed voor de opening van de Schriften 
 
Lezing Jeremia 31:15, 16, 17 
 
Psalm 79:1 
O God, nu zijn de heidenen gekomen, 
hebben uw erfdeel in bezit genomen, 
uw huis ontwijd, hebben uw stad van vrede 
geplunderd en verbrand, uw volk vertreden. 
Bloed kleurt de velden rood.  
Uw knechten zijn gedood. 
Zij liggen onbegraven. 
Jeruzalem is stom en op het land rondom 
verzaam’len zich de raven. 
 
Lezing Mat. 2:13-18 
 
Psalm 79:4 
Doe voor ons oog de volkeren ervaren 
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde. 
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun 
klachten, 
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten. 
God Israëls, zie aan / de hoon U aangedaan 
door wat wij lijden moeten. 
Zij hebben U gesmaad: / vergeld het hun en 
laat 
hen zevenvoudig boeten. 
 
 

Preek 



 
Orgelspel  
 
 
Antwoordlied 462:1,2,3,4 
Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Dankgebed 
 
Collecte 
 
Slotlied 462:5,6 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is, 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
Zegen 
 
Orgelspel          


