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Welkom

Zingen: Lied 23c

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom -

en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis

zo lang ik leven mag.

Votum en groet
Drempelgebed

Zingen: Psalm 136:1,2 en 4

1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

2. Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.

Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

4.Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.

God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

Aansteken vredeskaars
Gedicht Dietrich Bonhoeffer

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
0 Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven

met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,

laat ons dan allerwege horen stijgen

tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Zingen: Psalm90: 1 en 8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven

en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.



Gebed om ontferming
bij de opening van het Woord

Schiftlezing:  Exodus 13:17-22
Psalm 107:1-9

Zingen: Lied 209: 1 en 2

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij.

Overdenking
Orgelspel

Antwoordlied 653:1,4en 6

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is

voor wie U kent geen duisternis.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Dankgebed
Collecte

Slotlied 90a

1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2. De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,

bij U beveiligd is ons lot

en zeker ons verweer.

3. Gij zijt, van vdor Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,

altijd dezelfde, die Gij waart,

de God der eeuwigheid!

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;

ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,

wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zegen

Orgelspel



