Almenum, zondag 17 december 2023
Zondag 3° Advent

Voorganger:  ds T.G. van der Linden
Ouderling: Eerde de Vries

Lector: Aagje Wouda
Organist: Sjouke Bruining

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de twee tafelkaarsen
Zingen: Adventslied 461: 1,3 en 4

1. Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang

zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.

Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 8:1,2,5en 6

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kinderen doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil

en doet uw haters buigen voor uw wil.

5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al ‘t geduldig vee

en wat er wemelt in de wijde zee.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit

hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Aansteken kaars 3° Advent
Gedicht:

De tijd gaat verder,

het licht breekt door.
Want God zal ons redden,
wij zingen in koor.

Samantha zingt een Adventslied
bij zondag Gaudete (verblijdt u)

Aansteken van de vredeskaars
door de ouderling van dienst
Vredestekst door de voorganger
Gebed om ontferming

Zingen: Lied 451: 2en 5

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,

zij zullen allen voor uw aanschijn komen

en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Gesprek met de kinderen
Project Kindernevendienst:
‘Weet jij hoe laat het is?’
De klokkenmaker vertelt...

Gebed met de kinderen

voor zondag 3e Advent: Wij bidden U, God,
voor al die mensen van vroeger en van nu,
die niet goed weten hoe het verder moet.
Als je wereld een puinhoop is;

door oorlog, door natuurgeweld,

door wat anderen jou aandoen,

dan kun je alleen maar hopen

dat er een nieuwe tijd aanbreekt.

Hoor naar ons gebed, God,

geef uitzicht op de tijd die komt

door Jezus, onze Heer. Amen

Projectlied Advent:
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couplet 3° Advent:

Met de woorden van Jesaja
kunnen mensen verder gaan.
Op een mooie, nieuwe aarde
zal geen oorlog meer bestaan.



DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Jesaja 65:17-25

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,

maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt (2x).

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: Lied 981

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Dienst van de gebed, stil gebed, Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: |Lied 657:1,3en 4
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Zegen (3x Amen)
Orgelspel
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid

om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
bakje koffie/thee. Van harte welkom!!



