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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en aansteken tafelkaarsen 
Zingen: Lied 273: 1, 2, 4 en 5  
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ‘s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Aansteken kaars 2e Advent 
Gedicht: 

Twee kaarsen in het donker, 
twee lichtjes in de nacht 
vertellen van het wonder: 
Gods toekomst wordt verwacht. 
 
Zingen: Lied 280: 1, 4 en 6  
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ‘t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Aansteken van de vredeskaars 
door de ouderling van dienst 
Vredestekst door de voorganger 
 
Zingen: Lied 462: 1, 2 en 6 
1. Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 
2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
Gesprek met de kinderen  
Project Kindernevendienst: 
‘Weet jij hoe laat het is?’ 
De klokkenmaker vertelt… 
 
Gebed met de kinderen 
voor zondag 2e Advent: 
Goede God, 
Wij bidden voor mensen die over U vertellen. 
Voor mensen die laten zien wat liefde is, 
die werken aan een goede aarde om op te leven. 
Geef dat er naar hen geluisterd wordt 
en dat steeds meer mensen  
met hen mee gaan doen,  
zodat we samen de weg vinden  
naar Uw toekomst. Amen. 



 

 

Projectlied Advent: 

 
couplet 2e Advent: 
Bij het water klinken woorden 
van de stem in de woestijn. 
Zo laat God de mensen horen: 
‘Ik zal altijd bij je zijn.’ 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 19-34 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
Antwoordlied: Lied 439: 1 en 2 
1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, - bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER   
 
Lied van toenadering: 377: 1, 2, 4 en 5  
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
- mij riep en zelf U gaf voor mij - 
o Lam van God, ik kom. 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid - 
o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
o Lam van God, ik kom. 
 
5. Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
o Lam van God, ik kom. 
 
Tafelgebed  
Sanctus: Lied 405:4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Instellingswoorden  
Agnus Dei: Lied 408e 
Lam van God, dat wegdraagt de zonde  
van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! (2x) 
Lam van God, dat wegdraagt de zonde  
van heel onze wereld: 
geef ons uw vrede! 
 
Onze Vader 
 
Uitdelingswoorden 
Nodiging 
Delen van brood en wijn 
 
Dankzegging 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem  
wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


