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Zondag 5 november  2023 

Bij deze dienst 

Het is vandaag de eerste zondag van november, waarop we de jaarlijkse Oogstdienst vieren. Dat is te zien in de kerk, waar de 
vruchten van het land staan uitgestald en klaar staan om rond te brengen aan de zieken. Een teken van leven en meeleven met 
elkaar. We danken met de liederen in deze dienst voor de vruchten van het land, voedsel en onderdak. We mogen ons door alles 
heen geherbergd weten, wat het leven, het heden en de toekomst ook brengen. Vandaag en de komende weken lezen we met 
elkaar (uit) de brief van Paulus aan de Filippenzen. De (huis)gemeente in de Filippi was de eerste op het vasteland van Europa en 
voor Paulus een soort thuis bij zijn zendingswerk. We eindigen de dienst met een Psalm. Een goede viering wensen we elkaar, 
verbonden met wie via beeld en geluid meeleven. 
 
Zondag 5 november GROTE KERK – 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden, Oogstdienst  
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Aagje Wouda    / Diakenen: Sissy de Boer en Tryntsje Bouma / organist: Sjouke Bruining 
Lector:   Lies Hager  /  Schriftlezing: Filippenzen 1 : 12-21  
Kindernevendienst :   nb  /  kinderoppas : Boukje Bruinsma 
Koster    Joop Puite  /  beamerdienst : EleHenk Wouda en Christiaan Wijbenga 
Collectes:  Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse  
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
1e collecte deze morgen is bestemd voor Kerk in Actie, voor het project Sociaal bewogen predikanten opleiden in Combia. 
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In 
deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens kerk in actie 
uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussne aan de studenten en onderzoekt met 
hen wat er leeft in samenleving en kerk. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeante Bierman tokomstige predikanten toe 
om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Geef aan de zendingscollecte om studenten in colomcia op te 
leiden tot sociaal bewogen predikatnen of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-
Midlum o.v.v. collecte kerk Colombia. Waarvoor hartelijk dank !! 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar: 
Dhr. Fedde Tjalsma, D 
Mevr. Minie Loen- Toering,  
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Overlijdensbericht 
Dinsdag 31 oktober overleed thuis op de Sibadaweg ons gemeentelid mevr. Boukje IJbema- van den Akker in de leeftijd van 76 jaar. 
De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden a.s. maandag 6 november in de St. Gertrudiskerk te Workum. 
Vanaf 13.00- 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.  
Wij wensen haar echtgenoot Sjoerd, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost en Gods nabijheid in deze dagen van 
afscheid. In de dienst op zondag 5 november zullen we Boukje gedenken met het aansteken van een kaars en het lezen van haar 
In Memoriam. 
 
Kerkauto… 
Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 5 november is mw. B. Switynk chauffeur van de kerkauto 
 
Kerkdienst(en) volgende week zondag: 
Zondag 12 november 9.30 uur in Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Otto Roelofsen 
 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Jouw hulp is nodig! 
Met de huis-aan-huiscollecte (20 t/m 25 nov) van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen 
naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma’s te 
beperken. 
Meld je dan aan als collectant bij de collectecoördinator Oane Zuidema, 06-22066171, oanez@hetnet.nl . Je kunt je ook opgeven bij 
het landelijke collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
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Meditatie   ‘… wat mijn God mij in het hart gegeven had’.   Neh. 2:12 
 
De profeet Nehemia staat voor een grote taak. Het volk mocht terugkeren uit Babel, na 70 jaar ballingschap, maar Jeruzalem en de 
tempel liggen nog in puin. Het is Nehemia in het hart gegeven om de muren en poorten van Jeruzalem te herbouwen.  
Zo zegt hij het zelf. Dat dit niet zijn plan is, maar het plan van God. In het voorafgaande horen we dat hij telkens bidt tot de Heer. 
Die twee hebben kennelijk alles met elkaar te maken: de weg van het gebed en het volgen en uitvoeren van Gods plan.  
Wij hebben ook onze plannen. Niet allen even nuttig en even zalig. Plannen maken hoort bij het leven. Laten wij ons daarbij, net als 
Nehemia, ook leiden en inspireren door Gods Geest? Daar kun je om bidden, en bidden we elke kerkdienst om met het Onze 
Vader: Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede.  
Dan gaat het ook over het zoeken naar Gods plan, met onszelf, zijn kerk en zijn wereld.  
  

3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie ‘t woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
‘t houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 

4. Maar wie op ‘t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ‘t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

  
Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 

Agenda deze week: 
 
Oogstdienst 
Zaterdag (4/11) kunt u fruit brengen tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Hoeksteen. Het fruit wordt door de diakenen in bakjes 
verpakt en voorzien van namen en adressen van zieke en/of eenzame mensen. Ook de namen die door u, via de collectezak,  
bij ons zijn binnengebracht. Zondag komen de fruitbakjes in de kerk te liggen. Na de dienst kunt u ons helpen de bakjes weg te 
brengen. Alvast onze dank! 
 
De Spiker 
Zondag 5 november is om 10.30 uur weer een Spikerdienst, voorganger Zr. W.G. de Boer 
 
Almenum: 
Donderdag 9 november is de gesprekskring in Almenum. Gespreksleider ds. Ulbe Tjallingii. Vanaf 9.45 staat de koffie klaar en van 
10.00 – 11.15 uur kunnen we in gesprek zijn over een thema, een tekst, een gebeurtenis in de actualiteit of een geloofsvraag. 
Aanmelding is niet nodig, u kunt zo binnenlopen. Ook als u niet in Almenum woont. 
 
Zondagavond 5 november:  catechese 12+ groep,  19.00 uur de Hoeksteen 
Maandag: 6 november  bijbelkring   10.00 uur de pastorie 
maandagavond 6 november Moderamen  19.30 uur Midlumerlaan 2-28 
Dinsdagavond 7 november Pastoraatsgroep  19.30 uur De Hoeksteen 
Woensdag 8 november  Jeugwerkgroep  19.30 uur De Hoeksteen 
Donderdag 9 november  Jubileumcommissie 15.00 uur De Hoeksteen 
Vrijdag 10 november  Werkgroep eredienst 10.00 uur De Hoeksteen 
 
Vanwege een miscommunicatie werd onderstaand bericht niet in Getijdenstroom geplaatst! 
 
OPROEP AAN ALLE GEMEENTELEDEN :  Wie heeft er thuis een mooi klokje? 
 
Voor het kerstproject in de adventstijd met als thema: "Weet jij hoe laat het is?" is de Kindernevendienst op zoek naar 
horloges/klokken. Vooral die uurwerken met een bijzonder verhaal!  
U klok/horloge gebruiken wij graag in de diensten van 3, 10, 17, 24 en/of 25 december.  Mocht u een toelichting willen geven (een 
bijzonder verhaal bij het uurwerk) dan kunt u dit op een kaartje bijvoegen.  
 
Uw uurwerk kunt u zondag 26 november voor of na de dienst inleveren in de Hoeksteen. Met kerst weten we dan hoe laat het is en 
kunt u uw uurwerk weer meenemen. (Eenmalig meenemen naar een van de genoemde adventsdiensten mag ook!) 
Heeft u vragen of wilt u het uurwerk laten halen/brengen? Neem dan contact op met Carla Ozinga  via de mail : s.c.ozinga@ziggo.nl 
 


