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Zondag 12 november  2023 

Bij deze dienst 
We kerken vanaf nu weer in Almenum, om op gezette tijden terug te keren naar de Grote Kerk (zondag Voleinding, Kerst).  
We hopen dat onze uitwijkplaats net zo bevalt als vorig jaar. De livestream verhuist mee, zodat ook degenen die via beeld en geluid 
met ons verbonden zijn de diensten kunnen blijven volgen. Aan de orde vanmorgen is het prachtige lied uit Filippenzen 2, over de 
nederigheid van de Heer als voorbeeld en onderdeel van zijn bijzondere weg. Paulus hoopt en spoort ons aan, ons de gezindheid 
van Jezus eigen te maken, door onszelf niet op de voorgrond te plaatsen, maar ons dienstbaar op te stellen. Het woord ‘gezindheid’ 
duidt op een ‘tweede natuur’: ja, zo willen we het met elkaar. Zo is het goed.  
De kindernevendienst en oppas draaien ook door in Almenum. We wensen u allen en elkaar een goede en gezegende viering, 
zingen van het licht en geven met een vredeskaars uiting aan onze betrokkenheid met alle strijd en lijden in de wereld.  
 
Zondag 12 november ALMENUM– 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden  
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Eerde Vries   / Diakenen: Aafke Hibma en Sissy de Boer / organist: Otto Roelofsen 
Lector:   Neeltje Hiemstra   /  Schriftlezing: Filippenzen 2 : 1 - 11 
Kindernevendienst :   Berber Twijnstra  /  kinderoppas : Ytie Nijdam 
Koster    Klaas en Lies Hager  /  beamerdienst : Kees van den Nieuwenhuizen en EleHenk Wouda  
Collectes:  Er zijn 2 collectes: de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse  
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
1e collecte deze zondag is voor Kerk in Actie: kansen voor jongeren in achterstandwijk in Beiroet. 
Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren- en syrische vluchtelingen, maar ook de Libanes jeugd – elk perspectief op 
een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het 
cewntrum voelt voor hen als een twede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psycgosociale hulp of kunnen er 
terehct voor eenb partijtje tafelvoetbal of airhockey. Met uw bijdrage steunt u de wereld diaconale projecten van kerk in Actie, zoals 
het jongerencentrum Manara in Beiroet. Geef in de collecte of maake een bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. 
Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. collecte jongeren Libanon. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar: 
Dhr. B. Switijnk, (i.v.m. zijn gezondheid) 
Mevr. Jellie Keulen , ( zij heeft een rugoperatie gehad) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 

- Mw. Jannie Sijtsma-Nouwenkamt met nieuwe ernstige rugklachten helaas, na eerder te zijn opgeknapt van een 
rugoperatie. Wij leven met haar mee en wensen haar moed en sterkte.  

- Dhr. Gerben Wynia kwam na een val met de fiets flink gehavend terug uit Spanje. Wij wensen hem moed en veel sterkte.  
- Scriba Annie van der Kooi-Zegel werd afgelopen week geopereerd aan een gecompliceerde kniebreuk en is weer thuis. 

We wensen haar een voorspoedig herstel toe. 
 
Bedankt… 
Dhr. Sjoerd van der Schaar, mocht na een open hartoperatie in het MCL en 2 weken van revalideren in de Batting weer thuis 
komen. Via deze weg wil hij u / jou heel hartelijk bedanken voor het prachtige bos bloemen, de vele kaarten en de  telefoontjes in de 
afgelopen periode.  
 
Kerkauto… 
Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Zondag 12 november is dhr. Klaas Jager chauffeur van de kerkauto tel 0517 414828 
 
Kerkdienst(en) volgende week zondag: 
Zondag 19 november 9.30 uur in Almenum – voorganger ds. U.Tjallingii– organist Bauke van der Meer 
Zondag 19 november 10.30 uur de Batting – voorganger majoor W.J. Kuijpers – organist Kees Schout – ouderling Aagje wouda 
Zondag 19 november 19.30 uur – Nicolaaskerk Midlum –  liederen van Johannes de Heer – voorganger ds.T.G. van der Linden 
       Organist Kees Schout – ouderling Oane Zuidema 
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Meditatie  ‘Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet een van zijn weldaden’ Psalm 103:2 
 
Er is veel dat beslag legt op onze aandacht. Oorlogen en conflicten, ziekte en levensvragen, bezorgdheid over onze kinderen of 
ouders. Je zou daardoor bijna vergeten, dat er God in de hemel is, die ons herbergt. In wiens hand onze tijden zijn. Al onze tijden, 
zegt de dichter van Psalm 31. De dichter van Psalm 103 geeft een goede raad: om niet alleen en niet te lang stil te staan bij wat niet 
lukt en wat wij niet begrijpen, maar om onze dagelijkse zegeningen te tellen: gezondheid, voedsel, kleding, onderdak, talenten, 
mensen om ons heen: ‘count your blessings’. Dat is een levenshouding, die ons positief in het leven doet staan en weerbaar en 
veerkrachtig maakt bij tegenspoed en ellende. Het is de HEER, in wiens naam wie mogen leven. Mens op aarde mogen zijn. Hij is 
er voor ons – zodat wij er kunnen zijn voor elkaar. De dankbaarheid die daarbij hoort, maakt een mens sterk. David zelf heeft de 
nodige tegenslag en tegenwerking in zijn leven gekend en ondervonden, maar komt uit bij bovenstaande oproep, om de HEER te 
loven. Het is een regel uit een lied. Er hoort snarenspel bij, dat helpt dankbaarheid te uiten. ‘Wie zingt, bidt dubbel’ (Augustinus)! 
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life (Lied 103e). 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Agenda deze week: 
 
Activiteit 17+ groep 
De jongeren van de 17+ groep zijn welkom zondagmiddag (12/11) mee te varen met het opleidingsschip van de Zeevaartschool, 
vertrek om 16.00 uur bij het Brouwdok. De tocht voert naar een andere aanlegplek, evt. fietsen kunnen mee aan boord. Kom ook! 
 
Brei-café: 
Maandagmiddag 13 november is het brei-café van de Grote Kerk weer geopend. Aanvang 14.00 uur in de Hoeksteen.  
 
Open Koffie ochtend, 
Dinsdagmorgen 14 november bent u weer van harte welkom op de open koffie ochtend in de Hoeksteen. Aanvang 9.30 uur 
 
Gastspreker landbouw en visserij 
Dinsdagavond 14/11 is Pieter Knijff te gast om ons nader te informeren over zaken rondom kerk en landbouw, en met ons in 
gesprek te gaan over wat de kerk kan betekenen, door wie dagelijks te maken hebben met nieuwe regelgeving en restricties, 
stikstof en natuurbehoud. Dat zijn zaken die allemaal aangaan. Pieter Knijff is zelf boerenzoon, pastoraal werker in Nij Altoena, en 
adviseur binnen de landelijke kerk op het gebied van kerk en landbouw. Zie verder het kompasboekje, pag. 13.  
De avond is in De Hoeksteen en begint om 20.00 – 22.00 uur. 
Meer informatie over de werkgroep ‘Kerken & Landbouw Fryslân’ kunt u vinden op de website https://kerken;landbouw.nl   
Opgave bij Hamen bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl    Van harte welkom !! 
 
Kerkenraad vergadering op donderdag 16 november om 19.30 uur in de Hoeksteen. 
Kidzclub op vrijdag 17 november om 18.45 uur in de Hoeksteen 
Huiscatechese 12 – 16 jaar, zondagavond om 19.30 uur in de Hoeksteen 
 
OPROEP AAN ALLE GEMEENTELEDEN :  Wie heeft er thuis een mooi klokje? 
Voor het kerstproject in de adventstijd met als thema: "Weet jij hoe laat het is?" is de Kindernevendienst op zoek naar 
horloges/klokken. Vooral die uurwerken met een bijzonder verhaal!  
U klok/horloge gebruiken wij graag in de diensten van 3, 10, 17, 24 en/of 25 december.  Mocht u een toelichting willen geven (een 
bijzonder verhaal bij het uurwerk) dan kunt u dit op een kaartje bijvoegen.  
 
Uw uurwerk kunt u zondag 26 november voor of na de dienst inleveren in de Hoeksteen. Met kerst weten we dan hoe laat het is en 
kunt u uw uurwerk weer meenemen. (Eenmalig meenemen naar een van de genoemde adventsdiensten mag ook!) 
Heeft u vragen of wilt u het uurwerk laten halen/brengen? Neem dan contact op met Carla Ozinga, tel. 06-41134799 of via de mail : 
s.c.ozinga@ziggo.nl)  
 
Nog een oproep: 
 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Jouw hulp is nodig! 
Met de huis-aan-huiscollecte (20 t/m 25 nov) van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen 
naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma’s te 
beperken. 
Meld je dan aan als collectant bij de collectecoördinator Oane Zuidema, 06-22066171, oanez@hetnet.nl . Je kunt je ook opgeven bij 
het landelijke collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
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