
Grote Kerk, zondag 12 november, 9.30 uur 
Vooronderzaal, Almenum 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Eerde de Vries 
Lector: Neeltje Hiemstra 
Organist: Otto Roelofsen 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 362: 1 en 3 
 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 71: 1,2, 4 en 8 
 
1. Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
2. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 
 
4. Sinds mij mijn moeder had ontvangen 
en vormde in haar schoot, 
was Gij mijn hulp in nood. 
U Heer, U loven mijn gezangen; 
verlosser van mijn leven, 
uw naam zij hoog verheven. 
 
8. Maar ik blijf, Here, op U wachten 
en ik gewaag altijd 
van uw gerechtigheid. 
Uw heil is nooit uit mijn gedachten; 
want wat Gij mij kunt schenken 
is meer dan ik kan denken. 

Gebed om ontferming 
Aandacht voor de vredeskaars 
Zingen: Lied 1010: 1 en 2  
 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
Moment met de kinderen 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Zingen Lied 275 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 



 

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Gebeden  
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 834 
 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


