
 
 

 

Orde van dienst 
Zondag voleinding 2023 

 
 
 
 
 

 
In deze dienst gedenken wij hen die ons 

het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. 

 
Protestantse gemeente Harlingen – Midlum 

Zondag 26 november 2023, Grote Kerk.  
Aanvang 9.30 uur 

 
 
Voorganger: 
ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Aafke van der Zee 
Diakenen: Elly de Wind  
en Rintse Twijnstra 
Lector: Jan de Jong 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
m.m.v. de Cantorij  
o.l.v. Trudy Baard 
 
 
Orgelspel 
Aansteken Paaskaars 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken tafelkaarsen 

Aanvangslied: Lied 760: 1 t/m 4 
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn, 
de hartsfontein die water geeft 
dat leven is voor al wat leeft. 
 
2. Gij gaat in ‘t donker voor ons uit 
en niemand stuit uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 
 
3. Al dwalen we ook ten dode af 
tot over ‘t graf, voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij.  
 
4. Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 



 
 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 
Cantorij en gemeente: Lied 23C 
Allen: 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt 
voor mij, wijst mij een groene 
streek; daar rust ik  
aan een stille stroom –  
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Cantorij: 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe 
kracht, doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
Allen: 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herders-
staf geeft steun en veiligheid. 
 
Cantorij: 
4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
Allen: 
5. Uw trouw en goedheid volgen 
mij, uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Aansteken van de Vredeskaars 
met begeleidende tekst  
Kyrie-litanie: 

1. God van ons leven, open ons 
hart en maak het zo wijd als de 
wereld waarover wij roepen  
als voor onszelf: Heer, ontferm u! 
 
2. Over het onschuldige bloed op 
aarde van alle vermoorden en alle 
verminkten, de slachtoffers van  
haat en verraad: Heer, ontferm u! 
 
3. Over alle kinderen voor wie 
geen plaats is, die worden geboren 
in oorlogsrumoer, in armoede,  
honger en dorst: Heer, ontferm u! 
 
4. Over wie een zwaar lot moeten 
dragen, daklozen, doellozen, een-
zame zielen, geschonden naar li-
chaam en geest: Heer, ontferm u! 
 
5. Over degenen die worden ver-
volgd, die worden vernederd en 
gekleineerd, en die men belastert 
en schendt: Heer, ontferm u! 
 
6. Over de mensen die worden 
vergeten, door niemand geacht of 
geborgen, die te gering zijn om te 
gedenken: Heer, ontferm u! 
 
7. Over wie leven in angst, pijn en 
zorgen, over wie bang zijn om te 
sterven, en over onszelf in het uur 
van de dood: Heer, ontferm u! 
 
(tekst: Lied 300b) 



 

 

Moment met de kinderen 
 
Nu gaan de bloemen nog dood, nu 
gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder water 
en zonder brood. 
Refrein: Stil maar, wacht maar… 
 
Nu ben je soms nog alleen. Nu 
moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je  
haast nergens heen. 
Refrein: Stil maar, wacht maar… 
 
Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven  
en het eindigt niet. 
Refrein: Stil maar, wacht maar… 

 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 -9 
 
Zingen: Lied 322 cantorij 
Allen: refrein         
 
Cantorij: 
1. Die chaos schiep tot  
mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij,  
met eigen hand. 
 
Allen: 
Schrift die mensenoorsprong 
schrijft. Woord dat trouw blijft. 

2. Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor  
naam, hun overslaande liefde, hun 
overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
 
Allen:  
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 
3. Zijn onvergankelijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent - 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
 
Allen: 
Schrift die mensentoekomst 
schrijft. Naam die trouw blijft. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
In memoriam ds A.J. de Bue 
Zingen: ‘De Heer is mijn herder’ 
 
Gedachtenislied 158b 
1x cantorij, 1x allen: 
Een schoot van ontferming is onze 
God. Hij heeft ons gezocht en 
gezien zoals de opgaande zon  
aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van 
dood. Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 



 

 

DIENST VAN GEDACHTENIS 
 
Gebed (ouderling:) 
Heer onze God, God van alle leven,  
Gij hebt onze naam met uw Naam samengevoegd,  
opdat wij niet naamloos ten onder gaan.  
Wij noemen met eerbied de namen van hen die ons zijn voorgegaan  
in dit kerkelijk jaar. 
Wij ontsteken een licht aan Uw licht voor een ieder van hen,  
ter gedachtenis van hun leven  
en als teken van uw belofte van eeuwig leven. Amen. 
 
Moment van gedenken 
De namen worden gelezen en de kaarsen  aangestoken. 
Afgewisseld met het zingen van Lied 598 (met de vleugel): 
 

 ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (2x) 

 
en Lied 139d (met de vleugel):  

 
‘Heel het duister is vol van luister door uw licht,  
 de nacht is als de dag net zo helder. 

 
2022 
18 november Sijbolt van der Linde   72 jaar  
19 november Sjoerd Anne de Jong   83 jaar  
25 november Anna Twijnstra-Wierda   90 jaar  
  4 december Harrie de Boer    80 jaar  
12 december Wijtze Volberda   94 jaar  
25 december Pier Attema    92 jaar   
 
2023 
10 januari Jacob Stada    87 jaar  
23 januari Willem Groenveld   75 jaar  
27 januari Hotske Wijbenga-Broersma  83 jaar  
  



 
 

 

  2 februari Aaltje Johanna Hartkamp-Ligthart  86 jaar  
  8 februari Tiede Vellinga     82 jaar  
 
Zingen: Lied 598 
 
17 februari Eelke Haakma     77 jaar  
23 februari Frans Joseph Jorna    76 jaar  
19 maart Cornelis Alkema    84 jaar  
  9 april  Jelke Wierstra     89 jaar  
  2 mei  Fokke Albert Zwart    83 jaar  
10 mei  Anna Bil-Dijkstra    88 jaar  
12 mei  Aaltje Helena Maria van der Pol-de Vries   85 jaar  
13 mei  Cornelis Johan Kaspers    77 jaar  
28 mei  Sjoukje Pietje Ewouds-Postma   91 jaar  
31 mei   Jacob Bartel Aartsma    63 jaar 
 
Zingen: Lied 139d 
 
  8 juni  Jan Bolt      90 jaar  
13 juni   Rinske Breidenbach-Goudberg    83 jaar  
13 juni  Trijntje van Dokkum-van der Wal  83 jaar  
24 juni  Menke Jantje van der Mei-Akkerman    97 jaar  
  2 juli  Annechien van der Heide-Smit              100 jaar 
17 juli  Jacobus Adrianus IJsbrand van Giffen  83 jaar  
  3 september Francisca Edith Constanca Breidenbach-Misero 81 jaar 
28 september Sijbren Schouwstra    81 jaar   
  3 oktober Limkje Riem-Hofstra    95 jaar  
31 oktober  Boukje IJbema-van den Akker   76 jaar 
20 november Adriaan Jan de Bue    95 jaar 
 
Ouderling: (de gemeente gaat staan) 
 
De voorlaatste kaars ontsteken wij voor hen,  
wier namen niet werden genoemd,  
maar die wij persoonlijk en samen gedenken…             
 



 
 

 

De laatste kaars verbindt ons  
met wie wereldwijd leden en streden 
en hun leven eindigden in de dood. 
In de verwachting van Gods Koninkrijk.  
 
Stilte 
 
Lied cantorij:  
‘Thou knowest Lord the secrets of our heart’  
 
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; 
shut not, shut not thy merciful ears unto our prayer; 
but spare us, Lord, spare us, Lord most holy, 
O God, O God most mighty, 
O holy and most merciful Saviour, 
thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not, suffer us not, at our last hour, 
for any pains of death, for any pains of death, 
to fall, to fall from thee. 
 
Amen. 
 
Vertaling: 
 
U kent, Heer, onze hartsgeheimen; 
sluit uw barmhartig oor toch niet voor ons gebed; 
maar ontferm u over ons, Heer, ontferm u, Allerheiligste, 
o God, o almachtige God, 
o heilige en allergenadigste Redder, 
u eerbiedwaardigste Rechter voor eeuwig, 
laat het toch niet gebeuren dat wij in ons laatste uur, 
door de last van de dood, 
van u af vallen, van u verwijderd raken. 
 
 
Amen. 



 
 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Cantorij en gemeente zingen als acclamatie:  
‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’  
(uit: Tien kleine gezangen van Huub Oosterhuis) 
 
Collecte  
 
Slotlied: Lied 150a 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!  
 
Zegen, met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Er is aansluitend gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de kerk, waarvoor u 
van harte uitgenodigd bent. De gedachteniskaarsen zijn bedoeld om mee te nemen 
naar huis door de familie. 



 
 

 

    
   Ps. 23 

   De Heer is mijn herder! 
   ‘k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden 
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan wateren der rust. 
 
    
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
    
   Al moet je nu bij ons vandaan, 
   toch hoef je niet alleen te gaan: 
   een engel neme je bij de hand 
   en brenge je naar ’t beloofde land. 
  
   Dat is het einde van je reis, 
   dan ben je in het paradijs, 
   je kunt er spelen in het licht 
   dat helder straalt van Gods gezicht. 
 
   Daar is geen angst, verdriet of pijn, 
   daar zal voor altijd vrede zijn. 
   Wij blijven achter met dit lied, 
   o goede God, vergeet ons niet! 
    
     
          Dienstboek PKN, deel II, 979 


