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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied (staande): Lied 911: 1, 2 en 3 

1 Rots waaruit het leven welt, 

berg mij voor het wreed geweld; 

laat het water met het bloed 

dat Gij stort in overvloed 

als een bron van Sion zijn, 

die ontspringt in de woestijn. 

2 Niet de arbeid die ik lijd, 

niet mijn ijver en mijn strijd, 

niet mijn have en mijn goed 

komt uw eisen tegemoet, 

ook mijn tranen en verdriet 

zijn voor niets, redt Gij mij niet. 

3 Ja, Gij zijt het die mij redt 

van uw eigen strenge wet, 

van mijn eigen dwaze schuld 

die Gij delgt in uw geduld, 

God die al mijn kwaad verdroeg, 

uw genade is genoeg. 

Votum en groet 

Aandacht voor de Vredeskaars, deze wordt 
aangestoken door de ouderling van dienst 
Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 911: 4 en 5 

4 Wat ik in mijn handen houd 

is uw kruis tot mijn behoud, 

Gij die naakten overkleedt, 

doe tot redding zijt gereed, 

die melaatsen rein doet zijn, 

kleed mij, red mij, maak mij rein. 

5 Als ik eens het leven laat 

en de adem mij ontgaat, 

als mijn oog gebroken is, 

als mijn ziel gedoken is 

in de dorre doodsvallei, 

o Gij rots, wees daar nabij! 

Moment met de kinderen 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

1. Wij gaan voor even uit elkaar, 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing: Filippenzen 3, 1 – 11 

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3 en 4 

1  Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
2  Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3  Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 
4  Ten onder ging de sterke dood, 
Ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 



Lezing: Filippenzen 3, 12 – 21 

Zingen: Lied 642: 5, 6, 7 en 8 

5  De donk're weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 
6  Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 
 
7  Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 
8  't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 

Overdenking:  

‘Geloven is: 

leven uit Woord en Geest 

in kracht van Liefde.’ 

Orgelspel 

Credo: staande zingen: Lied 23-C 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom  
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf, 
geeft steun en veiligheid. 
  
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar, 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

Uw trouw en goedheid volgen mij, 
Uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis, 
zo lang ik leven mag. 
 
Dankgebed en voorbeden 

Acclamatie: Lied 568-A  

Ubi caritas et amor,  

ubi caritas Deus ibi est. 

ONZE VADER 

Collecten 

Slotlied (staande): Lied 870: 1, 2, 3, 4 en 8 

Heilige God, geprezen zij, 
Uw komst door alles heen, 
Uw woord van alle eeuwigheid, 
dat tussen ons verscheen. 
 
Godlof, aan ons is toegezegd 
dat Gij herleven doet 
wie zijn gesneuveld in ’t gevecht 
van ’t kwade tegen ’t goed. 
 
Een ander trad in onze plaats, 
een mens tot ons behoud, 
geprezen zij de liefde Gods 
die ons zijn raad ontvouwt. 
 
Uw liefde, God, zo wijs en goed, 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
 
Geprezen, God, Uw wijs beleid, 
de omweg van Uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 

Zegen 


